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HURAFEYİ SAHİH BİLGİ İLE AŞMAK 


j insana hayatın nihai anlamını 
öğrettiği, yaratılış ve varoluşun bütünlüğü içinde ona değer ve misyonunu 
gösterdiği, karşılaştığı yalnızlık, çaresizlik, 
korku, üzüntü, hastalık, sıkıntı ve felâketler 
karşısında ona ümit, teselli ve güven verdiği gibi, adalet, doğruluk, üretkenlik, yararlı iş yapma, yardımlaşma ve dayanışma, 
kötülüklerden uzak durma, barış ve hoşgörü, kendisi için istediğini kardeşi için de 
isteme ve onu sevme gibi temel erdemleri de dindarlığın bir parçası kılarak bireysel 
ve toplumsal mutluluğun yolunu açar. İslâm, fertleri kendisiyle ve çevresiyle barışa, 
iyi ve faydalı işler yapmaya yöneltir; kişinin 
gönül dünyasını zenginleştirir, ona huzur 
verir. Dine olan ihtiyaç, yerinde ve yeterince karşılandığı, din alanında verilecek 
eğitim ve hizmet, yapılacak aydınlatma 
doğru ve sahih bilgiye dayandığı sürece 
bu amaçlar tabii bir seyir içinde bir bir 
gerçekleşir. 

sahih bilgi, hem bilgiyi asli kaynağından 
doğru bir metodla elde etmek, hem de 
hurafe, cehalet, bid'at ve taassupla miicadele etmek demektir. Zira bilgisizlik, batıl 
inanışların, mesnetsiz yorumlar ve çarpık 
anlayışların düşünce dünyamızda kök salmasına zemin hazırlamakta, sağlıklı bir 
dindarlığın oluşmasına engel olmaktadır. 
İslâm geleneğinde bilgi, İslâm medeniyetinin üzerine inşa edildiği ana zemin olarak merkezi bir önem taşır. Toplumda istikrari ve dini tecrübede ana çizgiyi koruyan, bilinçli ya da bilinçsiz olarak dine 
sonradan sokulmaya çalışılan yanlış telâkki ve batıl inanışlara karşı direnci sağlayan 
güç ve özgüven de bilgiden doğar. Bilgi 
ve rasyonel düşünce, duygusal dindarlığı 
dengelemesi yönüyle de önemlidir. Böyle 
olduğu içindir ki, dini bilginin ve düşünce- 
nin kendini yenilemesi, coğrafya ve kültürden gelen harici etkilerin dinileşmesi- 
nin önlenmesi, İslâm muhitinin birikimi 
içinden dini olanla olmayanın ayrıştırılması faaliyeti asırlar boyu hep din bilginleri 
eliyle yürütülmüştür. 

Din adamlarının ve bilginlerinin, bilgiyi 
aynı zamanda emanet ve ahlâki bir sorumluluk kabul ederek, toplumu din konusunda ana kaynaklara dayalı doğru bilgi ile aydınlatması, böylece toplumda yerinde ve anlamlı bilginin üretilmesine ve 
sahih bilgiye dayalı dindarlığın gelişmesine hizmet etmeleri özellikle günümüzde 
çok daha ayrı bir önem taşımaktadır. 
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Mantıki tabanı olmayan, gerçek hayatla ilişkisi bulunmayan 
inanç ve uygulamaların izlerini hemen bütün dinlerde görmek 
mümkündür. Bilgisizlik, yalnızlık, çaresizlik, zorda kalmışlık, 
umut ve benzeri sebepler, isteyerek va da farkında olmayarak 
insanları hurafelerin tuzağına itmiştir. Sadece eski toplumlarda 
değil, günümüzün modern toplumlarında bile halen pek çok 
hurafe, gündelik yaşamın hemen her kesitinde etkisini sürdürmektedir, 

İslâm dini, başlangıçtan itibaren sahih bilgiye dayalı dindarlığı benimseyerek, akıl ve mantık ilkeleriyle bağdaşmayan, 
dinin özüne ters düşen ve dine sonradan sokulmaya çalışılan 
her türlü yanlış inanış ve uygulamalarla mücadele etmiştir. İslâmiyet daha başlangıçta, gönderildiği toplumu şirk unsurundan temizlemeyi hedeflemiş, aklı selimi, doğru ve sahih bilgiyi 
esas almıştır. İnsanlığa doğru inanç ve örnek yaşantı konusunda rehberlik etmek üzere gönderilen bütün kutlu elçiler, insanları şirk, nifak ve batıl inanışlardan arındırma ve tevhid inancını yerleştirme gayreti içinde olmuşlardır. 

Kişinin hayatta karşılaştığı felâketler karşısında ona ümit, 
teselli ve güven kaynağı oları din; bir taraftan toplumda adalet, paylaşım, yardımlaşma ve dayanışma gibi erdemleri egemen kılmaya çalışırken, diğer vandan da kötülüklerden uzaklaşmayı, kendisi için istediğini diğer insanlar için de istemeyi 
öğütler, Bilginin yol göstericiliğine ve rasyonel düşünceye büyük önem verir. Bu sebeple gerek inanç gerekse yaşantı alanında dinin gösterdiği doğru ve sahih bilginin yol göstericiliğine 
ihtiyaç vardır. 

Sahih bilgi; hurafelerle, yanlışlarla ve cehaletle mücadele 
demektir. Zira sağlıklı bir dindarlığı bütünüyle yok eden bilgisizlik; batıl inanışlara, dini temeli olmayan yorumlara ve çarpık 
anlayışlara da zemin hazırlar. Bilgi, İslâm geleneğinde daima 
otorite kabul edilen, duygu ve davranışları yöneten, toplumda 
istikrarı koruyan bir eksen; bilinçli va da bilinçsiz dine sonradan 
sokulmaya çalışılan yanlış telâkkilere karşı, koruyucu bir güç olmuştur, Bu sayımızda yukarıda da işaret etmeye çalıştığımız gibi, inanç, düşünce ve sosyal hayatımız açısından bu derece 
önemli olan bidat ve hurafeler konusunu ele aldık. 

Diyanet İşleri Başkanlığımızın konuyla ilgili yaptığı çalışmadan hareketle ülkemiz genelinde yaygınlık kazanan hurafeleri 
Dr. Giyasettin Koçoğlu'nun yazısında bulacaksınız. “Modern 
Dünyada Hurafeciliğin Değişen Yüzünü” Ali K. Metin'in, “Hurafelerin dayanılmaz cazibesi'ni ise Doç. Dr. Halil Altuntaş'ın 
değerlendirmeleri ışığında daha yakından tanıma imkanı bulacaksınız. Doç. Dr. Fikret Karaman'ın “Modern Dünyada Hurafeler” başlıklı yazısında ise hurafeleri ortaya çıkaran sebepleri 
göreceksiniz. Ülkemizde bidat ve hurafenin en yaygın olduğu 
alanlardan sayabileceğimiz türbe ziyaretlerindeki yanlışlıkları 
Yunus Akkaya; fal konusundaki değerlendirmeleri de Abdurrahman Akbaş ele almakta. Astroloji üzerine yapılan değerlendirmeyi de beğeniyle okuyacağınızı düşünüyoruz. 

Aile içi iletişim ve aile değerlerini ele alacağımız Temmuz 


sayısında yeniden buluşmak üzere... 


GUNDEM 
Dr. Kıyasettin Koçoğlu 





21. yüzyılın Türkiye'sinde 


Hurafeler 


Bu çalışmada, dini hayatın 





gelişmesinin önünde zaman zaman ciddi engeller oluş- 


turan bid'at ve hurafeler ile ilgili DİB tarafından il müftülüklerinden elde edilen verilerle Türkiye genelinde yapılan bir tarama ile tespit edilen bid'at ve hurafeler üzerinde durulmuş, özellikle bid'at ve hurafelerin hangi alanlarda yoğunlaştıkları, nasıl bir 
görünüm arz ettikleri hususu ele alınmıştır. 


İl müftülüklerinden gelen veilerden 1380 farklı hurafenin 
varlığı tespit edilmiştir. Bunları şu 
başlıklar altında kategorize etmek mümkündür: Aile (335), 
uğur ve uğursuzluğa inanmak 
(319), cenaze (272), şifa (78), 
türbe-yatır (73), hidrellez (49), 
baht açılması (39), namaz (36), 
nazar (31), dua (26), adak-kurban (25), hac, (23), mübarek 
gün-gece (17), misafir (12), bayram (12), sihir-büyü-fal (9), cinperi (9), aşure (8) helâl-haram 
(7), muska (6), ay ve güneş tutulması (2). (Buradaki rakamlar 
her başlıktaki hurafenin adedini 
göstermektedir.) 


I. AİLE 

Ülkemizde üretilen hurafeler 
içerisinde aile konusu, 335 hurafe çeşidiyle birinci sırada yer almaktadır. Bu ana başlık içerisinde çocuk, damat-gelin, evlilik, 
kadın, karı-koca, nikâh ve sünnet 
alt başlıkları yer almaktadır. En 
yaygın olanlarını şöyle özetlemek 
mümkündür: 


Aile konusunda en yaygın hurafeler çocuklarla ilgilidir. Sünnet 
olan çocuğun acısının azalacağına inanilarak sünnet olma amn- 
da, annesi ve diğer hanımlar tarafından oklava çevirmek (42), 
yeni doğan çocuğun dindar olması için göbeği kesilerek cami 
avlusuna bırakmak (21), konuşamayan çocuklarını konuşabilmesi 
için cuma namazından sonra 
müezzin tarafından cami anahtann çocuğun ağzına sokup çikarmak (17), yürüyemeyen çocuklarin ayaklarına ip bağlayarak cuma namazından ilk çıkan kişiye 
ipi kestirmek (15), kırkı çıkmamış 
bir bebeğin tırnakları kesilirse o 
çocuğun hırsız olacağına inanmak (10), babanın çocuğuna, 
çocuğunda babasına selâm veremeyeceğine inanmak (9), küçük 
çocukların üzerinden atlanıldığında boylarının kısa olacağına 
inanmak (8), çocuğu olmavanlara çocukları olması için deve dili 
veya elini yedirmek (7), çocuk 
doğan eve kırk gün süre ile et 
alınmaması gerektiğine inanmak 
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(6), yeni doğan çocuğun kirki 
çıkmadarı evden çıkarılmaması 
gerektiğine inanmak (6), boyu 
ölçülen çocuğun cüce kalacağına inanmak (6), tek çocuk sünnet edildiğinde horoz kesmek 
(6). 

Yaygın hurafelerden biri de 
gelin ile ilgilidir. Yeni gelinin kucağına erkek çocuk verilince çocuğunun erkek olacağına inanmak (13), loğusa kadının herhangi bir şeyden zarar görmemesi inancıyla, bulunduğu yere 
süpürge, soğan, sarimsak asmak, yastığının altına iğne, biçak gibi şeyler koymak (8), loğusa kadını ve çocuğunu kırkı 
çıkmadan dışarı çıkarıldığı takdirde, üzerine al ve ağırlık bineceğine inanmak (8), kırkı çıkana 
kadar yalnız bırakmamak (7), 
loğusa iki kadının çocukları hasta olur inancıyla birbirlerinin evlerine gitmemelerine gereğine 
inanmak (5), hamile kadınların 
saçlarını kesmemeleri gerektiğine inanmak (5), en yaygın olanlarındandır. 


Bu konudaki diğer hurafeler 
şunlardan oluşmaktadır: Cuma 
günü imamla birlikte topluca 
iman ve nikâh tazelemek (15), 
gelin evden çıkarken veya kocasının evine girerken va da gelin 
arabası arkasından bir cam malzeme kırmak (12), nikâh kıyılırken bıçak, kemer ve düğmeleri 
açık tutmak ve elleri kenetlememek (12), nikâh esnasırıda geliri 
ve damadın birbirlerinin ayağına basması hâlinde, önce basa- 
nin sözünün geçeceğine inanmak (9), gelinin ağzına bal çalinmasimin, kapı eşiğine çivi çakılmasının, yağ sürülmesinin, 
gelinin kaynanasınını ayakları 
arasından geçmesinin kavnanagelin ilişkilerini düzelteceğine 
inanmak (8); geliri gelince, gelin ve damadın üzerine para, 
üzüm, şeker ve leblebi gibi şeyler atıp, kapıda küp kırmak (7), 
evlenmeyen genç kızların kısmetinin açılması için müezzine 
minareden para attırmak mendil veya eşarp sallatmak (7). 

II. UĞUR-UĞURSUZLUK 

Bir şeylerin uğur/uğursuzlu- 
ğuna inanmakla ilgili hurafeler 
319 çeşitle ikinci durumdadır. 
Bu türün içerisinde; aylar, geceler, hayvanlar, sayılar ve tırnak 
kesmekle ilgili hurafeler yer 
almaktadır. 


1. Hayvanlar 

Baykuş ötmesi (60), kara ke- 
dinin insanın önünden geçmesi 
(28), horozun vakitsiz ötmesi 
(16), insanların ve araçların 
önünden tavşanın geçmesi (16) 
uğursuz kabul edilmiş, karganın 
ötüşü ise o bölgeye gelecek bir 
belânın işareti olduğuna yorulmuştur (16). Tavşan uğursuz bir 
hayvan olarak kabul edilirken 
(15), tilki uğurlu kabul edilmiş 
(11), ancak tilkinin insanların 
önünden geçmesi de uğursuzluk sayılmıştır (6). 

2. Günler ve geceler 

İki bayram arasında nikâh ve 
düğün yapmak (59), duaların 
kabulü için mübarek gecelerde 
ziyaretgahlarda mum yakmak 
(7), gece vakti tırnak kesmek 
(48), cuma ve arefe günlerinde 
çamaşır yıkamak, dikiş dikmek 
ve temizlik yapmak (34), salı 
günü (23), akşam sakız çiğnemeyi ölü eti çiğnemek gibi kabul etmek (27), gece aynaya 
bakmak (21), salı ve çarşamba 
günleri yola çıkmak (14), günesin batmasına yakın bir zamanda ve akşamdan sonra evden 
soğanı, biber gibi acı ve ekşi şeyleri çıkarmak va da almak (11), 
gece ev süpürmenin fakirlik getireceğine inanmak (11), salı 
günü temizlik yapmak, çamaşır 
yıkamak, dikiş dikmek ve nikâh 
kıymak (11), gece dışarıya sıcak 
su dökmek uğursuzluk getirecek şeyler olarak kabul edilmiştir (9), 

3. Diğer uğurlu/uğursuz 
sayılan şeyler 





Bunlar, elden ele sabun, makas, biçak iğne ve soğan vermenin uğursuzluğuna inanmak 
(32), kişinin üzerinde dikiş veya 
düğme dikilmesi hâlinde, ağza 
çöp alınmasının gerektiğine, aksi takdirde aklının da dikileceği- 
ne inanmak (20), sol gözün seğirmesini kötüye yormak (18), 
kapı eşiğinde oturan kimsenin 
iftiraya uğrayacağına, borcu artacağına ve fakir olacağına 
inanmak (18), kadının erkeğin 
önünden geçmesi hâlinde erkeğin nasibinin kesileceğine inanmak (15), sağ elinin içi kaşındığında para geleceğine, sol elinin içi kaşındığında da para çikacağına, ayak altı kaşındığında 
da yola çıkılacağına inanmak 
(15), sağ gözün seğirmesini 
hayra yormak (13), ezan okunurken köpeklerin ulumasini kötüye yormak (11), ceviz diken 
kimsenin ömrünün kısa olacağına inanmak (10), cam ve porselen gibi eşyanın aniden düşüp 





kırılmasını, bir belânın defedileceğine işaret saymak (9), merdiven altından geçmeyi uğursuz 
saymak (9), şiddetli dolu ve 
yağmur yağdığı zaman, yağmur ve dolunun durması için 
dışarıya bir demir parçası atmak 
(8), sağ kulağın çınlamasının 
hayırlı biri tarafından anıldığına, 
sol kulağın çınlamasının ise havirsiz bir tarafından anıldığına 
inanmak (8), cuma günü ekmek 
pişirilmesi hâlinde meleklerin 
kanatlarının yanacağına inanmak (7) şeklinde özetlenebilir. 


Ill. CENAZE 

2/2 farklı hurafe ile cenaze 
konusu üçüncü sırada yer almaktadır. Cenaze konusunun 
alt başlıkları, cenazeyi uğurlama, cenaze elbisesi, cenaze evi, 
cenazenin ruhu, cenazenin suyu, kefen ve mezardan oluşmaktadır. 

Bu hurafelerin en yaygin 
olanlari şunlardır; Cenazenin 
yedinci, kırkıncı, elli ikinci gece- 


ka 


EN 
ši ile ölüm yıldönümünde hatim 
ve mevlit okumak, okutmak 
(49), defin esnasında kürek yere 
konulmadan alınırsa, alanın öleceğine inanmak (45), cenaze 
olduğunda dolu olan su kapları 
boşaltılarak, cenaze kaldırıldıktan sonra onları tekrar doldurmak (14), ölen kişinin ruhu gelir diye cenaze evini sürekli ışıklandırmak (12), cenazeyi götü- 


rurken alkışla uğurlamak, arkasından yüksek sesle zikir yapmak-slogan atmak ve üzerine 
çiçek serpmek (11), cenaze için 
üçüncü gününde helva ve yemek yapıp dağıtmak (10), cenaze ve mezara çelenk koymak 
(9), kefen arasına dua, ayet, vasiyetname, iman kağıdı yazıp 
koymak (9), cenaze sahiplerinin 
bir hafta va da bir ay süreyle saç 
sakal tıraşı olmamaları gerektiğine inanmak (9), ölen kimse 
için arefe günü kurban kesmek 
(8), iskat ve devir yapılmadan 
cenazeyi kaldırmamak (8), cenazelerde mutlaka salâ vermek 
ve ölenin adını minare hopġrioründen ilân edilmesi gerektiğine inanmak (8), mezarın üstünü 
beton veya mermerle kapatmak 
(8), ölen kimsenin İçmesi için 
mezarın üzerine su testisi koymak (8), baykuş ölmesi hâlinde 
orada cenaze olacağına inarlmak (8), mezarlıkta helva, para, şeker dağıtmak (7), cenaze 
evinde birinci gün yemek pişirip 
yedirmek (7), cenaze mezara 
konulduktan sonra veya mezar 
kazılırkeri kemik çıkması halinde 
içine bozuk para koymak (7), 
kabir üzerine türbe yapmak ve 
resim koymak (7), cenaze evinde pişen yemeklere “Azrail kılıcini batırmış” olduğu inancıyla 
orada yemek pişirmemek ve pişirilen yemeklerin dökülmesi 
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gerektiğine inanmak (6), gökten yıldız kaydığında bir kişinin 
öleceğine inanmak (5), mezar 
veya mezarlığı el işaretiyle göstermenin kötü sonuç getireceği, eğer gösterilmiş ise o parmağın ısırılması gerektiğine inanmak (5). 

IV ŞİFA 

Şifa konusunda 78 farklı hurafe tespit edilmiştir. Bunların en 
yaygın olanları şunlardır: Hasta- 
nın başı üzerinde tuz gezdirmek, köz söndürmek, kurşun 
döktürmek ve kurşunun aldığı 
şekle göre hüküm vermek (45), 
türbelerden getirilen topraktan 
hastalara yedirmek veya suya 
karıştırılarak içirmek (11), başı 
ağrıyan kimsenin evinden getirdiği süpürgeyle camiyi süpürmesi halinde baş ağrısının geçeceğine inanmak (5). 

V. TÜRBE-YATIR 

Türbe ve yatırlar 73 farklı hurafe ile önde gelenlerdendir. Dileġin kabulü için ağaçlara bezçaput bağlamak (28), türbelere 
adakta bulunmak (16), türbe ziyaretlerinden şifa beklemek (9), 
dilek taşlarına taş yapıştırmak ve 
taşların yapışması hâlinde dileklerinin yerine geleceğine, yapışmaması hâlinde dileklerinin yerine gelmeyeceğine inanmak (9), 
türbelerde kurban veya horoz 
adayıp kesmek (7), türbe çevresinde bulunan mermerlere, madeni para yapıştırmaya çalışmak, yapıştığı takdirde dileğinin 
yerine geleceğine inarımak (7), 
bereket için türbelere para atmak (6), çocuğu olmayanları 
şeyhe ve türbeye götürmek ve 
muska yazdırmak (5) bu konunun en yaygın olan hurafeleridir, 

VI. HIDRELLEZ 

Hıdrellez günü sahile gidilerek kuma veya toprağa ev, araba veya kadın resimleri çizilerek 
böylece çizilen bu resimler sayesinde ileride onlara sahip olunacağına inanmak (10), hıdrellez 
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günü kadınların iş yapmasını kütüye yorumlamak (7), hıdrellez 
günü yeşil ot koparmanin uğrusuzluk getireceğine, bundan dolayı tarlada çalışmanın uygun olmayacağına inanmak (6). 

VII. BAHT AÇILMASI 

Cuma namazından ilk çıkan 
kimsenin, asma kilidi anahtarla 
açması hâlinde, kız ve erkeklerin 
kismetlerinin açılmasına vesile 
olacağına inanmak (10), cuma 
salās okunurken bekar kızların 
bahtları açılması için kilit açtırmak (10), bahtın açılması için 
ezan okuyana mendil veya eşarp 
sallatmak (5). 

VII NAMAZ 

Camiye girerken cami duvann öpmek (5), ezan okunurken 
baş parmağı öpüp göze sürmek 
(6), açık kalan seccadenin üzerinde şeytanın namaz kılacağına 
inanmak (5). 

IX. NAZAR 

Nazar konusunda birtakım 
hurafeler oluşmuştur. Bunlar; 
nazar değmemesi için hayvan 
başı-boynuzu, kaplumbağa kabuğu, kara çalı dikeni, at nalı, 
çocuk ayakkabısı, sarımsak, 
üzerlik ve nazar boncuğu takmak (50), nazara karşı nazar 
boncuğu takmak (46), kurşun 
döktürmek (20), bağ ve bahçelere kuru hayvan kafası takma- 
nin ziraat nazardan koruyacağına inanmak (13), İğde ağacının 
nazara karşı koruyucu olduğuna 
inanmak (9), Ağaçları ve seralari nazardan korumak için görünür bir tarafına zakkum dalı ve- 





ya hayvan kemiği takmak (8), 
gök renginde gözü olanlarla göz 
göze gelindiğinde nazar değeceğine inanmak (5) şeklinde 
özetlenebilir. 

X. ADAK-KURBAN 

Tekke ve türbelerde kurban 
kesmek (63), tekke ve türbelerden şifa beklemek, medet ummak, orada yatmak, mum yakmak, helva dağıtmak, el yüz sürmek, bez bağlamak, dilekte bulunmak ve etrafında dönmek 
(63), araba alındığında, çocuk 
doğduğunda kesilen kurbanın 
kanını arabanın bir yerine veya 
çocuğun alnına sürmek (17), 
Kurban bayramı arefesinde ölüler için kurban kesmek (8) gibi 
hurafeler, adak ve kurbanı ile ilgili hurafeler olarak dikkati çekmektedir. 

XI. MİSAFİR 

Misafirin, askere gidenin veya yola çıkanın arkasından su 
dökmek (37) de hurafeler arasında yer almaktadır. 

XII. SİHİR — BÜYÜ - FAL - 
MUSKA 

Sevgi, nefret, hastalık ve 
benzeri ihtiyaçlar için falcılara, 
büyücülere gitmek ve vildiznameye baktırmak (24), kahve falına bakmak (8), çalınan veya 
kavbolan malın bulunması için 
hocalara veya kâhinlerin kehanetlere başvurmak (7), kaybolan 
bir hayvan için kurt ağzı bağlatmak (11) gibi hurafeler bu konuyu örneklemektedir. 

XIII. AY VE GÜNEŞ TUTUL- 
MASI 

Av ve güneş tutulmasında silah atmak, teneke çalmak (24), 
ay ve güneş tutulmasını kötüye 
yorumlamak (9) yaygın bir hurafedir. 

Hac (23), mübarek gün ve 
gece (17), bayram (12), cin-peri (9), aşure (8), helal-haram (7), 
dua (4) konularında kabul gören 
hurafelerin yaygınlıkları beş vilayetten az olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır. 
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Ali K. Metin 


Modern Dunvada — 
Hurafeciliğin 
Değişen Yüzü 


ödem dünyanın doğuşunda, başka etkenlerle birlikte, din ile bilim arasındaki çatışma unsurları 
önemli rol oynamıştır. Modern dünya, seküler aklın insan 
hayatı üzerindeki egemenliğini tezahür ettirmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunun için, modern dünyayı anlama 
yolundaki girişimlerimiz, bizi mutlak surette seküler akılla 
karşı karşiya getirecektir. Modernlik, 
özünde veya temelinde seküler bir İnsanın kendine yeten bir “Varlık” olduğu 
BAN el ta e sl inancının, zaman içersinde önemli yaralar ala biçim | rā- ” Si 
ei el Mi Mete ieli diġi bir gercek. Zira insanlik, bilim ve teknosiyle bu durum, “dünyanın büyüsünün 1oji alanındaki önemli başarılarına rağmen, 
bozulması” anlamına gelmektedir. yoksulluğu, adaletsizliği, sömürüyü ve savas- 

Halbuki modernist/sekiiler akıl, bir ları ortadan kaldirabilmis değildir. 
yandan dünyanın büyüsünü bozma iddiası içindeyken, öbür yandan büyüleyici bir paradigmayı 
da inşa etmekteydi. İnsanın kendi kendine yeten bir 'Varlik” olduğu inancı, modernliğin aslında büyünün anlamını 
ve muhtevasını değiştirmekten başka bir şey olmadığını 
gösteriyordu, Ancak insanın, modernleşme süreci içinde 
yaşadığı çeşitli kazanımlar, “büyü” ile ‘gerçekler’ arasındaki uyuşmazlıkları görmeyi zorlaştırmakta, belki de bunlar 
görmezden gelinerek insan aklına olan ‘inang’ muhafaza 
edilmekteydi. İnsanın yeryüzündeki iktidarı, böylesi bir 
dogmatizmin zırhıyla süreklilik kazanmıştı. 

Yine de insanın kendine yeten bir 'Varlik' olduğu inancnin, zaman içersinde önemli yaralar aldığı bir gerçek. Zira insanlık, bilim ve teknoloji alanındaki önemli başarılarına rağmen, yoksulluğu, adaletsizliği, sömürüyü ve savaşları ortadan kaldırabilmiş değildir. Zulüm mekanizması giderek daha karmaşık bir hal almış, dahası her türlü ‘güç’ 
faktörü insanlık macerasındaki belirleyici özelliklerini pekiştirici konumlar kazanmıştır. Bu da insanın kendine yeten bir “Varlık” olduğu inancının seküler aklını ürettiği bir 
“hurafe” olduğunu ortaya koymuştur. Gerçekte söz konusu hurafe, insanın 'hikmet' dünyasına yabancılaşmasından 
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ve haddini bilmezliğinden kaynaklanan bir körleşmenin sonucudur. Doğrunun ve yanlışın yahut iyiliğin ve kötülüğün tamamen beşeri bilgiyle belirlenmesi, insan aklının ve tecrübesinin mutlaklaştırması yani bir nevi tanrılaştırılması anlamı taşımaktadır. 


Modernlik paradigmasinda kurucu bir unsur 
olarak yer alan “insanın kendine yeten, mutlak bir 
Varlık olduğu" hurafesi, postmodern diye bilinen 
yaklaşımlardan da önemli darbeler yemiştir. Bu eksendeki düşünürler tarafından insanın mutlak bir 
Varlık/Özne olamayacağı ve mutlak bir Hakikat 
üretemeyeceği konusunda modernliğe yönelik 
ciddi, sarsıcı eleştiriler yapılmıştır. Fakat beşeri-kültürel kodların dışında bilgi ve akıl için yeni kodlar 
bulma arayışı içinde olmadıkları görülen postmodernlik taraftarlarının durumu da pek parlak sayılmaz. Hatta daha ürkütücü bir umacıya yol açtıklari bile söylenebilir. Çünkü postmodemlik, yalnız 
insanın mutlaklığını reddetmemis, her türlü Mutlak'ı geçersiz hale getirmiştir. Daha açıkçası, postmodernlikte tek ve mutlak bir hakikat yok, yan yana ve birbirine eşit seviyede pek çok hakikat söz 
konusudur. Burada, mutlak olan ile olmayan arasındaki fark ortadan kaldırılmış, bir nevi şirk zihniyeti ve kültürüne davetiye çıkartılmıştır. Her türlü 
hurafeve artık hakikat konumu edinme vizesi verilmiştir. Postmodernlik, hurafeyle gerçeğin birbirinden ayırt edilmediği bir dünya tasarımını önümüze koymaktadır. Modemliğin insan aklını dünyaya 
mutlak otorite kılma teşebbüsüne karşı, postmodernlik insanı kendisine buyruk bir varlık olarak görür. Artık, insanin tabi olacağı bir otorite, bir merkez veya bir kıble yoktur. Böylece postmoderniik, 
her türlü hurafenin cirit atabildiği bir dünyanın kapılarını ardına kadar açmış bulunmaktadır. 


Bugün dünya, postmodern bir yapılaşma yönünde bir dönüşüm göstermekle beraber, modernliġin de en az onun kadar etkin ve belirleyici 
bir güce sahip olduğu fark edilmektedir. Bunlardan biri diğerini tam anlamıyla tastiye etmeye güç 
yetirmemekte, çelişkili şekilde -hem söylem hem 
de olgular düzeyinde- iç içe ve yarı yana yaşama- 
ya devam etmektedirler. Bu durum, gerek modernliğin gerekse postmodemiliċin ürettiği hurafelere karşi belli bir uyanıklığı da sağlamaktadır. Biri 
diğerinin büyüsünü bozan iki büyücüye benzemektedir bunlar. 


Modemliğin en kanıksanmış hurafelerinden birisi olan ilerlemecilik, bilindiği gibi toplumun kolektif bilincinde ve entelektüel kesimde hâlâ etkili 











bir yere sahiptir. llerlemeċilik hurafesi modernliğin 
bir icadı olmaktan başka, maddi gelişmelerin insanoğlunun bilincinde meydana getirdiği bir illüzyon olarak da değerlendirilebilir. Bu durumun her 
şeye rağmen modernliğin bir başarısı sayılacağını 
elbette kabul etmek zorundayız. Ancak söz konusu başarı, ilerlemecilik düşüncesinin bir hurafe olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. llerlemecilik 
bize, insanlığın daima ileriye doğru bir gelişme 
içinde olduğunu söylemekte, bilim ve teknoloji 
alanındaki başarıları bunun bir ispatı olarak göstermeye çalışmaktadır. Oysa ilerlemeciliğin aldatıcı 
yönü, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel anlamda tarihin doğrusal bir gelişme seyri içinde olduğu 
iddiasıdır. Buysa, geçmiş medeniyet ve kültürlerin 
bugünkünden daha aşağı bir seviyede telâkki edilmesi, dolayısıyla "kadim hakikat” ve “kadim değer” 
nosyonlarının ortadan kaldırılması demektir. Bu 
anlamıyla postmodernlik, modernliğin kolektif bilince enjekte ettiği ilerlemecilik dogmasının büyüsünü nispeten bozmuş, ancak yerine sahici bir hakikat ve değer koyamadığı için bu yeterli gelmemiştir, 

Modernlik tarafından beslenen hurafelerden 
birisi de bilime olan sonsuz inanç ve güvendir. Bilimin bütün dertlere şifa olacağı inancı, bazen yüksek bazen kısık sesle dillendirilmeye devam etmektedir. Tabii ki burada, bilimin kendisiyle bilime ilişkin düşünce ve inanışları birbirinden ayırmak durumundayız. Bilimin gerekliliği, doğruları ve yararı 
başka, bilime tapınırcasına bel bağlamak çok daha 
başkadır. Cehalet sebebiyle dini bilgi ve inanışlar 





nasıl bazen hurafelerle karıştırılabiliyorsa, benzer 
şekilde bilimin kutsallaştırılması ve mucizevi bir 
güç gibi algılanması da, hurafeciliğin bilime düşen 
gölgesi olarak değerlendirilmelidir. 

Öte yandan, bilimin kendi mekanizması içinde 
üretilen bazı hurafelerin varlığını da görmek gerekir. Bilhassa indirgemeci nitelikteki bir kısım teorilerin hurafe dediğimiz vakanın tam da âlâsını ortaya koydukları rahatlıkla söylenebilir. Hatta bu teorilerin bazıları bilim dünyasında çığır açmış durumdadırlar. 


İnsan aklı bazen hakikatten çok gösterişli ve etkili olma dürtüsüne fazlaca kapılabilmektedir. Bunun için, en ihtişamlı teorilerin ve düşüncelerin dahi kimi yönleriyle bir hurafe niteliği taşıyabileceğini bilmek, ihtişama aldanmamak gerekiyor. Nitekim Fukuyama'nın da, en son alınan bilgiler çerçevesinde “tarihin sonu” tezini reddettiği söylenmektedir. 


Bütün bunlar bize, halkın geleneksel inanışlarına karışan hurafelerle entelektüel aklın ürettiği hurafeler arasındaki benzerlikleri düşündürmeli. Bir 
hurafenin entelektüel bir kimlik kazanması onu hurafe olmaktan çıkarmaz. Hurafecilik, modern dünyada yeni kodlar ve yeni şekillerle kendisini göstermektedir. Geleneksel hurafelerle modern hurafeler 
arasındaki fark ne olursa olsun, bizim zihnimizde 
doğurduğu illüzyonlar bakımından hepsi de aynı 
kapıya çıkmaktadır. Burada aslolan hurafenin nereden geldiği hususuyla birlikte, ne olduğu, dahası 
meydana getirdiği yanılsamalardır. Hurafe dediğimiz şeyi, insan aklının çarpıtmalarıyla ve vehimlerle ortaya çıkan her türlü inanış şekilleri olarak algılivoruz. Esasen bunların inanç kategorisi içinde değerlendirilmesi bile gereksiz ve yanlış, İnanç melekelerinin ihtiyaç duyduğu güven ve bağlanma 
duygusu bunların hemen hiçbirinde yoktur, Şüphe, hurafelerin belki de en karakteristik özelliğini 
teşkil etmektedir. 


Bununla beraber, entelektüel aklın ürettiği hurafeler, halk inanışlarındaki hurafelere kıyasla çok 
daha güçlü ve o ölçüde tehlikeli sayılırlar. Çürkü 
bunlar, bazen 'derin', bazen 'iitopik' düşünceler 
olarak ortaya çıkmakta, gizemli ve cazibeli bir yapiya bürünmektedirler, Entelektüel retorik de bu 
hurafelerin yaygınlaşmasında ciddi bir rol ovnamaktadır. Bugün toplumu asil ilgilendiren ve yönlendiren hurafeler entelektüel vasfa sahip olanlardır. Dolayısıyla hurafe denildiğinde, gerçekte hiçbir önemi ve yaşanırlığı bulunmayan yanlış inanış 
ve geleneklere dikkat çekmek yerine, asıl meseleye 
gelmek durumundayız. Bu da günümüz insanının 
zihnine çöreklenmiş ideolojik ve entelektüel (modern) hurafelere dikkat kesilmeyi gerektiriyor. 
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Hurafelerin 


Dayanılmaz Cazibesi 


Kur'an'ın getirdiği 
sistemin temelinde 
toplumun /insanlığın 
inançlar manzumesini 
asli safiyetine 
döndürmek, kısaca 
bütün peygamberlerin 
ortak davası olan 
tevhidi ihya hareketini 
nihal bir hamle ile 
“tashih” ve “tezyin” 
etmektir. Buna 
'inang'tan her türlü 
hurafenin ayıklanması 
hareketi de diyebiliriz. 
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( kıllı varlıktır insan. Fakat, acaba onun her tutum ve davranışı sahip olduğu aklın verileri ile örtüşüyor mu; her yapıp ettiğini, her söyleyip inandığını “makul ve mantıklı” diye nitelemek 
mümkün mü? Arkadaşları ile sohbet ederken söz; korkulan, istenmeyen bir duruma gelince, yüz ifadesi birden değişen ve kulak memesini hafifçe çekip hemen ardından aynı elinin parmaklarını bükerek tahtaya, masaya birkaç sefer vuran kimseye sorun: 

“Niçin böyle yaptınız?” 

“Bilmem”, diyecektir, “hep böyle yaparlar. Kötü durumlardan 
korurmuş.” Artık, kulak memesini çekmenin, masayı tıklatmanın bu 
işi nasıl yapacağını açıklamasını isteyemezsiniz, çünkü burada mantiġin paranteze alınmış olduğunu hemen fark edersiniz. 

Her kültürde, mantıki bir dayanağı ve gerçekliği olmayan birçok 
inanç ve uygulama vardır. İşte bu tür asılsız ve dayanaksız inanç ve 
uygulamalara hurafe diyoruz. Zaten bu kelime, sözlük anlamı ile 
“batıl ve asılsız söz”, “hoşa giden uydurma söz" demektir. Hurafe, 
tanımından da fark edileceği gibi, hayatın her alanını içine alabilen 
geniş kapsamlı bir kavramdır. Ancak genellikle hurafe dendiğinde 
din ile ilgili hurafeler akla gelir. 

Aslında hurafe; sistemini kurmuş, gelişmiş ve geniş kabul görmüş “köklü” dinlerin problemidir. Zira kuruları sisteme ve belirlenen esaslara aykırı inanç ve uygulamalar, bu tür dinler için söz konusudur. Hakim dinin mensupları, önceki kültürlerinden birtakım 
unsurları sözlü ya da fiili olarak yeni mevcut dine aktarırlar. Buna 
göre, yüzlerce yıl boyunca ağızdan ağıza, uygulamadan uygulamaya halk arasında yaşayan hurâfi unsurlar büyük ölçüde kökenleri itibari ile “sirayet” ettikleri dinin “malı” değildirler, harici ve yabancıdırlar. 

Kur'an'ın getirdiği sistemin temelinde toplumun/insanlığın 
inançlar manzumesini asli safivetine döndürmek, kısaca bütün peygamberlerin ortak davası olan tevhidi ihya hareketini nihai bir hamle ile “tashih” ve “tezyin” etmektir. Buna 'inang'tan her türlü hurafenin ayıklanması hareketi de diyebiliriz. Dinin pratikleri inanç 
esasına dayalı olduğu için, bu ayıklama işleminin aslında hayatın 
bütününü “yabancı” unsurlardan ayıklama anlamına geldiği açıktir. Kur'an ve sünnetin bir bütün hâlinde değerlendirilmesi, bu yaklaşımını gerçekliğini ortaya koyacaktır. Bu fiili ayıklama hareketi ayrıca Kur'an'ın pek çok işareti ve sünnetin açık uyarıları ile de desteklenmiştir. 





Kur'an, hurafe kelimesine 
doğrudan yer vermese de bu anlama gelecek çeşitli ifade ve kavramlara yer vermektedir. “Esâtir” 
(eski milletlerin uydurulmuş sözleri, masalları) (msi. En'âm, 25); “İhtilâk” (valan uydurmak) (Sâd, 7); 
“tekawul” (uydurma söz) (Tür, 
33); 'Huluku'l-Evvelin' (öncekilerin gelenekleri). (Şuarâ, 137) İfade 
edelim ki, bu kullanımların tarmamı, İslâm'ı kabul etmeyen müşriklerin ve benzerlerinin “hurafeler yığını" olarak gördükleri bu 
dine bakış açılarını ortaya koyma 
ve bu tutumları sebebi ile onları 
tehdit etme amacına yöneliktir. 
Peygamber (s.a.5.) Efendimiz zaman zaman inkârcı muhatapları 
tarafından hurafecilikle itham 
edilmektedir. Garip ve hikmetlerle dolu bir tecelli. Nitekim avni peygamber, billur saflığında 
bir sistem olarak tebliğ ettiği İslam'a da birtakım ''sizma'larin 
olacağına işaret ederek gerekli 
uyarılarda bulunmuştu. Meselâ 
şu hadise bakalım: “Kim bizim 
bu işimizde/İslâm'da, ondan olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o 
reddedilmiştir.” (Buhâri, Sulh, $) Hadisin ifade ettiği anlam deġerlendirilirken metinde yer alan “o” 
zamiri, ortaya çıkarılan bid'at ve 
hurafeler ile açıklanır. Ancak hadisin orijinal metin kurgusu, zamiri “dinden olmayan şeyi sonradan din içinde ortaya çıkaran 
kişi” olarak anlamaya da müsaittir. Bu takdirde hadisin anlami, 
“dine hurafe sokan kimse din nazarında reddedilmiştir” demek 
olur. Konunun nasıl birdenbire 
iman-küfür meselesi hâline dönüştüğüne bakınız. Bu değerlendirme ile hadisin hurafeci eğilim 
sahiplerine yönelik tehdidinin 
boyutları daha iyi anlaşılır. 

Bu ciddi uyarı ve benzerleri 
elbetteki çok etkili olmuştur. 
Uyarı, dinin sahibinden ve tebliġcisinden gelince inananların 
onu dikkate almaması düşünülemez. Ancak burada bilinçli bir 
“inanış” söz konusudur, bilgisiz- 


lik ve bilirnçsizliğin “yalnız bıraktığı” inanış değil, 

Din olgusu konusunda bilgisiz ve bilinçsiz olmak, hurafelere 
kapı aralayan temel etkendir. Fakat aralanan bu kapidan hurafeler yine de kendiliğinden girmezler. Onları arkadan iten va da önden çeken başka güçler vardır. 
Merak ve korku, “çaresizlik” bu 
etkenlerin belli başlılarıdır. 


Toplumumuzda “itibar gören” hurafeler ağırlıklı olarak 
“gayb” bilgisi, uğursuzluk ve 
ölülerden medet ummak alanlarında yoğunlaşıyor. Görülemeyeni merak etmek, bilinmeyenden 
korkmak, darda kaldıkça çözüme 
ihtiyaç duymak, insanın temel 
ruhi yönelişleri arasında yer alır. 
Başlıca hurafelerin beslendiği 
kaynaklar bu ruh halleridir. Hurafelere dayanılmaz bir cazibe 
merkezi kilan şey bunlardır. Insanin bu tür ihtiyaç ve endişeleri, 
sağlıklı ve gerçekçi yollarla giderilmedikçe hurafelerin “saltanatı” 
devam eder. Halkın, dinin/İs- 
lâm'ın özünü kavrayabileceği 
donanıma sahip kılınması, bu 
işin en kestirme yoludur, 

“Yitiğimi nasıl bulabilirim?”, 
“Acaba kismetim niçin kapalı?” 
“Gelecekte nelerle karşılaşacağım?” soruları ve benzerleri, falcilik ve köhinlik “mesleğini” ortaya çıkarmıştır. Haydi “cahiliye” 
insanlarını görmezlikten gelelim, 








ya “bilgi çağı"nın insanına neler 
oluyor? Eline aldığı birkaç kağıtla, üç-dört bakla ile, bir bardak 
su v5. ile “fala bakan" “modem 
görünüşlü” şu insanlar, bu tutumları ile “modernlik” olgusunun neresindedirler? Toplumun 
hemen her kesiminde, hatta televizyon ekranlarında “icray-ı 
meslek” edebilmeleri hangi sosyolojik vâklanın göstergesidir? 
'Eala inanma, falsız kalma” tekerlemesini dilden dile dolaştıran 
şey nedir? 

Dinin; “De ki; göktekiler ve 
verdekiler gaybı bilemezler, ancak Allah bilir.” (Neml, 65) uyarısı, 
falcılık ve kâhinlik uygulamaları- 
nın birer sahtekârlık olduğunu 
ifade ediyor. Kur'an, büyücülükle uğraşmanın, bu yolla insanlara 
zarar vermeye çalışmanın getireceği vebalin, iman-küfür konusuna kadar uzanacağını ihtar ediyör. (Bakara, 103) Hz. Peygamber 
(5.a.5.) ise, “Helâk edenlerden sakının. Bunlar; Allah'a ortak kogmak ve sihir yapmaktır.” (Buhâri, 
Tıb, 48 ) buyuruyor. 

Yurdun/İslâm dünyasının her 
yerinde sayısız türbeler var, Bu 
mekânların, son noktada mezarliktaki diğer ölülerden farkı olmavan sakinleri nasıl 'peresetis'e 
varan tutumların konusu oluyorlar, herkes görüyor. Çocuğu olmayanın başvuracağı yer türbe 
mi olmalıydı, doktor mu? “Yatır” 
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dan bebek isteme rezaletine biltün ülke televizyonlar aracılığı ile 
sahit olmadı mı? Müslüman bireylerin “nefes ettirmek için” 'slkintida' olan insanlarını papaza 
götürmeleri de son zamanların 
ürünü bir hurafe. “Papaz büyüsü” (nü olsa olsa yine bir papaz 
bozabilir anlayışı sebep oluyor 
bu acı duruma. Burada önünüze 
sürülen son gerekçe, “denize 
düşen yılana sarılır” oluyor. Oysa 
denize düşünce yılana sarılmak 
yerine, vaktinde yüzmeyi öğrenmek asıl çıkış yoludur. 

İslâm toplumunun asırlardır 
muzdarip olduğu dert, İslâm'ı 
gereği gibi bilip vasamamaktir, 
Bu durum bir çok hurafenin dine ait etki alanını daraltmasina 
ve sonuçta Müslümanların gerilemesine sebep olmuştur. “Kesin hüsran çukurlarına yuvarlanan İslâm dünyasını kurtarmak 
için hurafeleri yıkmak, hakikate 
koşmaktan başka çare yoktur. 
Evvelki Müslümanları refah ve 
saadet, güç ve şerefe yükselten 
din ihya edilmedikçe, bugünkü 
Müslümanların dünyada varlıklarını sürdürme şanslarının olmayacağına kesinlikle inanmak 
gerekiyor.” (M. Şemseddin, Hurafâttan Hakikate, 1320, 55) “Önceleri 
Müslümanlar hakikatin düşkünü 
idiler. o Şimdiki Müslümanların 
akideleri ise kendilerini karanlık 
ve hüsran uçurumlarına doğru 
sürüklemektedir.” (M. Şemseddin, 
s. 4-5) 


Manevi hayatın zayıfladığı, 
çeşitli toplumsal bunalımların 
yaşandığı 1960-1970'lerin Avrupa ve Amerika'sinda yıldız falı, 
büyü gibi eski batıl inançların 
yaygınlık kazanmış olduğunu biliyoruz. Bugünkü durum da 
hem Batı için hem de bizim için 
o zamanlardan pek farklı görünmüyor. Günlük gazetelerin vazgeçemedikleri köşeler arasında 
yer alıyor. Gençler birbirlerinin 
karakter yapısını, hayata bakışını 
öğrenmek için “hangi burçtansin?” diye soruyorlar. Hayatın 
birçok alanı bu tür “zayıflıkların” 
sergi alani gibi. Sınıf geçmek isteven öğrenci, gereği gibi çalışıp 
Allah'a güvenmek yerine, bir 
“yatır"ın mezar taşına mum yakıp, dilek mi tutmalıydı? Bağdat'taki Abdülkadir Geylâni türbesinde gördüğüm manzara yüzünden hemen türbeyi terk etmekten kendimi alamamıştım. 
Ülkemizdeki birçok büyük zatın 
türbeleri de ayni yanlışlıklardan 
“muzdarip”. “Türbecilik” eġiliminin istismara açık bir konu olduğunu da söyleyelim. Bir termal tatil köyünde, sabah kalktıġimda, evin yakınındaki boş 
alanda bir mezarın ortaya çıktığini gördüm. Kim ne zaman Ölmüş de oracığa gömülmüştü. 
Merak edip “mezarın yanına 
gittim. Karşılaştığım manzara şu 
idi: Yakın çevrede bulunan büyükçe taşlardan buraya yeterince aktarılmış, mezar görüntüsü 
oluşturacak şekilde dizilmiş ve 
orta kisim toprakla doldurulup 
mezar biçimine sokulmuştu. Baş 
tarafına mermerden bir mezar 
taşı dikmek de ihmal edilmemiştir. Üzerinde şu ifadeler vardı taşın: “Şifa Dede ruhi için Fatiha.” 
Anlaşılan birileri tatil köyüne revaç kazandırmak için bu yola 
baş vurmuştu. Şifalı suların yanında bir de şifa dağıtan yatıra 
sahip olunursa, tesise itibarın 
daha da artacağı düşünülmüştü 
herhalde. Hayretten dona kalmistim. Bu ülke insanı nasıl bu 
hâle gelmişti. Elde edilecek hasis 
bir maddi menfaat uğruna, insanların duygularını, zaaflarını, 
sağlıklarını acımasızca istismar 
eden kimseler, canlıların hangi 
grubunda yer alıyordu, cevap 
bulamadım. Tabi “mezar'ın 
ömrü sadece bir gecelikti ve yıkılp dağıtılmamış hâli ile gördüğü 
son insan ben oldum. 

Hz. Peygamber; “Allahım! 
Kabrimi (ibadet edilen) bir put 
kılma. Allah peygamberlerinin 


Bİ cinom 


kabirlerini mescit edinen kavmi 
rahmetinden uzaklaştırsın.”(Ibr 
Hanbel, Il, 246) buyurarak, insanilğın “türbecilik” eğilimine yatkınlığına da işaret etmiş oluyor. 

Hurafecilik zamarı ve mekân 
tanımaksınız, insan oğlunun peşini hiç bırakmıyor. Buna insan 
oğlu hurafeciliği terk edemiyor 
da diyebiliriz. Hurafeciliği böylesine cazip hale getiren etkenlerden biri de kolaycılık hevesidir. 
Hurafeleri benimsemek yönelişi 
hurafeciliğin pasif şeklidir. Bir de 
aktif hurafecilikten söz edilebilir 
ki, bunun ayrıca hainlik yanı da 
vardır. Aktif hurafeciler, menfaat 
sağlamak amacı ile birtakım aslı 
astarı olmayan hikâyeler anlatan 
kimselerdir. Aktif hurafeciler bununla da yetinmeyip kendileri 
de hikâyeler uyduruyor ve bunları halka telkin edip benimsetmeye çalışıyorlardı. Daha sahabiler döneminin sonlarından itibaren, mescitlerde bu tür işlerle 
meşgul olan ve kendilerine ''kussas” denilen kimseler türemiş ve 
dini hayata çok zarar vermişlerdi. Bu türün son örneklerinden 
biri ile ilgili olarak, Müfessir Cemaleddin el-Kâsimi (0. 1914) 
okuduğu bir makaleden şu alintivi aktarıyor: “(Mısır'daki) Mescid-i Hüseyin'de kıssacılardan birine rastladım. Üzerinde dua yazılı bir kağıt parçası tutuyordu 
elinde ve şöyle diyordu: 'Bu dua 
Musa (a.5.)'nın duasıdır. Bunu 
okuyan va da yanında taşıyan 
kimse, farz namazların yükümlülüğünden kurtulur.” Ne tuhaftır 
ki, onun bu mesnetsiz sözleri 
üzerinde bir an bile düşünmeyen topluluk, ellerinde hazırladıkları paraları, kendilerini farz 
namazların yükümlülüğünden 
kurtaracak duayı satın almak için 
can atıyorlardı,” (Kasimi, Kavaidü't- 
Tahdis, 1407, s. 159) İşte hurafeciliği 
böylesine cazip hâle getiren etkenlerden biri de cahilliğin beslediği kolaycılık hevesidir. Hurafe inancın güvesidir. 
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Modern hayat ve 


Hurafeler 


93 ilindiği gibi günümüzde güzel, yeni veya kalkınma 


Hurafe; bilim ve mantık 
açısından temeli olmayan 
bazı telâkki, düşünce ve 
uygulamaların din adına 
ileri sürülmesi veya 
benimsenmesidir. Diğer bir 
ifade ile geçmiş toplumlara 
ait batıl inançların dinin 
hükümleri arasına taşınması 
veya din karşıtı inanç, 
düşünce, kanaat ve 
davranışların toplumda 
kabul edilmesine 
çalışılmasıdır. 








anlamına gelmek üzere modern şehir, modem hayat, 
modern toplum ve modern insan gibi kavramlar sıkça kullanılmaktadır. Bu kavramların içi bilimsel ve evrensel değerlerle doldurulduğunda; eğitim düzeyi yüksek, birbirine 
saygılı, insan haklarına bağlı, inanç ve ibadet konularında 
duyarlı, paylaşan, konuşan, barış ve güveni esas alan gerçek anlamda modern bir toplum akla gelmelidir. Doğal 
olarak bu özellikleri taşıyan toplum kendi içinde ve çevresiyle barışık, mutlu ve huzurlu olacaktır. Oysa ki çoğu yerde söz konusu modernliğin inşasında; inanç, ahlâk, bilgi ve 
kültür gibi evrensel değerlerlerin yeterince yer almadığı 
görülmektedir. Hal böyle olunca, günümüzde modem 
sözcüğü ile daha çok özenti, taklit ve fiziki görüntüyü yansıtan bir yenilik biçimi algılanmaktadır. Şüphesiz ki temeli; 
vahiy, akıl, bilim, tarih, kültür gibi ortak değerlere dayanmayan bir gelişmenin ve yeniliğin insanlığı mutlu etmesi 
ve beklentilerine cevap vermesi düşünülemez. Bu tür oluşumların temelindeki 
boşlukların doldurulmasında mantıki tabanı olmayan gelenek ve hurafeye dayanan çeşitli inanç ve davranışların yer almasi kaçınılmazdır. Nitekim halen devam eden uygulamalarda da benzer 
olaylarla karşılaşılabilmektedir. Çünkü 
birçok alanda ilmi gerçeklere davanmayan batıl inançlar ve arayışlar gündemde 
| tutulmaya çalışılmaktadır. Biz bu yazı- 
| mızda toplumun temiz inanç değerlerini 
zedeleyen ve dinde olmadığı halde 
onun bir parçası gibi gösterilmeye çalışılan hurafeler üzerinde durmak istiyoruz. 
Hurafe; bilim ve mantık açısından temeli olmayan bazı telâkki, düşünce ve 
uygulamaların din adına ileri sürülmesi 
veya benimsenmesidir. Diğer bir ifade 
ile geçmiş toplumlara âit batıl inançların 
dinin hükümleri arasına taşınması veya 
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din karşıtı inanç, düşünce, kanaat ve davranışların 
toplumda kabul edilmesine çalışılmasıdır. Bu görüşlerin tarihten gelmesi veya dini içerikli olması 
da şart değildir. Zira daha sonradan ileri sürülüp 
modern veya çağdaş olarak ifade edilebilecek ħurafeler de vardır. Bunlar, bilim adına ileri sürülen 
ancak doğruluğu kanıtlanmayan anlayışlar ve teorilerdir. Evrim teorisi buna çarpıcı bir örnek olarak gösterilebilir, Çünkü evrim teorisine ilişkin tatmin edici kanıt bulunmadığı halde onun doġruluğunda ısrar edenler vardır. Yine çağımızda ortaya 
çıkan çeşitli felsefi, toplumsal, ekonomik ve siyasi 
akımlar eksik olmamaktadır. Materyalizm, pozitivizm, Marksizm, panteizm, varoluşçuluk, ateizm, 
feminizm, ruhçuluk ve satanizm gibi itikadi sapmalar bunlardan sadece birkaç tanesidir. Ayrıca 
gelecekle ilgili bilgi vermek için fal bakmak, sihir 
yapmak ve benzeri yöntemlerle insanları yanıltmak da modern hurafeciliğin bir başka şeklidir. 
Bu tür batıl inanç ve davranışlar İslâm dini başta 
olmak üzere diğer semavi dinlerin hükümleriyle 
de bağdaşmamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de doğrudan hurafe sözcüğü geçmemektedir. Ancak uvdurulmuş sözler ve hurafeler anlamını ifade eden 
“Esatir” kelimesi, geçmiş milletler anlamına gelen 
'evvelin' kelimesiyle birlikte dokuz ayrı yerde zikredilmiştir. Buna rağmen günümüzdeki hurafe 
konularının önemli bir bölümünü teşkil eden, gelecekten çeşitli metotlarla haber verme şekli Allah 
tarafından yasaklanmıştır: “Kıyametin ne zaman 
kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katindadir. O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç 
kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse 
nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah 
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hakkıyla bilendir."(Lokman, 34) Biz konunun efsanesi, mitolojisi ve tarihsel boyutu üzerinde durmayacağız. Daha çok dinimizin inanç ve ibadet 
sistemiyle bağdaşmayan fakat modern hayatla 
birlikte dinin bir emri gibi telâkki edilmeye çalışılan bu davranışlar ile onların ortaya çıkış sebepleri üzerinde durmaya çalışacağız: 

1- Önceki dinlere ait olan çeşitli inanç ve ibadetlerden bazı unsurlar, bilerek ya da bilmeyerek 
bazı Müslümanlar arasında da ilgi örmüştür. Nitekim Cahiliye Arapları ile eski İran ve Hint dinine 
mensup grupların İslâmiyet'i kabul etmelerinden 
sonra İslâm dünyasında çeşitli hurafeler ortaya 
çıkmıştır. Bu konuların başında; tabiat olaylarındarı uğur veya uğursuzluk anlamı çıkarılması, cinlerin, kertenkele, kirpi ve deve kuşu gibi şekillere 
bürünerek insanlara görünmesi sayılabilir, Hatta 
karga vb. kuşların uçmalarından ve ötmelerinden 
bile anlam çıkaranlar vardır. Diğer yandan sonradan Müslümanı olanlar da eski alışkanlıklarını tamamıyla bırakamamışlardır. Böylece İslâm diniyle 
tam örtüşmeyen bazı davranışları bilerek veya bilmeyerek yaşatmaya çalışmışlardır. Bu tür olayların 
sonraki kuşaklar tarafından bırakılması ise çok daha zor olmaktadır. 


2- Çağımızda hurafelerin beklenmedik kişi veya toplumlarca sahiplenilmesinin diğer önemli bir 
nedeni de din ve onun kaynakları hakkındaki bilgisizliktir. Çünkü İslâm; insanı okumak, öğrenmek, düşünmek ve araştırmak suretiyle inancını 
temellendirmeye, aklını yürütmeye, güç ve kabilivetini kullanmaya davet etmektedir. Kur'an-ı Kerim bu hususu şöyle açıklamıştır: '(Resuliim) de 
ki: İşte bu, benim yolumdur. Ben Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz.” (Yusuf, 108) Gerçekten toplumu hurafeler 
konusunda aydınlatmak ancak özel bir ilgiyle 
mümkün olabilir, Çünkü hurafeler, sadece kırsal 
kesim veya gece kondularda ortaya çıkmıyor. 
Zengin ve modern hayat yaşayanların arasında 
da yer bulmaktadır. Zira kaynaklara inerek gerçek 
dini bilgilere ulasamavanlar ancak söz konusu ihtiyaçlarını hurafelerle gidermektedirler. Bu yüzden toplumda hurafeleri yok etmenin veya azaltmanın en pratik yolu, iman ve ibadet başta olmak 
üzere, dini değerler alanında gerekli eğitim ve 
öğretimi sağlamakla mümkün olur, 


3- Hurafelerin bir kısmı da Yüce Allah'ın Ulühiyet ve sıfatlarıyla ilgili düşünce ve inançlar şeklinde ortaya çıkmıştır. Buna göre Hıristiyan ve Yahudilerin Allah'ı algılama biçimi, bazı Şiilerin Allah'ın 
imamlara hulul ettiği inancı ve bir kısım sofilerin 
Allah'ın sıfatları hakkındaki batıl inançları veya 
şeyhlerine veli nazarıyla bakarak onlara olağanüs- 


tü güç ve kuvvet yüklemeleri bu tür inançların 
belli başlı örneklerini oluşturmaktadır. 


4- Yaygın hurafelerden biri de ölülerin türbelerini ziyaret ederek onlardan yardım beklemektir. Bu uygulama daha çok dileklerin kabul edilmesi veya hastalıktan kurtulması amacıyla din 
âlimlerine, şehitlere ve şeyhlere ait türbeleri ziyaret edip mum yakmak, burada bulunan ağaçlara 
bez bağlamak, taş yapıştırmak ve adak adamak 
suretiyle ölülerin ruhlarından medet ummak şeklinde ortaya çıkmaktadır. 


5- Hurafelerin yaygın hale gelmesine zemin 
hazırlayan hususlardan bazıları da uğur veya 
uğursuzluk inancıdır. Kendisini yalnız ve boşlukta 
hisseden kimse, şayet kader, kaza, çalışma, tedbir 
alma ve tevekkül konusunda yeterli bilgiye sahip 
değilse bir arayış içine girmektedir. Bu tür insanlar genel olarak geleceğine dair bir çıkış yolu bulmak için uğurun, tehlikelerden sakınmak için de 
uğursuzluğun belirleyici bir rol oynadığına inanmaktadır. Bunlara göre yaşanılan evde, çevrede 
ve tabiatta uğur veya uğursuzluğu çağrıştıran 
simge, sembol, ses ve işaretler vardır. Bu tür yönlendirici unsurlar canlı bir varlığa ait olabileceği 
gibi tabiat olayları da olabilir, Kaynağı ve tarihçesi bilinmemekle birlikte bazı kimseler; çok eskiden 
beri at nalı, kurt dişi, koç boynuzu, leylek kemiği 
gibi parçaları taşımayı veya evin dış cephesine asmayı özellikle üzerinde veya arabasında boncuk 
taşımayı uğur getireceğine inanmışlardır. Buna 
karşılık olarak; evden çıkarken kedi görmek, baykuş sesini duymak, elden ele sabun veya makas 
vermek, salı günü iş yapmak veya yola çıkmak, insanı üzerinde iken elbisenin söküğünü dikmek, 
cuma günü çalışmak ve iki bayram arasında nikâh 
kıymak gibi düşünce ve olaylar da uğursuzluk kabul edilmiştir. Bazı rakamların uğur veya uġursuzluğa işaret edildiğine bile inananlar olmuştur. 

ő- Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi gayb âlemini, Allah'tan başka kimsenin bilmesi mümkün 
değildir. Bu âlemle ilgili hususlar duyu, haber ve 
akıl yoluyla idrak edilemez, Hal böyle iken birçok 
tasavvuf mensubu, seçkin tasavvuf ehlinin keramet yoluyla gaybı bildiğine inanır. Ayrıca bazı 
kimselerde yıldızlardan hüküm çıkarma, kahve, 
ok, iskambil kağıdı, suya bakma ve kitap açma gibi yöntemlere baş vurarak falcılık sektörü oluşturdukları görülmektedir. Bu ve benzeri davranışlar 
İslâm öncesi döneme ait batıl inançlardır. Ancak 
İslâm'dan sonraki dönemlerde de bu anlayışın 
bazı zümreler tarafından desteklendiği görülmektedir. 

7- Sahih kaynaklarda; cinlerin varlığı hakkında 
çeşitli bilgiler yer almakla birlikte onların mahiyeti, faaliyetleri ve insanlarla ilişkileri konusunda avrintili bilgi yer almamıştır. Buna rağmen halk arasında cinlerin özellikle kadınları etkilediği, insanları çarptığı ve çeşitli ruh hastalıklarına sebebiyet 
verdiği inancı yaygındır. Bu inancın devamı olarak; cinlerin vereceği zarardan kurtulmak için 
muska yazdırmak onları belirli bir yerde korumak 
veya üzerinde taşımak alışkanlık haline gelmiştir. 
Bu alışkanlığın eski Mısır ve Roma inarıçlarına dayandığı bilinmektedir. Diğer yandan cahiliye devri Arapları arasında da bu tür inançların görüldüğü ve insanların bedenlerine giren kötü ruhları 
kovmak için gruplar halinde dans ettikleri rivayet 
edilmektedir. Ne yazık ki hâlâ bu yanlış inançların 
tortularını yaşatmak isteyenler vardır. Bazı inanç 
grupları bedenlerindeki kötü ruhu çıkarmak uğruna tapınaklarda veya benzer özel mekânlarda çeşitli ritüeller ve törenler düzenlemektedirler. Bu 
esnada el çırparak veya göz yumarak sözde kötü 
ruhlar kovalanmaktadiri 


Görüldüğü gibi hurafeler, sadece ilkel toplumlarda yaşanan olaylar değildir. Tarihin her döneminde insanın mistik, mitolojik ve duygusal konulara ilgi duyduğu bir gerçektir. Ancak bu tür anlayışlar; genellikle sahih dini metinlere, inançlara ve 
değerlere ilgisiz kalındığı dönemlerde daha da artmıştır. İddia edildiği gibi hurafe, sadece dini değerlerin ağırlıklı olduğu toplumların bir özelliği 
olarak değerlendirilemez. Daha önce de kismen 
işaret edildiği gibi bu davranış biçimi, sadece kırsal kesim veya gecekonduda değil sosyete, aristokrat ve modern çevrelerde de yaygın olarak görülmektedir. Hiç şüphesiz ki bugünkü dünya geçmişe göre daha ileri, daha kalkınmış, daha onanml ve daha moderndir. Şayet hurafelerin yaygınlaşmasıyla ilgili ortak bir payda üzerinde birleşmek gerekirse, dini bilgiler alanındaki açlık ve eksiklik mutlaka ilk sırayı alacaktır. Buna rağmen bu 
tür olumsuzluklar; zaman, mekân ve belli insan 
gruplarıyla sınırlı tutulamaz. Çünkü insanlığını hurafe dahil karşılaştığı birçok problemlerin arka planında inanç, ibadet ve ahlâk gibi evrensel değerlerin rol oynadığı da gözden uzak tutulmamalıdır. 
Bu itibarla İslâm tarihinde hakim düşünce, akıl ile 
vahiy arasında bir zıtlığın olmadığı şeklindedir. 
Özellikle günümüzde karşılaşılan problemlerin çözümlenmesinde fonksiyonel akla önemli görevler 
düşmektedir. O halde insanın ruh ve tabiatına uygun düşmeyen, ezeli ebedi ve evrensel bir özellik 
taşımayan noksanliklarla dolu bütün batil-sapik 
inanç ve düşünce akımlarına karşı duyarlı olması 
kişinin hem kendisine hem de bütün insanlığa hizmet anlamına geldiğini unutmamak gerekir. 
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Vunus Akkava 
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman 





Türbe Ziyaretlerinde 


Hurafeler 


K özüne “bunamak” anlamına gelen haref kökünden türemiş 

bir isim olan hurafe kelimesi, “akla ve gerçeğe aykırı düşen aldatıcı söz” demektir. Masal, efsane ve genel olarak gerçek dışı kabul 

edildiği halde hoşa giden nakil ve rivayetlere hurafe denilmiştir. Bununla birlikte mantıki tabani olmayan, din adına ileri sürülüp benimsenen batıl inanç ve davranışları da ifade etmektedir. (Yel, A. Murat, 

'Hurafe' DIA) 

Hurafe kelimesi Kur'an'da yer almamakla birlikte, onunla anlam yakınlığı bulunan üsturenin Özellikle ramazan ayı ve kandiller gibi 
(uydurulmuş söz) çoğulu esâtir dokuz ayette geç- bazi özel dini gün ve geceler ile tatil 
mektedir. Ayrıca ihtilak (valan uvdurmak) (ad, 7) mevsimlerinde voġunlasan türbe ziva- 
ve tekavvül ile (uydurulmuş SÖZ) (Tur, 33; Hakka, 44); retleri, eğer usulüne uygun yapılırsa di- 


huluku'l evvelin (önceki milletlerin geleneği) (Su- _- | | A 
ara, 137) terkibi de hurafeye yakın manalar taşı- ni bakımdan menduptur. Ancak usulü- 


maktadır. Bu tabirler, Kur'an-ı Kerim'e Hz. Mu- NE Uygun ziyaret yapılmaması hâlinde, 
hammed'in uydurduğu bir kitap nazarıyla bakan Ziyaretçinin sevap kazanayım derken 
müşrikler tarafından ileri sürülmüş, Kur'an ise bu günaha girmesi söz konusu olabilir. 
iddiaları reddetmiştir. 

Din dışı alanları da kapsamakla birlikte, dini konularda daha yaygın olan hurafe hemen hemen bütün dinlerde mevcuttur. Hurafelerin, genellikle otantik dini metinlerin zamanla yok olması ve geçmiş 
kavimlere ait batıl inançların yeni dine taşınması yoluyla oluştuğu 
kabul edilir. Bunların kaynağını ve ortaya çıkış sebeplerini genel olarak şu noktalarda toplamak mümkündür: 

1- Önceki dinlere ait kültlerden bazı unsurların İslâm dinine ta- | 
şınması. İslâmiyet'i kabul eden çeşitli din mensuplarının eski dinleri- — 
ne ait bazı telâkkileri korumaya devam ettikleri ve bunları diğer Müslümanlara da aktardıkları bilinmektedir. Cahiliye devri Arapları uğu- $ 
ra, uğursuzluğa ve cinlerle ilgili pek çok hurafelere de inanıyorlardı. 
Önceden Budizm, Maniheizm, Şamanizm ve Zerdüştlük gibi dinlere mensup din adamları, Cahiliye devri Arap kültürüne ait bazı hurafelerin cahil halk tabakası arasında yayılmış olmasından da cesaret 
alarak, mesleklerini yeni dinlerinde de devam ettirmek istemişlerdir. 
şamanizm'den intikal eden su kültü, Yahudilik'ten geçen tılsımlar, 
Hıristiyanlık'tan kalan türbeleri kutsallaştırma hurafeleri, bu konudaki örnekleri teşkil eder. 
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2- Cehalet: Daha çok bilgisizliğe bağlı olduğu kabul edilen hurafelere inanılması hususu, Islàm'i 
ana kaynaklarından öğrenip halkı 
aydınlatacak yeterli sayıda âlimin 
yetişmemesiyle orantılı olarak, 
Müslüman halk arasında vavginlasmistir. 

3. Mevzu hadisler: İslâm'ın 
ikinci ana kaynağını oluşturan hadislerin Resüli Ekrem (s.a.s.)'in 
hayatında yazılı metin hâline getirilmevip bu işe (ICVII) yüzyıldan 
itibaren başlanması, çeşitli konularda hadis uydurulmasına veya 
pek çok lsrailivat'in İslâmi kaynaklara girmesine fırsat vermiş ve bu 
yolla bazı hurafelerin İslâm'a sokulması mümkün olmuştur. gravuz, Yusuf Şevki, “Hurafe” DIA) 


Günümüzde halkımız arasında hurafe olarak nitelendirilebilecek inanç ve âdetlerin çok değişik 
şekillerini, birçok köy ve kentimiz- 
de yaygın olarak görmemiz 
mümkündür. Bunlar arasında türbe ve yatırlar ile evliya kabristanla- 
nın bulunduğu yerlerde ortaya 
konulan hurafeler de önemli bir 
yer tutmaktadır. 


Özellikle ramazan ayı ve kandiller gibi bazı özel dini gün ve 
geceler ile tatil mevsimlerinde voğunlaşan türbe ziyaretleri, eğer 
usulüne uygun yapılırsa dini bakimdan menduptur, Ancak usulil- 
ne uygun ziyaret yapılmaması Rālinde, ziyaretçinin sevap kazanayım derken günaha girmesi söz 
konusu olabilir, Nitekim Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.s.) cahiliye 
devrinden kalma bazı hurafe anlayışları sebebiyle, İslâm'ın ilk dönemlerinde Müslümanlara kabir 
ziyaretini yasaklamıştı. Müslümanların dini inanç ve davranışlarının iyice olgunlaşmasındanı sonra bu yasağı kaldırmış ve şöyle buyurmuştur: “Kabirleri ziyaret ediniz, bu size ahireti hatırlatır.” (bn 
Mâce, Sünen, Cenâiz, 47) Bir başka 
hadislerinde de: “Size kabir ziyaretini vasaklamistim. Artık kabirieri ziyaret edebilirsiniz.” (Müslim, Ce- 


nâiz, 106; Ebü Dâvud, Cenâiz, 77) buvurmustur, 


Kadin olsun erkek olsun, biltün Müslümanlar bu tür ziyaretlerde bulunabilirler. Nitekim Hz. 
Peygamber (5.a.5.), çocuğunun 
kabri başında ağlamakta olan bir 
kadına sabır tavsiye etmiş, onu zivaretten menetmemiştir. (Buhâri, 
Cenâiz, 7, Ahkâm, ll; Müslim, Cenâiz, 15) 
Diğer yandan Hz. Âişe'nin, kardeşi Abdurrahman'ın kabrini ziyaret 
ettiği kaynaklarda yer almaktadır. 
(Tirmizi, Cenâiz, 61) 

Türbe, yatır ve evliya kabristanlarini ziyaret eden kişi, ahireti 
hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de 
öleceğini düşünmelidir. Orada yatanlar için dua etmesi ve Kur'an 
okuyarak sevabını onların ruhlarına bağışlaması uygun olur, Kabir 
ve türbe ziyaretlerinde İslâm'ın 
özüne ve tevhit anlayışına ters düşen, itikâdi bakımdan da zararlı 
olan tutum ve davranışlardan 
uzak durmak gerekir. Bu bakımdan türbelerde yatan bir veliyi, bir 
din büyüğünü ziyaret ederken, 
“Allah bu sevgili kullarına bazı 
yetkiler, imkânlar, özellikler bahsetmistir, bizler günahkâr olduğumuz için doğrudan Allah'tan istemeye yüzümüz yok, belki bunlar 
sayesinde Allah dileklerimizi kabul 








Türbe, yatır ve evliya kabristanlarını ziyaret eden kişi, ahireti hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünmelidir. Orada yatanlar için dua 
etmesi ve Kur'an okuyarak se 
vabını onların ruhlarına bağışlaması uygun olur. 


eder,” şeklinde düşünmek ve zamanla bazı istekleri yerine gelmesi hâlinde bunu o zatlardan bilmek İslâmi açıdan son derece 
yanlış bir tutum ve davranış olur. 
Bunun için dinimiz, kabir żivaretleriyle ilgili bazı ölçüler koymuştur. Buna göre kabir ziyaretinde 
şunlardan sakınılması gerekmektedir; 

1- Türbelerde yatan kişileri beşer üstü varlıklar olarak görmek, 
bu kişileri; “Bunlar Allah'ın sevgili 
kullarıdır, bunların Allah'a sözü 
geçer, Allah bu zatları geri çevirmez” vs. diyerek Allah ile kendi 
arasında aracı kılmak. 

2- Bu ziyaretleri dini bir vecibe 
gibi telâkki etmek. 

3- Çaput ve bez bağlamak, 
mum yakmak. 

4- Türbelere ve orada yatanlara adak adamak. 
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5- Orada yatanlar adına kurban kesmek, 

6- Şeker vb. yiyecek maddeleri dağıtarak onlardan yardım dilemek, 

7- Kabrin başında yüksek sesle 
ağlayıp gürültü yapmak. 

8- Kabrin etrafındaki demir ve 
taşları öpmek, onlara sarılıp ağlamak. 

9- Türbe veya kabir etrafını tavaf etmek. 

10- Türbe veya kabrin duvarlarına ev, araba vb. şeylerin resimlerini çizerek bunlara sahip olmayı 
dilemek. 

11- Türbelerde yatmak ve bu 
vesile ile çeşitli maddi veya manevi hastalıklara şifa beklemek. 

12- Türbe ve kabirlerin etrafını- 
da çeşitli çalgı aletleri ile eġlenceler düzenlemek, 

13- Türbelere eğilerek ve 
emekleyerek girmek, 

Bu gibi söz ve davranışlar, 
Müslüman'a yakışan davranışlar 
değildir. Ölen kişilerden medet 
ummak ve onlardan bir şeyler 
beklemek insanı şirke düşürebilir. 
Şirk ise Allah'ın bağışlamayacağını 
bildirdiği tek günahtır. Allah Teâlâ 
Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: “Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan 
başka günahları dilediği kimse 
için bağışlar; Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır.” (Nisa, 
116) 

İnsanlar öteden beri en çok 
dua ve ibadet konusunda vanilmışlar, büyük gördükleri kişilerin 
ve ölülerin ruhanivetine siċjinarak, 
onlardan çeşitli konularda yardım 
talebinde bulunmuşlardır. Kur'ani Kerim dikkatle incelenirse, bütün 
peygamberlerin bu konuda insanları uyardıkları görülür. Kıldığımız 
namazların bütün rekatlarında Fatiha suresini okumamız ve “Yalnız 
sana ibadet eder ve yalnız senden 
yardım isteriz.” (Fatiha, 5) ayetini 
tekrarlamamiz, Allah'tan başkasından yardım istenmeyeceği hususunu zihinlerimizde canlı tutmak içindir. Havaya, suya ve qida- 
ya olan ihtiyacımız nasıl maddi 
hayatımızın canlı tutulması için 
gerekli ise, Allah'tan başkasına 
ibadet edilmeyeceği, ondan başkasindan yardım istenemeveceġi 
konusunun hava gibi, su gibi, gl- 
da gibi devamlı tekrarlanması, 
manevi hayatımızın canlı tutulması için gereklidir. 

Bazen Ziyaret ettiğimiz türbe 
ve evliya kabristanlarında, bazen 
de basın yayın organlarında milşahede ettiğimiz Müslümanlığın 
özüne uygun düşmeyen birtakım 
hurafe anlayış ve davranışlar, bazı 
Müslümanların hurafeler konusunda yeterli bilinç ve bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. 
Bir türbede belli bir süre kalmak 
suretiyle iyileşeceğini ümit edenler... Kızını veya oğlunu evlendirebilmek için bu türbelere mum 
yakanlar, bez ve çaput bağlayanlar... Ev ve araba sahibi olabilmek 
için türbelerin duvarlarına bunla- 
ın resimlerini yapanlar... Erkek 
çocuk sahibi olabilmek için türbeye erkek çocuk çamaşırı birakanlar... vb. isteklerde bulunanlar, 
farkında olmadan ne kadar gülünç duruma düşmektedirler. Bu 
davranışları sergileyenler bizim insanlarımızdır, kardeslerimizdir. 
Ancak bu gibi davranışların İslâm'ın özüne uygun olmadığını 
bilmemektedirler. Üzülerek ifade 
edelim ki, insanların bu zaafini bilen bazı kişiler, onların duygu, düşünce ve inancını istismar ederek, 
onları yanlış yollara sevk etmekte 
we menfaat sağlamaktadırlar, Olur 
olmaz yerlere türbe ve kabirler yapip, insanların buralara gelmesi 
için çeşitli yalanlar uydurmaktadırlar. Türbelerde yatanların şu 
hastalığa şifa verdiğini veya orayı 
ziyaret edenlerin çeşitli arzularına 
kavuştuğunu söyleyerek menfaat 
temin etmek ve insanları yanlış 
bilgilendirmek son derece yanlıştir. Bu insanlar büyük bir vebalin 
altına girmektedirler. Saf inanca 
sahip olan insanların inançlarını 
bozmak kadar büyük bir vebal 
olabilir mi? 


O halde Müslüman bir kişinin, 
böylesi iman ve iz'ana uygun düşmeyen hurafelere teslim olması 
hiçbir şekilde tasvip edilemez. 
Kur'an'ın kazanç elde etmek için 
emeği ve gayreti önceleyerek, 
“İnsan için ancak çalıştığı värdir."(Mecm, 39) ayeti ile insanları 
çalışmaya ve bu yolla kazanç elde 
etmeye, ev bark sahibi olmaya 
teşvik eden ifadeleri ve Yüce Peygamberimiz {s.a.s.)'in de hastaliktan kurtulmak için; “Ey Allah'ın 
kulları tedavi olunuz.! Zira Allah, 
ihtivarliktan başka dermansız bir 
hastalık vermemiştir.” (Ebü Davud, 
4/3, 7) buyurarak tıbbi çarelere baş 
vurmaya çağıran ifadeleri apaçık 
ortada iken bazı Müslümanların 
türbelere gidip orada vatanlardan 
ev bark sahibi olmayı istemeleri, 
hastalıklarına şifa beklemeleri izah 
edilecek bir durum değildir, Meşru arzulara ulaşmak için muskaya, 
tilsima veya türbelere gitmeye gerek yoktur. Bunlara ulaşmanın yolu çalışmak, gayret etmek ve sebeplere yapışmaktır. Hastalığa şifa 
bulmanın yolu her türlü tıbbi tedavi yöntemine başvurmaktır. 
Bunları yaptıktan sonra Yüce Allah'a dua ederek sıhhat, afiyet ve 
helâl rızık dilemektir. Kur'an-ı Kerim'de üzerinde önemle durulan 
“Sünnetullah” kavramı, isteklere 
kavuşmanın ancak bu şekilde davranmak suretiyle mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak şu tespiti vapabiliriz: Bu tür hurafelere rağbeti önlemek için herşeyden evvel dinin, 
temel kaynaklarından ve ehil kimselerden öğrenilmesi gerekmektedir. Başta Başkanlığımız olmak 
üzere, eğitim kurumlarına, basın 
ve yayın organlarına da bu hususta büyük görevler düşmektedir. 
Aksi takdirde bu alandaki boşluk, 
ehil olmayan bilgisiz kişiler tarafından doldurulacak ve hurafeler daha da yaygınlaşacaktır. Hurafelerin yaygın olduğu toplumları ise, 
sağlıklı ve mutlu toplumlar olarak 
nitelemek mümkün değildir, 


Nesne ve Şekillerde 
Kaderi Aramak: 


Fal nedir? 

Tarihin çok eski dönemlerinden günümüze değin birtakım şekil 
değişikliklerine uğrayarak, batıl bir inanç ya da folklor unsuru olarak 
varlığını sürdüren fal, insanın geleceği ve karakteri hakkında önceden 
bilgi vermeyi amaçlayan bir faaliyettir. Bugün modem iletişim araçlarının teşviki ile kullanımı özendirilip, yaygınlaşmaktadır. Günümüzde binden fazla fal çeşidi bulunmaktadır. Zaman içerisinde kültürlere 
göre ismi farklı olsa da birçok fal türü ortaya çıkmış, geleceği bildiğini iddia eden veya yorumlayan ve bu işi meslek hâline getiren falcı, 
kâhin, büyücü, sifaci gibi insanlar türemiştir. 

Falin ortaya çıkışı ile ilgili birçok sebepler ileri sürülebilir. Insan ruh 
taşıyan, hayatın niçinini ve nasılını merak eden, nereden gelip nereye gittiğini düşünen bir varlıktır. Şüphesiz insanın fala eğilimi altında, 
manevi boşluk, geleceği merak ve geleceğin neler getireceğini önceden öğrenerek, tarihe hükmetme anlayışı sayılabilir. Bunun yanında günümüz insanı, kendi veya yakınlarından birinin sağlığı, kendi 
durumuna ilişkin bilgiler almak ya da yitirilen veya çalınan değerli eşyanın yerini öğrenmek gibi çok değişik maksatlarla, falcılık ve büyücülük yöntemlerine başvurmak- İlâhi vahyin kılavuzluğunu bırakıp, fal 
tadır. gibi suni araçlarla tatmin arayışı, 
Falda geleceği keşfetmek için çeşitli yöntem- insani manevi bir çıkmaza 


ler ve teknikler kullanılmakta ve bu yöntemler daha ziyade nesneler üzerinden olmaktadır. Belli 
başlı fal türleri; kahve falı, iskambil falı, zar falı, çi- 


sürüklemektedir. Elbette bu durum 
manevi içi boşalmışlığın ve bir 


çek falı, bakla fali, çay falı, domino falı, renk fa- arayışın, Yaratıcı gücün farkına 
l, kum falı, el falı, numeroloji, tarottur. Suya ve varamamanin bir ifadesidir. 


aynaya bakma, kurşun, köz ve tütsü, kürek kemiği, kahve, bakla falları, ülkemizde yaygın olan fal türlerindendir. 
Ülkemizde bazi şehir merkezlerinde fal kafeler, astroloji merkezleri gün geçtikçe artmakta; umut, teselli arayan, manevi boşluk içeri- 


sindeki gençler, bu kafelere ilgi göstermektedirler. Günümüzde : 


gençler arasında arkadaşlık, evlilik kriterleri arasında burçlar, hatta 
“yükselen” olarak ifade edilen doğum saati ânı aranmaktadır. Kadın 
günlerinde de kahve falı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bugünlerde 
kırk yıllık hatırı olan kahvenin hatırı kırılmaktadır. Eskiden kahve, hayırlı işler ve küsleri barıştırmak için vesileydi, kurulan güzel dostluklarin hatırı, hatırlama, hoş görmenin adıydı. Biz kahvenin muhabbet 
bölümünü yitirdik. Kahveyi Yaratan'ını hatırıyla birlikte kahvenin hatirına ihanet ettik. Şimdilerde kadın günlerinde kahvenin telvesi 
dillendirilen yalanlarını hatiri oldu. Bir fincanın içine sığmayan 
yalanlar, telveler alet edilerek 
söylenmektedir. Kahve falı için 
de olsa bir müminin yalan söylemesi asla düşünülemez. Zira 
Sevgili Peygamberimize soruldu: “Ey Allah'ın Resülü! Mümin 
korkak olur mu? “Evet olabilir” 
buyurdu. Şöyle denildi: Peki 
mümin cimri olabilir mi? “Evet 
olabilir” buyurdu. Mümin valanci olabilir mi? “Hayır asla!” 
(Muvatta, Kelam, 7) buyurmuştur. 


Türler farklı da olsa sonuçta 
falda yapilan işlem birbirine 
benzemekte; nesneler üzerindeki çeşitli şekil ve sembollerden 
hareket edilerek gelecekle ilgili 
yorumlar yapılmakta ve belirli 
anlamlar çıkarılmaktadır. Genellikle fal, bir müsekkin aracı olarak kullanılmaktadır. Ancak fal 
seanslarında çıkarım ve yorumlar her zaman olumlu olmamaktadır. Bu seanslarda gerçek 
dünya ile uyuşmayan ütopik ifadeler kullanılmakta veya insanı 
tecessüs, vesveseye ve ve'se, 
üzüntüye sevk eden olumsuz 
çıkarımlar da yapılmaktadır. 
Genellikle fal seanslarında: iş hayatında fırsat ve gerginlikler, 
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dinlenmeye zaman ayırma, bir 
başkasından iyi-kötü haber almalar, hayatı gözden geçirme 
gibi ifade ve yorumlar kullanılmaktadır. Kulak verilip ciddiye 
alındığında bu yorumlar, insanı 
yersiz beklentilere düşürmekte; 
umut edilen olmadığında ise, 
psikolojik gerginliklere sürüklenilmekte ve sonuçta insanın 
umut ve teselli arayışı bir çikmazla sonuçlanabilmektedir. 


Neden fal? 


Çağımızda maddi alandaki 
ilerlemelere rağmen, ferdin ruhi 
ve zihni seviyesi, ahlâk ve manevivati aynı oranda yükselmemiştir. Servet ve konfor arkasında 
koşmaktan yorgun düşen modern insan, huzur aramaktadır. 
Insan bu huzuru ailede, okulda, 
çevrede, toplumda ve kısacası 
her yerde ariyor ve manevi 
yönden tatmin edilmek istiyor. 
Fal gibi olayların yaygınlaşması 
günümüz insanının eskiye oranla huzur arayışı ve manevi tatminsizliğin arttığına işaret etmektedir. Hayatın boşluk kabul 
etmeyeceğinden hareketle; ilâhi 
vahyin kılavuzluğunu bırakıp, fal 
gibi suni araçlarla tatmin arayışı, 
insanı manevi bir çıkmaza sürüklemektedir. Elbette bu durum manevi içi boşalmışlığın ve 
bir arayışın, Yaratıcı gücün farkına varamamanın bir ifadesidir. 

Din adamları ve aydınlarımizca bu durum değerlendirilmeye alınmalıdır. Maneviyat 
eğitimi gençlerin gündemine 
taşınmalıdır. Ayrıca şu husus, 
unutulmamalıdır ki, maneviyat 
eğitimi, gençlerin düşünce özgürlüğüne kilit vuran bilişsel ve 
duygusal gelişimlerine ket vuran 
bir ezber eğitimi değildir. Maneviyat eğitimi, Kadim ve Mutlak olan Yüce Allah'ın gençler 
tarafından tanınma ve bilinmesine imkân tanınması ve gençlerin gönlünün O'nun bilgisiyle 
doyurulması ve fıtrat arayışları- 


na cevap verilmesidir. Elbette 
ilâhi hikmetle doldurulmayan 
gönüller bir arayış içerisinde 
olacaktır. Fıtratın arayışına cevap verilmediği takdirde başka 
kanallar tarafindan gençlerin zihinlerine, gönüllerine, belirlenmiş amaçlar doğrultusunda 
yüklemeler yapılacaktır. 

Aynca günümüz insanı ħayatını hiçbir sıkıntı olmadan 
konfor içerisinde, stressiz yaşamak istiyor. Gelecek korku ve 
endişesiyle başa çıkmak ve geleceğini güven altına alıp, hayatıni arzu ettiği istikamete vonlendirmek istiyor. Çünkü gelecek, 
insanın daima merak ettiği bir 
konudur. Geleceği güven duyma veya gelecek endişesinden 
kurtularak emniyet içerisinde 
yaşama, insanın en önemli arzusudur. Bu arzu tatmin edilmek ister. Tabii ki bu arzunun 
gerçek anlamda tatmini, fal 
benzeri veya mistik eğilimli 
akımlarla sağlanması mümkün 
değildir. Bunlar iç huzurun yanlis adresleridir. Bu arzu doğru 
kaynaktan beslenerek tatmin 
edilmelidir. Doğru kaynağın adresi, yüce dinimiz İslâm'ın hayatin en olumsuz durumlarında 
bile insana umut ve yaşama arzusu veren prensipleridir. Nitekim kitabımız Kur'an iç huzurun 
adresini şöyle ifade etmektedir: 
“Onlar inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler, ancak Allahi anmakla huzuru bulur.” 
(Ra'd, 28) Oo Gerçekte sağlam 
inanç, insandan gelecek endişesini ortadan kaldırır, vicdanlara 
huzur ve güven verir. Çünkü Yüce Allah huzur ve güvenin kaynağıdır. Onun bir ismi de güven 
veren anlamında “Selâm"”dır. 

Fal ve tevhid 

Geleceğin neler getireceğini 
bugünden bilmek sadece Yüce 
Allah'a mahsustur. (Âli İmrân, 179: 
En'âm, 50) “O, her şeyi; gizli olani da açıkta olanı da bilir.” (ibra 


him, 38) “O'nun irade ve izni olmadan bir yaprak dahi dalından 
düşmez.” (Mâide, 59) O'nun takdirini kimse bilemez. O, takdirini nesnelere nakşetmemiş ve 
hiçbir kimseye de bildirmemiştir. Bu anlamda fal, Yüce Allah'a 
has olan gayb bilgisine nesneleri ortak etmektir. Bir başka ifadeyle; Yüce Allah'ın hiçbir varlığa bildirmediği bilgisine, insan 
kaderi hakkında bilgileri ve etkileri olduğunu düşünerek, nesnelere kutsiyet yüklemedir. Halbuki nesnelerin böyle bir kutsi 
güçleri yoktur. Bu açıdan fala 
inanış, cahiliyye Arapların putlara kutsiyet atfetmeleri arılayışıyla benzerlikler taşımaktadır. 


Nitekim Kur'an-ı Kerim'de fal 
kelimesi geçmemekle birlikte, 
cahiliye dönemi âdetlerinden 
biri olan şans okları ile (ezlàm) 
fal tutup, kısmet arama uygulaması şiddetle yasaklamaktadır. 
(Mâide, 90) Çünkü fal açtırma veya fala inanış tevhid inancıyla 
taban tabana ziddir. Zira nesnelerin ilâhi bilgi ve kudrete ortak 
olma düşüncesi, onların gelecekten bilgi taşıdıkları veya öylesine inanma, Kur'an ve sünnette 
şirk olarak tanımlanmaktadır. 
Şirk, tevbe edilmediği takdirde 
Yüce Allah'ın affetmediġi en bilyük günahlardandır. 

Sevgili Peygamberimiz de 
kehaneti ve kâhinlerin eylemlerini kesinlikle hoş karşılamamış, 
cahiliyye dönemi Arap toplumunda görülen fal çeşitlerini yasaklamıştır. (Ebü Dâvud, Tıb, 23) 
Gelecek hakkında nesnelere 
bakmaksızın iyimser tahmin ve 
yorumlarda bulunmayı tasvip 
etmiş ve geleceğe dair bilgi sağlama veya uğursuzluk ve ümitsizlik hislerine yol açılmasını ise 
uygun görmemiştir. (Buhâri, Tıb, 
42) Ayrıca Sevgili Peygamberimiz ve Yüce Allah'ın kutlu elçilerinin görevi; insanlari tevhide 
çağırma ve tevhide aykırı, tevhid inancını zedeleyen fal, hu- 


rafe inanış ve vasavislarindan 
toplumlarını uzaklaştırma, tevhidi yeniden asli formuna kavuşturma, inananları tevhid zemininde tutmak olmuştur. Çünkü 
tevhidin bozulması veya yok olmasıyla din bozulmakta veya 


yok olmakta; tevhidin varlığıyla 


da dir varlık bulmaktadır. 


Tevhid, Yüce Allah'ı doğru 
bir şekilde bilmenin ve tanima- 
nın yanında, O'nunla iliskilerimizi O'nun hoşnutluğu çerçevesinde yürütmektir. Mümin olma 
ise tevhid inancına sahip olma 
ve bu inancı her türlü şüphe ve 
manevi kirlilikten uzak tutma 
demektir. Müminin hayatında 
tevhid en kiymetli değerdir. 
Onun hayatının nirengi noktasidır. Bir başka ifadeyle tevhid, 
onun hayatının ölçüsü ve belirleyicisidir. Bütün hayat ona göre 
şekillenir, ona göre düşünülür, 
ona göre yaşanır. Dolayısıyla o, 
hayatına tevhid çizgisinde yön 
verir. Tevhid inanışın aksine fal 
benzeri şeylere inanma veya 
öylesine fal açtırma, müminin 
temiz inancının bulanıklaşmasıdır. 

Ayrıca hurafe, fal türü şeylere inanış tevhid hassasiyetinin 
zayıflaması, Müslüman kimliği- 
nin aşınmasıdır. Müslüman fal 
türü şeylere inanmadığı halde 
sadece eğlence gözüyle de bakamaz. Zira tevhide uygun vasama, öylesine inanmayı, öylesine yaşamayı ve düşünmeyi reddeder. Müminin tanımında öylesine inanma yoktur. Mümin 
faydasız iş ve sözlerden yüz çevirir. (Mü'min, 3) Onun hayatında 
eğlence olsun diye yapılar işler 
de yoktur. Eğlence olarak helal 
dairesindeki işler ona yeter, artar. Bundan dolayı onun fal türü 
şeyleri öylesine yaparak veya üylesine inanarak, bunlardan eğlence ve hoşnutluk çıkarması 
mümkün değildir. 

Tevhitle çatışan bütün değer 
yargıları, inanışlar, Yüce Allah'la 





Gerçekte sağlam inanç, 
insandan gelecek endişesini 
ortadan kaldırır, vicdanlara 
huzur ve güven verir. Çünkü 
Yüce Allah huzur ve güvenin 
kaynağıdır. Onun bir ismi de 
güven veren anlamında 
“Selâm”dır. 


ilişkilerimizi yaralar. Bunun için 
sadece fal türü konularda değil 
bütün değer yargılarımızda, 
inanış ve düşünüşlerimizde tevhidi sorgulamayı sık sık yapmalıyiz. Aynca mümin gelecek konusunda bir endişe ve vesveseye de kapılmamalıdır. Zira Yüce 
Allah takdirinde, kulun daima 
hayrını murat etmektedir. 
O'nun verdiği iyiliği kimse engelleyemez. O'nun izni olmadan kimse kimseye zarar 
veremez. Bu yaklaşım içinde 
olan mümin, geleceğini bilme 
noktasında bir arayış içerisine 
girmez. Fal ve büyü gibi metotlara asla yeltenmez. 
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Din Hizmetleri Ataşesi/Mekke-i Mükerreme 


Hümeyra Nur İşlek 
DİB Vakit Hesaplama Müdürlüğü-Aştronam 


Astroloji Üzerine 
Bir Değerlendirme 


Astroloji nedir? 

Astrolojinin dilimizdeki karşılığı ‘yildiz falcılıġi'dir. (Türkçe Sözlük, TDK Yayını, İlgili Mad.) Astroloji, yeryüzünde meydana gelen bütün değişikliklerin, gök 
cisimlerinin özel konumları ve hareketleriyle sıki bir 
ilgisi bulunduğu prensibi üzerine kurulmuştur. (€. 
A. Malino, Astroloji Mad, LA, Milli Eğitim Basımevi, İst, 1978, 
ij6a2) Sözgelimi Astrologlara göre, “doğduğunuz 
anda gezegenler arasındaki açılar çok önemlidir. 
Eğer bu açılar 60 va da 120 derece veya bu derecelere yakın ise, herkesle iyi geçinen, yumuşak huylu bir kişiliğe sahip olacaksınız. Eğer bu açılar 90 veya 180 derece veya bunlara yakın ise, o zaman geçimsiz, sinirli biri olacaksınız." (Osman Demircan, Astroloji Nedir? Bilim ve Teknik Dergisi, 1991, Cilt 24 Sayı 285, s. 49) 
demektir. Terim olarak, “Yıldızların insanları ve 
olayları etkilediği inancına davanan sözde ilim da- 
I" (Teik Fehd, İlm-i Ahkàm- Nücüm Wad., DİA, XXII 24) 
şeklinde tanimlanmustir, Astroloji, “Halk arasında 
yıldız falı, burç falı gibi inanışları konu edinen, güneş, ay ve yıldız gibi gök cisimlerinin oluşum ve 
özelliklerinin dünya üzerindeki olayların hayır ve 
şer niteliği kazanmasina ve insanını geleceğine etkilerini konu alan bir uğraştır.” (llmihal, İSAM (Türkiye Diyanet Vakfı İslâmi Araştırmalar Merkezi), Hazırlayan: Heyet, 
İst. 2000, 11/149) 

İslâm ışığında bakınca 

Kur'an'da gök cisimleri ve yıldızlarla ilgili birçok 
atıflar bulunmaktadır. (Bak. Bakara; 255; Hicr, 16: Furkan, 
61; Bürüc, 1, 8; Tekvir, 2; Mürselât, 8; Enbiya, 33; Yâsin, 40; 
Mülk, 6-13; Tâhâ, 5; Zâriyat, 7) Kur'an-ı Kerim'de yıldızlara ilişkin atıflarda en dikkat çekici olan, yıldızlara 
asla metafizik anlamda bir güç izafe edilmemiş olmasıdır, Tam tersine açık bir şekilde vurgulanan şudur: Güneş, ay ve yıldızlar da dahil -yerde ve gök- 
te ne varsa- her şey, Cenab-ı Hakk'ırı mutlak gücünün kontrolündedir. O'nun evrene koyduğu doğal 
yasalar çerçevesinde hareket etmektedirler. Asla 
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bunun dışına çıkmazlar, Kur'an'ın bu husustaki tavri son derece açık ve nettir, Buna göre gök cisimlerinin insan üzerinde metafizik anlamda hiçbir etkisi söz konusu değildir. Ancak -şayet söz konusu olsa- Kur'an-i Kerim, fiziki ve psikolojik mânâdaki bir 
etkiye karşı çıkmaz. Çünkü bu anlamdaki bir etki, 
Tevhit inancına ters değildir. Bu etki, bilimsel 
çerçevede değerlendirilebilecek bir etkidir. Tıpkı coğrafi iklim şartlarının 
insanları etkilemesi gibidir. 

İslâm, Allah'ın yarattığı 
varlıklardan olan yıldızların, insanlar üzerinde 
onların kaderlerini 
şekillendirici bir etkisinin olabileceği 
yolundaki inancın önünü daha 
baştan kesmek- 
te ve astrolojik 
değerlendirmeler içinde 
kendini gösteren kimi yaklaşımlara geçit 
vermemektedir. 



























Diġer tarattan gaybı bilmek 
yalnızca (Allah'a 
aittir. Bu doğrultu- 
da yürüdüğümüz zaman günümüzde yapı- ` 
lan pek çok astrolojik vorumun, gayba ait bilgiler 
verme iddiası taşıması nedeniyle, gaybden haber verme kapsamında değerlendirilebileceğini düşü- 


nivoruz. Gayb bilgisi ise yalnızca Allah'a aittir. Allah'tan başka kimse gaybı bilemez. (Bak. Neml, 65; 
Nahl, 77; Zuhruf, 85; Cin, 26,27,28; Hucurat, 18; En'am, 59: 
Nahl, 77) 


Netice itibariyle İslâm dini, falcılık, kehanet, sihirbazlık, medyumluk ve benzeri faaliyetleri şiddetle yasaklamıştır. (Bak. Maide, 90; Felak, 1,4; Müslim, Selâm 
125 (Hadis Mo: 2230); Ebu Divud, Vesâya, 10, (Hadis Mo:2874); 
Buhâri, Hacc, 54, Enbiya, 8, Megâzi, 48) Yıldız falcılığınını da 
bu kapsamda yasaklanması doğaldır. Bu bakımdan 
astroloji de İslâm âlimlerinin reddettiği uğraşılardan olmuştur, İslâm dini bu işlerle uğraşanlara bir 
şeyler danışmayı, onların yönlendirmelerine göre 
hareket etmeyi, onların bu konularda söylediklerini onaylamayı asla tasvip etmez. Bu bakımdan 
Müslümanların bunlardan uzaklaşması ve bunlarla 
meşgul olanlara ilgi göstermemesi gerekir. 

Astroloji ve bazı bilimsel gerçekler 


Günümüzde Astronomi, bütün dünyada başta 
üniversiteler olmak üzere eğitim kurumlarında ders 
olarak okutulmaktadır. Fakat astroloji için böyle bir 
şey söz konusu değildir. Çünkü astroloji, bilim 
adamları tarafından bir bilimsel disiplin olarak görülmemektedir. Bu sebeple de 
bilimsel faaliyet alanında astroloji 
yoktur. Bu durum, bilim 
adamlarının Astrolojinin bir 
bilim olmadığına dair 
görüş birliği içinde olmalarindan kaynaklanmaktadır... (Bak. 
Osman Demircan, Astraloji Neden Bilim 
Değildir ve Meden 
Bilim Oo Olamaz? 
1991 Bilim ve Teknik Dergisi, Cilt 
24 Sayı 285, s 
49) 


Lawrence 

E. Jerome, Arizona Üniversitesi Ördinaryüs 
Profesörlerinden iki kişi ile 
birlikte Astrolojiye 
karşı meşhur bildiriyi hazırlamış ve astronomiden tıbba, ekonomiden bivoloji ve kimyaya kadar —kimi Nobel 
Ödüllü- 192 Bilim Adamının 
da bu bildiriyi imzalamasını sağlamıştır. (Bak. Rennan Pekünlü, Bilimin Merceğinde Astroloji -Bilim ve Ütopya Dergisi, Aralık 1997) Astrolojinin gerçekliğini test etmek için bilim adamları bilimsel deneyler de yapmışlardır. Bu deneylerde, örneğin astrologların tahminlerinin ne kadar gerçeği 
yansıttığını anlamak için birçok çalışmalar yapılmış 
ve neticede profesyonel astrologların tahminlerinin, sıradan kişilerin uydurma değerlendirmelerinderi farklı olmadığı anlaşılmıştır. (Bak. Sky & Telescope 
Dergisi, 2001. Aralık sayısı) 

Burada astrolojik değerlendirmelerin bilimsel 
açıdan gerçekleri yansıtmadığını gösteren birkaç 
delil sunmak istiyoruz. 


Takım yıldızların gökyüzündeki konumları 


Yeryüzünden bakıldığında çok az hareket eder 
görünmeleri nedeniyle, yıldızlar gökküresi üzerinde 
birbirlerine göre konumlarını çok uzun süre korurlar ve ilginç şekiller oluştururlar. 

Dünyadan gökyüzüne bakıldığında gruplar hälinde görülen yıldızlar topluluğuna “takımyıldız” 
denir. En son hâliyle takımyıldızların sırırları Uluslararası Astronomi Birliği tarafından 1925'te belirlenmiştir. (Bak, Lütfi Göker, Türk-İslâm Astronomi Bilginleri ve 
Gökyüzü Bilgileri, İstanbul — 1995, s. 249) 


Dünyanın güneş etrafındaki bir yıllık dolanım 
hareketi, güneşin gökküresi üzerindeki bir yıllık hareketi gibi gözlenir. Bu gözlenmedeki algılamaya 
göre güneşin bir yılda tamamladığı, merkezinde 
dünya bulunan bu yörünge bir daire yörünge olup, 
yörüngenin içinde bulunduğu düzlem, Tutulma 
Düzlemi anlamına gelen 'Ekliptik Düzlem’ adını 
alır. Güneşin yıl boyunca taradığı bu bölgeye 'Burçlar (zodyak) Kuşağı", bu kuşaktaki takımyıldızlara 
da "Burç (zodyak) Takimwvildizlan' denir. Bu burçlar 
aslında 13 tanedir. Fakat 13. burç olan Yılancı takımyıldızının Akrep takımıyıldızına dâhil edilmesiyle 
burç sayısı 12'ye indirilmiştir. 

Güneş, Burçlar Kuşağı içindeki görünen hareketini 1 yılda tamamlamaktadır. Burçlar kuşağı da 12 
takımyıldız içerdiğinden güneşin, yaklaşık her ay 
bir takımyıldızını geçmesi söz konusudur. Takimwildızların gökküresinde kapladıkları alan aynı büyüklükte olmadığı için, güneşin görünüşte bunların 
her birinin alanına tekabül eden geçiş süresi farklıdır. Bu süre, bazıları için bir aydan daha uzun, bazıları için ise bir aydan daha kısadır. Örneğin; güneş 
Aslan burcunu 42 günde tararken, Akrep burcunu 
9 günde tarar. Babilliler güneş için konum tahminlerini kolaylaştırmak için, güneşin düzgün bir seyirle 30 günde bir burçtan öbürüne geçtiğini yani 
burçların eşit aralıklarla dizildiğini varsaymışlardır. 
(Astrolojik değerlendirmelere göre güneş, 360 derecelik burçlar kuşağını bir yılda alır. Buna göre her 
burca 30 derecelik bir pay düşer. Bu otuz derecelik 


DİYANET AYLIK DERGİ HAZİRAN t005 25 


-ki otuz güne karşılık gelmektedir- süre için çeşitli 
astrolojik yorumlar yapılır.) 

Bugün astrologlar da 5000 yıl önce Bâbillilerin 
yaptığı bu düzenlemeye göre yorumlar yapmakla. 
dırlar. Dolayısıyla her otuz güne bir burç denk gelecek şekilde yapıları astrolojik değerlendirmeler, 
bilimsel açıdan anlamsız kalmaktadır. 

Dünya üzerinde her yönüyle birbirine benzeyen iki insan yoktur 

Evren yaratılalı beri yüzlerce kez dolup boşalan 
gezegenimize, karakterleri birbirinin tıpatıp ayrı 
olan iki insan gelmemiştir. Aynı gün, aynı saat, aynı yer ve aynı anneden doğan tek yumurta ikizlerinde bile birbirlerinden çok farklı karakterler ortaya 
çıkmaktadır. Fiziksel olarak yüzde yüz birbirlerine 
benzememekle birlikte, karşıdan bakıldığında tıpa 
tip aynı olan ikizlerin karakterlerinin astrolojiye göre yüzde yüz aynı olması gerekmektedir. Fakat 
bunlar kesinlikle aynı değildir. Tek başına bu gerçek 
bile, astrolojinin üzerine kurulduğu temel iddia hususunda çok ciddi bir soru işareti ortaya koymaya 
yetmektedir. 


Yıldızların öz hareketleri 


Yıldızların ‘Öz hareketleri” adı verilen bir hareketleri vardır. (Bak. Sacit Özdemir, Birol Gürol ve Osman 
Demircan, Astronomi ve Astrofizik, Asil Yayın Dağılım, Ankara-2005, 294) Birkaç yıl için bu değer çok küçüktür. 
Fakat burçlarla ilgili söz konusu yorumların M.Ö. 
3000 yıllarında ortaya atıldığını ve bu astrolojik değerlendirmelerin başlangıcının yaklaşık M.Ö, 3000 
yılları olduğunu düşünürsek, bu çok küçük bilimsel 
değer, bütün sistemi alt üst etmeye yetiyor. Şöyle 
ki: 

Şimdi biz M.5. 2000'li yıllarda olduğumuza göre, yukarıdaki astrolojik yorumların tarihi yaklaşık 
olarak 5000 yıl yapar ki, bu da yıldızların o zamandan bu zamana 5000 yay saniyesi yer değiştirdiğini gösterir, 

Bunun yanında Dünyanın presesyon denilen bir 
hareketi vardır. Bu Ekliptik Düzlem ile Ekvator Düzleminin ara kesiti olan ekinoks doġrultusunun sabit 
olmayıp, her yıl 50 yay saniyesi Ekliptik Düzlemi 
üzerinde kayması demektir. Dünyanın dönme ekserinin Ekliptik Düzlemine dik olmaması, topaç örneğindeki gibi bir olaya neden olur, Çünkü Dünya 
tam bir küre olmayıp, kutuplar ekseni boyunca hafifçe basıktır. Dolayısıyla ekvator kutuplara göre hafifce şişkindir. Dünyanın dönme ekseni topaç örmeġindeki gibi ideal eksen etrafında değil, şu anda Ekliptik Düzleminin doğrultusuyla 23,5 derecelik açı 
yapan bir eksen etrafındadır. Bu eksenin Ekliptik 
doğrultusu etrafında bir presesyon hareketi yaptığı 
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bilinmektedir. Bu topaçtaki gibi hızlı olmayıp, yaklasik 26.000 yılda tamamlanan bir konidir. 

Dünyanın 26.000 yılda bir tamamladığı bu 
dönme hareketi sonucunda (Bak. Zekeriya 
Müyesseroğlu ve Birol Gürol, Astronomi Ders Matları, A.U.F.F., Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü) 
2300 yılda bir, burçlarda kayma olur. Astrologlarin 
esas aldığı yukarıdaki tabloya göre; Aslan burcu 23 
Temmuz — 22 Ağustos tarihleri arasına denk gelmektedir. Fakat gökyüzüne baktığımızda Aslan takımyıldızını, belirtilen tarihi kaplayacak şekilde göremeyiz. Çünkü yıldızlar 5000 yay saniyesi yani 1 
saat 23 dakika 20 saniye yer değiştirmiştir. Dolavlsıyla Aslan takimpildizinin olması gereken belli bir 
zaman diliminde artık gökyüzünde yengeç takımyıldızı bulunmaktadır. Bu sebeple bugün gökyüzünde bulunan takımyıldızlar, gazete ve dergilerde 
yayınlanan burçlara tarih olarak tam denk gelmemektedir. (Bak. Astronomi ve Astroloji alanında uzman Sadi 
Bey'den aktaran Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri 
ve Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, İst, 1971, 1/61 7) 

Çekim Kanunu 

Bilimsel açıdan astrologların tezini tutarsız kılan 
diğer bir gerçek de şudur: Yıldızlar incelendiği zaman her bir yıldızın aslında kendi kendine ışınım 
yayarı bir gaz küresi olduğu görülür. Çekimsel etki 
nedeniyle bu kütle bir arada bulunmaktadır. (Bak. 
Müyesseroğlu ve Gürol, age) Teknoloji ilerleyip de 
yıldızların uzaklıkları ölçülmeye başlayana kadar insanlar, yıldızların birbirlerine komşu olduklarını ve 
kendileri üzerinde etkili olduklarını düşünüyorlardı. 
Hâlbuki zamanımızda, birbirine komşu olduğu sanilan yıldızlar arasında ancak işik yılı ölçeğinde ifade edilebilen inanılmaz mesafeler bulunduğu artık 
tespit edilmiş bulunuyor. Dolayısıyla astrologların, 
tezlerini güya bilimsel olarak temellendirme adına 
evrensel çekim yasası üzerinde durmaları ve bu evrensel yasanın diğer kısımlarını görmezderi gelerek 
yalnızca, “Evrendeki her madde birbirini etkiler” 
kismini ele alıp güya bilimsel değerlendirmeler yapmaları da astrolojik yorumlarını kurtarmaya yetmiyor. Çünkü söz konusu evrensel yasada anlatılan 
çekim kuvveti, kütle ile doğru orantılı, uzaklığın käresi ile ters orantılıdır. Bu bakımdan astrologların 
bu çabası, tıpkı Nasreddin Hoca'nın, soğuk kış günü karşı dağda yanan mumdan ısınması fıkrasında 
olduğu gibi bir espri olmaktan öte bir işe yaramamaktadır. 

İki gök cismi arasındaki uzaklık arttıkça kütleleri- 
ne bağli olarak da çekim kuvveti azalır. Kütleler ne 
kadar büyük olursa olsun, yıldızlar bizden çok uzaklarda bulundukları için çekim kuvvetleri uzaklık sebebiyle sıfırdır. Çekim kuvveti olmadığı için insanlar üzerindeki etkisi de Nasrettin Hoca fıkrasındaki 
gibidir. Bunu daha iyi anlamak için bir işik yılının ne 
anlama geldiğini hatırlamak yeter. 1 ışık yılı = 
9.3x1012 km yani 9.300.000.000.000 km'dir. Görüldüğü gibi astrologların, yıldızların karakterimizin 
oluşumunda etkili olduğu, geleceğimizi kurarken 
onlarin konumlarından yararlanabileceğimiz yolun- 


Astroloji, “Halk arasında yıldız falı, burç 
falı gibi inanışları konu edinen, güneş, 
ay ve yıldız gibi gök cisimlerinin oluşum ve özelliklerinin dünya üzerindeki 
olayların hayır ve şer niteliği kazanmasına ve insanın geleceğine etkilerini ko- 


daki iddiaları, Nasreddin Hoca'nın karşı dağda yanan mumla ısınmasına benzemektedir. 


Dünyaya en yakın olan yıldız Proxima Centauri 
yıldızı, bizden 4 ışık yılı uzakta yer almaktadır. Hatta bazı takımyıldızlarının dünyadan binlerce ışık yili uzakta bulunan üyeleri bulunmaktadır. Örneğin 
Kova takımyıldızının en parlak iki üyesi alfa ve beta 
aquarius (Sadalmelik ve Sadalsuud) yıldızları, sirasıyla bizden 1359 ve 2174 isik vili uzaklıkta bulunmaktadırlar, Akrep takımyıldızının üyesi olan ve birbirine çok yakın görünen Antares (Alpha Scorpii) ve 
Sigma Scorpii yıldızları arasında da en az 1277 işık 
yılı mesafe bulunmaktadır. Bunlardan bize en yakın 
olanı Antares, bizden yalnızca 276 ışık yılı uzaklıktadır! Görüleceği gibi bu iki yıldızın birbirlerine olan 
uzaklıkları bize olan uzakliklarindan 4 kat fazladır. 
Bu iki yıldızın aynı takımyıldızına dâhil edilmesinin 
sebebi, yeryüzünden birbirlerine yakın görünmelerinden başka bir şey değildir. Dünyadan bakıldığında birbirlerine yakın olarak görünmeleri ve insanlar 
tarafından akrebe benzetilmeleri aynı takımyıldızına dâhil edilmelerine yetmiştir. (Mehmet Akyürek, Ayda 
Yanan Mum, Zafer Dergisi, sayi, sayfa) 

Çekim Kanunu kapsamında yakın komışularimizin etkisi 


Güneş dünyamızın etrafında döndüğü bir gezegen olarak, dünya üzerinde çok büyük etkileri olan 
bir yıldızdır. Ancak bu etki, metafizik anlamda bir 
etki değildir. Astrolojiye göre insanların burçları, 
doğum gününde güneşin dünyaya göre bulunduğu veya geçmekte olduğu takımyıldızıdır. Fakat yukarda aktardığımız astronomik bilgilere bakıldığını- 
da, güneşin yeryüzüne olan etkisinin takımyıldızlarla pek ilişkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü 
takımyıldızlar ile güneş arasında inanılmaz mesafeler bulunmaktadır. Dolayısı ile güneşin, dünyadan 
görünümü itibariyle geçmekte olduğu takımyıldızına göre Astrolojik yorumlara girmenin bir anlamı 
kalmamaktadır. 


Yakınlığı sebebiyle güneşten sonra dünyayı en 
çok etkileyen diğer gök cismi aydır. Bu etki bilinmektedir, Bunu en iyi okyanus kıyılarında bulunanlar bilirler. Med-cezir olayı. Ayın da metafizik anlamda bir etkisi söz konusu değildir. Ay, dünyanın 
uydusu, bize en yakın büyük kütleli bir gök cismidir. 


nu alan bir uğraştır.” 


Bilim adamlarının, Allah'ın evrene yerleştirdiği 
tabii yasaları kesfetmesivle astroloji altın çağını vitirmiştir. Kepler, Kopemik ve Galileo'nin astronomik 
buluşları ve daha sonra Newton'unkiler bunların en 
önemlilerindendir. Onlardan önce İslâm uygarlığı 
bilimsel alanda gözlemevlerinde çok önemli buluşlar ortaya koymuştu. Daha 11. yüzyıldan itibaren 
Müslüman astronomlar Helenistik dönemde vasayan Batlamyus'un (Ptolemy) 'Almagest' öne sürdüğü, dünya merkezli gezegen sisteminin yanlış alduğunu ortaya koymuşlardı. Buna göre içinde bulunduğumuz gezegen sistemi, Batlamyus'un öne 
sürdüğü gibi dünya merkezli değil, güneş merkezli 
idi. Bu sistem, yaklaşık 200 yıl sonra Kopernik'in 
güneş merkezli sistemi ile hemen-hemen aynı idi. 
Neticede astronomların bu buluşları, gezegenleri 
gerçek konumlarına yerleştirdi. Gezegenler, güneşin çevresinde artık bilinen yasalara uygun olarak 
dolanıyorlardı. Bu yasalar sayesinde 1781'de Uranüs, 1846'da Neptün ve 1930'da Plüton gezegeni 
astronomlar tarafından keşfedilmiş ve bunlar da 
hemen astrolojiye dâhil edilivermişlerdir. (Bak. Salih 
Karaali Doç. Dr., “Keşif Devri" Genel Astronomi -Mart 1985, Say 
ta 242-245) 


Astroloğlar yukarda saymış olduğumuz gezegenlerin özelliklerini kullanarak, bir kişinin doġduğu anda gezegenlerin uzaydaki konumlarını belirleyerek Doğum Haritası oluşturuyorlar. Bu ânı, yeni 
doğan çocuğun ilk nefesini aldığı an olarak kabul 
ediyorlar. Astrologların kendi açıklamalarına göre; 
ilk nefes elektrik yüklü parçacıklar içerir. Parçacıklar 
o an ve bulunulan yere bağlı olarak her zaman 
uzay ışınlarından etki alarak biçim değiştirir. Bu değişim de yeni doğan çocuğun ruhsal, zihinsel ve fiziksel bedeni üzerinde etki yapar, 

Tabi bu yorumlar yapılırken, çocuğun genetik 
olarak karakterini oluşturan gerçekler pek dikkate 
alinmaz. Hâlbuki genetik etki bilimsel bir gerçekliktir. Bu arada astronomların dile getirdiği bir gerçeği de burada hatırlayalım: Doğumu yaptıran doktorun çocuk üzerinde oluşturduğu çekim gücü, 
Mars'inkinden 6 kez daha fazladır. 

Sunmaya çalıştığımız bu bilimsel gerçekler, ilmi 
açıdan astrolojiye itibar edilemeyeceğini ortaya 
koymaktadır. 
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2. Uluslar Arası Tüp Bebek Tedavilerinde Bllimsel 
ve Etik Yaklaşımlar Konferansı 


Günümüz tıp dünyasında tartışılan 


Tüp Bebek 
ve Kok Hücre 


gibi yeni uygulamaların 
İslâm dini açısından 
değerlendirilmesi 





Temel esaslar 

l- Bilim ve teknoloji alanında baş döndürücü gelişmelerin sürdüğü bir çağda yaşıyoruz. Buna paralel olmak üzere, modem tıp da dahil, bilimin bizi taşıyacağı 
nokta konusunda ümitliyiz. Ancak bu ümit, birtakım endişeleri de beraberinde getiriyor. 


2- Bu manzaranın İslâmi perspektiften değerlendirilmesine geçmeden önce, bazı noktaların belirtilmesinde 
fayda mülâhaza ediyorum. 

3- Bilindiği gibi İslâm dininin temel kaynağı Kur'an 
a ve onun en doğru yorumu ve pratik hayata uygulanmasi ise sünnettir. Değişen tarihi ve coğrafi şartların ortaya 
çıkardığı yeni konular ve problemler, bu iki ana kaynağın içerdiği evrensel nitelikteki temel kurallara irca edilmek suretiyle cevap aranır. İslâm dini açısından değerlendirmenin, diğer bir ifadeyle İslâmi perspektifin olmazsa olmaz şartı budur. Bu fasıldan olmak üzere insanın canının, neslinin, aklının... muhafazası, bunların gerek fert için ve gerekse toplum için gerçekleştirilmesi, 





İslâm dini, hasta ve sakat dinin gayesidir. Bu gayeye ulaştıran en önemli unsur ise 

da olsa, insanın yaşama toplumun çekirdeği olan ailedir. Çekirdek aile, toplumu 

hakkı olduğunu savunmak- oluşturmak üzere, sağlıklı üremeyi de içeren bir fonksi- 

ta, onun başlangıcından iti- vonla, bir erkek ve bir kadından oluşan en küçük birlik- 
F 


tir. Her türlü bilimsel araştırma ve uygulama bu temel 
Ek E esaslari gerçekleştirmeye yönelik veya bunlann önünde- 
ve herhangi bir gerekçey le ki engelleri belirleme ve kaldirma istikametinde olduğu 
hayatının sona erdirilmesi- sürece, İslâm dini tarafından olumlu görülür ve destek- 
ne olumlu bakmamaktadır. lenir. Bunları dikkate almayan konuyla ilgili her türlü 


baren herhangi bir şekilde 
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araştırma ve uygulamalara, İslâm dininin olumlu 
bakması söz konusu değildir. 

4- Bir örnek olmak üzere, gündemimizi oluşturan tüp bebek, kök hücre ve buna bağlı konulara, bu açıdan bakılacak olursa, meselâ, İslâm'ın 
olmazsa olmaz kabul ettiği, bir erkek ve bir kadindan oluşan çekirdek aile müessesesini üreme için 
gereksiz kılan, üremeyi aile dışına çıkaran veya 
buna yol açan hiçbir uygulamayı olumlu mütalâa 
etmek mümkün değildir. 

5- Türkiye'de toplumu din yönünde aydınlatma fonksiyonunu anayasal bir görev olarak taşıyan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en yüksek karar 
ve danışma organi olan, üyesi bulunduğum, Din 
İşleri Yüksek Kurulu gündemimizdeki bu konuları 
görüşerek yukarıda arzettiğim temel esaslar çerçevesinde mütalâa etmiştir. 

6- Biz de önemli ölçüde bu çerçevede kalmak 
ve ilim dünyasında tartışmaya açık olmak üzere 
konumuzun bazı başlıklarına temas ederek, özellikle tıp dünyasında bugünlerde bolca tartışılan 
Preimplantasvon Genetik Tanı, Tüp bebek, Yumurta / Sperm / Embriyo Dondurulması ve Bağışı, Kök hücre ve Tedavi Amaçlı Kullanımı, Cinsiyet 
seçimi, Kürtaj, Embriyo ve Ana Rahmindeki Bebeğin Haklari gibi konuları ele alıp, mütalâa edebiliriz. 

Preimplantasyon genetik tani 

7- Çok yakın bir geçmişte bilim tarihinin en 
önemli keşiflerinden biri gerçekleşerek, insanın 
genetik şifresi önemli ölçüde çözülmüştür, Buna 
bağlı olarak yürütülen sayısız çalışma meyanında, 
“Preimplantasyon Genetik Tanı" {Preimplantation 
Genetic Diagnosis PGD), ‘Preimplantasyon Genetik Tarama’ {Preimplantation Genetic Screening 
PGS) ve benzeri yöntemlerle, bebekte ortaya çıkabilecek ve yaşamın devamını imkânsız hâle getirebilecek nitelikte, çok önemli bazı genetik hastalıkların, embriyoların ana rahmine yerleştirilmeden önce bulunup gerekli tedbirlerin alınması 
mümkün olmakta ve hatta bunların tedavi edilebilmesi için yapılacak çalışmalara imkân kapısı 
aralanmaktadir. 

8- İslâm dini, hasta ve sakat da olsa, insanın 
yaşama hakkı olduğunu savunmakta, onun başlangıcından itibaren herhangi bir şekilde ve herhangi bir gerekçeyle hayatının sona erdirilmesine 
olumlu bakmamaktadır. Bu yüzden PGD ve PGS 
yöntemleri, embriyonun zarar görmesine veya itlâf edilmesine vol açmamak kaydıyla, bilimsel 
araştırmalar dışında, tıbbi lüzum ve gerekle sınırlı 
olmak üzere kullanılabilir. Ancak kötü maksatlılari, moral ve etik değerler açısından tolere edilemeyecek uygulamaları önlemek için yasal ve idari tedbirler de alınmalıdır. 


Tüp bebek 


9- Bugüne kadar hemen hemen bütün İslâm 
âlimleri, normal yoldan çocuk sahibi olamayan, 
aile birliği içindeki nikâhlı eşlerin, kocanın spermi 
ile karısının yumurtasının veya bu eşlerden temin 
edilen materyallerin, ya klâsik yöntemle yumurta 
ve spermler bir araya getirilerek va da mikroenjeksivon yöntemiyle, hatta klonlama ile laboratuarda döllendirilerek elde edilen embriyonun, kadının rahmine yerleştirilmesi suretiyle çocuk sahibi olmalarını olumlu karşılamışlardır. 


10- Tüp bebek uygulamasında, belirlenen bu 
standartların dışına çıkıldığı ve araya yabancı unsur sokulduğu; yani sperm, yumurta ve rahimden 
birinin karı-koca dışında başka bir şahsa ait olduğu takdirde, olumlu bakış mümkün olmamaktadır. Çünkü meşrü bir çocuğun, gerek sperm ve 
yumurta, gerek materyaller ve gerekse rahim bakımından nikâhlı karl-kocava ait olmasında, İslâm 
dininin genel prensipleri bakımından zaruret vardır. 

11- Ancak tüp bebek yönteminde yapılacak 
bebek sayısından fazla blastocist üretilmesi ve 
bunlardan bir kısmının ana rahmine konduktan 
sonra diğer blastocistlerin yok edilmesi, ya da bilimsel araştırmaların materyali olması, yahut hastaliklarin tedavisinde kullanılması gibi uygulamalar, tüp bebek konusunu dini açıdan bütünüyle 
yeniden tartışılır hâle getirmektedir. Çünkü, 
sperm ve yumurtanın döllenmesinden itibaren, 
oluşan zigotu insan olarak kabul eden bilim 
adamları bulunmaktadır. Buna göre insana ilk 
anından itibaren bir birey olarak saygı duyulmalı, 
hukuki hakları tanınmalı ve ihlâl edilmemelidir. 

12- Bu sakıncayı giderebilmek için, tüp bebek 
uygulamasında eğer mümkünse ihtiyaçtan fazla 
yumurta döllenmemeli ve bunlar korunmalı, sadece ihtiyaç duyulan yumurtaların döllenmesiyle 
vetinilmelidir. Aksi takdirde artanların imha edilmesi dini yönden sakıncalı olacaktır. 


13- Ancak tıbbi zaruretler veya teknik irmkân/imkânsızlıklar sebebiyle elde edilmek istenen 
bebek sayısından fazla embriyo oluşturulması gerektiġinde, bu işlem mümkün olan minimum seviyede tutulmalı ve artanlar itlâf edilmek yerine 
tedavide kullanılmak üzere kök hücre çalışmalarına tahsis edilmelidir. Ana rahmine implantasyonu 
gerçekleşen blastocistlere, tıbbi zaruretler dışında, artık kesinlikle müdahale edilmemelidir. 


DİYANET AYLIK DERGİ HAZİRAN 3006 2g 


IM DiN-DüşüncE-YORUM n 


14- Katolik kilisesi de, tüp bebek uvgulamaları sonunda artan embriyoların itlâfını veya başka 
maksatla kullanılmasını kabul etmemektedir. 

Yumurta / Sperm / Embriyo dondurulması 
ve bağışı 

15- Yumurta / Sperm / Embriyo dondurulması ve bağışı konusuna gelince, tıbbi gereklilik ve 
zaruretler sebebiyle, yumurtaları veya yumurtalık 
dokuları alınıp dondurularak saklanan kadınların, 
ileride iyileşmeleri durumunda bunlar yine kendilerine verilecekse, bu durum dini açıdan bir sakınca teşkil etmez. Ancak bu yumurtaların veya dokuların başka kadınlara nakledilmesi uygun değildir. Çünkü yumurta, annenin birtakım kişisel özelliklerini/ genetik şifresini taşır. Yumurta hücresi bir 
kadından diğerine aktarıldığında, bütün özellikleri, sahip olduğu hukuki haklarıyla birlikte aktarilmış olmaktadır. Böylece bu nakil işlemi potansiyel 
olarak ileride ortaya çıkabilecek dini, hukuki, sosyal ve psikolojik vb. birçok problemi de beraberinde getirecektir. 

16- Ayrıca nikâh birliği içinde materyalleri eslerden temin edilerek döllendirilmiş embriyoların 
dondurulmak suretiyle saklarıması hâlinde bunlann aynı ailenin hayatta iken nikâh birliği altında 
kendilerince kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır. Nikâh birliği dışındaki bir başka aile tarafından bu embriyonun kullanılması veya geçici 
olarak bir başka kadında doğumun gerçekleştirilmesi İslâm dini tarafından olumlu görülmemektedir. Dondurulmuş embriyoların veya dondurulmuş spermlerin, erkek eşin vefatı hâlinde veya bosanmasi durumunda dinin öngördüğü azami bekleme süresi içinde (iddet- veya en fazla tam hamilelik süresi), bizzat hayatta oları kadın eş tarafından kullanılmasının sakıncalı olmadığı düşünülebilir. Kadının eşi öldükten sonra başka biriyle evlenmiş olması hâlinde, bu işlemin geçerli olmayacağı yahut evlenmemiş eşin dokuz aylık süreden 
sonra ölen, kocasının spermini veya önceden hazırlanmış embriyoyu kullanıp kullanamayacağı konusurida, ilk bakışta olumsuz görüş akla gelen 
kuvvetli ihtimal olmakla birlikte, konunun bu ve 
diğer boyutlarının İslâm âlimlerince tartışılmaya 
değer olduğu da açıktır. 

17- Sperm konusuna gelince; bankaya konan 
sperm, erkeğin ileride kendi nikâhlı eşinin rahmine, tüp bebek yöntemiyle yerleştirilip gebe kalmasını sağlamak aracıyla verilecekse, bu uygulamaya zaruret durumlarında başvurulabilir. Ancak 
böyle yapılmayıp, bankada toplanan spermler, 
daha sonra talepte bulunacak olan diğer kadınlara verilecekse doğru değildir. Çünkü bu işlem, çöcuğun nesebinin sahih olmaması gibi, nesep karışıklığı sonucunu doğuracaktır. Onun için sperm 
verenin de talip olup alanın da ortak sorumluluğu 
vardır. Aralarında nikâh bağı olmadığı için yaptıkları iş, İslâm dininin temel prensipleri açısından 
olumlu değildir. 

18- Kısaca sperm bankasına sperm vermek, 
sperm almak, yumurta bankasına yumurta vermek, yumurta almak, embriyo bankasına embriyo 
vermek, embriyo almak -nikâhlı eşler arasındaki 
alış-veriş hariç- dinin yasakları kapsamında olma- 
nin ötesinde aynı zamanda sonuçlari çok yaygın 
sosyal bir felâkettir. Çünkü bütün ilâhi dinlerin ortak hedeflerinden birisi neslin korunmasıdır. Bu 
uygulama, nesebi belli olmayan çocukların dünyaya gelmesine, sperm yoluyla stratejik amaçlı çeşitli hastalıkların yayılması ve özelliklerin aktarılabilmesi olasılığı gibi, birçok tibbi-sosval problemlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. 

Kök hücre ve tedavi amaçlı kullanımı 

19- Muhtemelen çağımız genetik tıp çağı olacak ve artık özellikle bunama (Alzheimer), şeker 
hastalığı, lösemi gibi bazı hastalıklar insanlığın 
korkulu rüyası olmayacak, 


20- Ancak bu ve bunun gibi hastalıkların tedavisinde embriyonik kök hücrenin kullanılması, ahlàki tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bu yöntemi savunanlar, henüz mikroskobik boyutlarda 
olan embriyonik kök hücrelerin deneylerde kullanılmasının, ahlâki olarak bir problem oluşturmamasi gerektiğini iddia ediyorlar, 

21- Bir kısım biyologlar ise, kısırlık tedavi merkezlerindeki tüp bebek çalışmaları sonucunda, 
yüzlerce ekstra embriyonun araştırma kurumlarına bağışlanabileceğini ve bunların tedavi amaçlı 
çalışmalarda kullanılabileceğini vurguluyorlar. 

22- Bazı gruplar; “Sinir hücrelerinin oluşmaya 
başladığı 14 günlük süre sonunda embriyolar birey sıfatını kazanır, bu nedenle 14 günlükten küçük embriyolar bu teknik için kullanılabilir” derken, bazıları, en fazla blastocist asamasinda kök 
hücrelerin kullanılmasında bir sakınca görmemek- 
te, bazıları ise; “Bunlar, ilk günden itibaren (zigot) 
birey sıfatını kazanır ve embrivolarla uğraşmanın 
yetişkin insanlarla uğraşmaktan farkı yoktur” düşüncesinde, 

23- Diğer bir grup araştırmacı ise; kök hücre 
elde etmek için embrivolardan yararlanmak yerine, yetişkin bedeninde hâlihazırda bulunan kök 
hücrelerini kullanma yollarının bulunması için ça- 


ba harcanmasinin, daha isabetli olduġunu ifade 
ediyor. Görüldüğü gibi, gündeme çok değişik fikirler hakimi. 

24- İslâm dini, bilimsel araştırmaları Allah'ın 
işine müdahale olarak değil, bilâkis Allah'ın kâinati yaratma ve idare etmekteki âdetini, sünnetullah 
kavramı içinde doğa kanunlarını öğrenmek olarak 
telakki ettiği için, bilimsel araştırma hürriyetini ne 
engellemiş ne de kısıtlamıştır. Bilâkis teşvik etmiş, 
hatta Kur'an'da açık ayetlerle emretmiştir. Ancak 
bu, çalışmaların yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek, etik ve moral değerlere aykırılıkların engellenmesi için, din ve ahlâk süzgecinden geçirilmeden, bilimsel araştırma neticelerinin uvgulanma kapısını ilkesiz biçimde açmak anlamına gelmez. 


25- Bir şeyin, sadece uygulanabilir olması sebebiyle uygulanmasına izin verilemez, aksine 
onun faydalı, insanların menfaatlerini sağlayıp zararlarını gideren bir niteliği olması; insanın sayginlığını, Allah'ın onu yaratış hedefini koruması, onu 
kobay hâline indirgememesi, bireyin şahsiyet ve 
özelliklerine müdahale etmemesi, sosyal bünyeyi, 
akrabalık ile nesep ve aile bağlarını tahrip etmemesi, en kestirme bir ifade ile, “etik ve moral değerlere aykırı olmaması" gerekir. 

26- Kök hücre konusunun dini açıdan değerlendirilmesine gelince; kök hücre konusunda her 
geçen gün yeni şeyler öğrenmekteyiz. Öğrendikçe de geçmişte konu ile ilgili bilinenler tartışılır håle gelmiş, konunun dini boyutu da özel bir önem 
kazanmıştır. Ortaya çıkan tabloya göre, tüp bebek konusu dahil birçok konu yeniden değerlendirilmeye muhtaçtır. 

27- Hıristiyanlık dünyası kök hücre konusunda 
fikir birliği içinde olmasa da birbirine yakın görüşlere sahiptir. 

28- Katolik dünyasına göre, insan embrivosu 
değerlidir ve zigota insan muamelesi yapılmalıdır. 
Bunlar imha edilemez veya saklanamaz, araştırmalarda dahi kullanılamaz. Tabii ki, bedenin dişında döllenme teknolojisi olan tüp bebek uygulamasına da aynı gerekçelerle sıcak bakılmamaktadır. Bununla birlikte Kilise, yetişkin kök hücrelerinin kullanılmasına ise tam destek vermektedir. 

29- Evangelist ve Katolik Bişoplara, embriyonik kök hücrelerin kullanımı, oluşmakta olan çocuğu korumak için, Almanya'da kesin olarak yasaklarımıştır. Ancak Alman Parlamentosu'nun insan embriyoları öldürülerek elde edilen kök hücrelerin belirli koşullarda ithaline izin veren kararı, 
Evangelist ve Katolik Bisoplar üzerinde şok etkisi 





ii DİN-DÜŞÜNCE-YORUM fil 


yapmış ve ceninin döllenme anından itibaren insan olduğunu ve insan hayatının koruma altında 
olması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

30- Yahudilere göre, embriyonik kök hücrede 
yaşamı destekleyen bir potansiyel olduğu, bu 
yüzden bu araştırmaların devletin desteğine ihtiyaç duyduğu, öte yandan ise bu çalışmaların insan yaşamı için ve gelecek kuşaklar için de bir tehdit oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu yüzden sıkı 
kontrol altında tutulması şartıyla kök hücre araşurmalarının desteklenmesi gerekmektedir. Yahudi 
din adamlarına göre, tüp içerisindeki kök hücre 
tam bir insan sayılmamakta ve korunması gerekmemektedir. Özetle, embriyonik kök hücre araşturmaları, insan yaşamını daha büyük başarılar için 
koruyor ve yaşamı tehdit etmiyorsa, devam etmelidir, 


31- Protestan kilisesi ise, insan embrivosu konusunda diğer kiliselerden farklı düşünmemekle 
birlikte, kök hücre ile ilgili araştırmaların devam 
etmesinden yana olduklarını deklare etmişlerdir. 

32- İslâm dini ise; insan ve toplum için yararlı 
olabilecek her türlü çalışmayı teşvik etmektedir. 
Ancak İslâm, bunların hukuki, ahlâki ve manevi 
değerler açısından problem oluşturacak ve insanlik için tehlike arz edecek noktalara getirilmesini 
de onaylamaz. Bu alanda gerekli önlemlerin alınmasını öngörür. Esasen, teknolojinin insanlık yarari için kullanılması, bilim ve hukuk otoritelerince 
de savunulmaktadır. Bu itibarla, hangi şekilde 
olursa olsun, insana, çevreye, ekolojik dengeye ve 
topluma zarar vermemek kaydıyla, genler üzerinde biyolojik ve tıbbi nitelikli çalışmalar yapmak, İslâm açısından bir sakınca taşımamaktadır. Hatta, 
İslâm, insanlığa hizmet gayesi taşıyan bu ve benzeri çalışmaları takdir ve teşvik etmektedir. 
Önemli olan, varılan bilimsel sonuçların insanlığın 
hayrına kullanılmasıdır. 

33- Vukanda da ifade edildiği gibi, İslâm hukukunda dünyaya sağ gelmesi şartıyla, ceninin 
miras hakkı olduğu kabul edilmiştir. Bu gerçek 
1883 yılında insan embrivosu bilimi tarafından da 
deklare edilmiş ve bugiin de konuyla ilgili olarak 
aynı kanaat devam etmektedir. Bu nedenle insana ontolojik varlık olarak hayatiyetinin ilk anindan itibaren bir birey olarak saygı duvulmali, ħukuki hakları tanınmalı ve asla ihlâl edilmemelidir. 

34- Bu itibarla, embriyonik kök hücreler değil 
de vücudumuzun organlarından alinan, özelleşmiş yetişkin hücrelerinin de aynı fonksiyonu icra 
edebileceğine dair yapılan çalışmalar olumlu sonuç verir ve bunların tedavi amaçlı kullanımı 
mümkün hâle gelirse, bu takdirde insan olma potansiyeli taşıyan kök hücrelerin, birer yedek parça 
gibi kullanımı söz konusu olmayacaktır. Dolayısı 
ile tip dünyasının, bağımsız bir canlı olma potansiyeli bulunmayan, özelleşmiş yetişkin kök hücrelerinin tedavi amaçlı kullanımı üzerinde yoğunlaşmaları gerekmektedir. Bunun ise, dini ve ahlâki 
açıdan organ naklinden herhangi bir farkı olmayacaktır. 

35- Ancak, özelleşmiş yetişkin hücrelerden 
embriyonik kök hücrenin özelliklerini taşıyan kök 
hücre elde edilememesi durumunda ve başka tedavi imkânının bulunmaması hâlinde, ticari ve 
her türlü kötü amaçlı kullanımı engelleyici tedbirleri almak kaydıyla, tüp bebekten arta kalan blastocistlerin, tedavi amaçlı kullanılabileceği söylenebilir, 

Cinsiyet seçimi 

36- Dini açıdan değerlendirilmesi gereken diğer bir konu da “cinsiyet seçimi”dir. Doğacak çocukların cinsiyetinin seçilerek belirlenmesi, şimdiden öngörülemeyecek birçok demografik ve ekolojik sorunlar doğurabileceği, ayrica cinsiyetlerin 
dağılımı konusunda var olan dengenin bozulmasına yol açabileceği için, bunun herhangi bir zorunluluk olmadıkça yapılması dinen uygun değildir. Nitekim Asya ve Doğu ülkelerinde aileler, genelde erkek çocuk istemektedirler. Bizim toplumumuzda da bu hususta durum farklı değildir. 
Böyle bir uygulamaya imkân tanındığı takdirde 
bu, dünyadaki dengenin erkek çocuğun lehine 
bozulabileceğini göstermektedir. Bu durum ise, 
sünnetullaha aykırıdır. Zira Kur'an'da, “Göklerin 
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ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir, dilediği kimseyi 
de kısır yapar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir.” (Şürâ, 49-50) buyrularak insanların erkek veya kız olmasının Allah tarafından belirlendiği ifade edilmiştir. Bunun diğer 
bir adı da doğanın dengesidir. 

37- Pek çok uluslar arası temel metinde, örneğin Avrupa Konseyi'nin Biyoetik Komisyonunun 
raporlarında ve yakın geçmişte Kahire'de, 238 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası NÜfus ve Kalkınma Konferansı toplantısının sonuç 
metninde de konu ele alınmış ve tıp disi nedenlerle gerçekleştirilen cinsiyet seçimi uygulamaları 
uygun görülmemiş ve buna karşı önlem alınması 
gerektiği dile getirilmiştir. 

38- Bu itibarla tıbbi bir zorunluluk bulunmadıkça, cinsiyet seçimine gidilmesi dinen uygun 
değildir. 

Kürtaj 

39- Kürtaj konusuna gelince, henüz dört aylık 
olmavan gebeliğe son verilebileceği görüşünde 
olan bazı İslâm bilginleri varsa da, gebelik gerceklestikten sonra, dört aylık süre içinde de olsa, 
bir zaruret olmaksızın rahimdeki nutfe ve ceninin 
gerek ilaç, gerekse diğer etki ve işlemlerle düşürülmesi veya aldırılması (kürtaj) İslâm ulemasının 
büyük çoğunluğu tarafından uygun görülmemiştir. Dört aylıktan sonra ise, annenin hayatının kurtarılması dışında, herhangi bir sebeple gebeliğe 
son vermenin (kürtaj) kesinlikle yasaklanması gerektiğinde, İslâm âlimleri ittifak etmişlerdir. 

40- Sonuç olarak denilebilir ki, gebeliği önlevici tedbirlere başvurarak doğumu kontrol altında 
bulundurmak, istenmeyen durumlarda gebeliğe 
engel olmak mümkündür. Ancak, gebelikten sonra, annenin hayati tehlikesi gibi haklı, kesin ve 
meşru bir zaruret olmaksızın, düşürmek veya aldırmak (kürtaj) yolu ile bir canlının hayatına son 
verilmesi, İslâm dinince kabul edilebilir nitelikte 
değildir. 

Embriyo ve anne rahmindeki bebeğin hakları 

41- Son olarak şunu ifade edebiliriz ki, lslâm'da ceninin, miras, nesep, vakıf ve vasiyet gibi haklarının saklı tutulması kabul edilmiştir. İslâm 
dinine göre çocuk, sağ doğmak kaydıyla ana rahmine düştüğü andan itibaren yukarıda anılan bu 
medeni hakların tümünden istifade eder, 


iman ve 


Amel Uzerine 
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Salih 


DİB APK Uzmanı 








Hani, Ashab-ı Kiram 'avrilalm' derlerken 
Mutlaka “Süre-i ve'l-Asr'ı okurmus, bu neden? 
Çünkü meknün o büyük sürede esrâr-ı felâh. 
Başta iman-ı hakiki geliyor sonra salâh 

Sonra hak, sonra sebat; işte kuzum insanlık 
Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık. 


PA u makale ile amacım, iman ve salih amele 
ilişkin kavramsal çözümlerde bulunmak ya 
da iman ve amel-i salih ilişkisini Kelâmi açıdan irdelemek değildir. Kuşkusuz iman, ibadet, amel, 
amel-i salih gibi anahtar kavramlar, İslâmi terminolojide fevkalâde önemlidir. Bu öneme binaen 
bunlar, hem kavramsal çerçevede hem de birbiriyle olan ilişkileri açısından yoğun bir şekilde işlenmiş, bu kapsamda iman-salih amel ilişkisi ve iman- 
amel bütünlüğü mevzuu da yüzlerce kez ele alınarak değişik kapsamlarda incelenmiş, konuya ilişkin 
kitaplar, ansiklopedi maddeleri ve makaleler yazılmıştır. Bu makalede biz, önce iman ve salih amel 
bütünlüğü ve bunların birbiriyle olan münasebeti- 
ne ana hatlarıyla temas ettikten sonra, bireysel ve 
toplumsal birçok problemle yüz yüze bulunan çağımız insanı için, iman ve salih amelin ne anlam 
ifade ettiğini irdelemeye çalışacağız. Bu cümleden 
olarak çağımızda inanmış insanin, iman ve amel-i 
salihe yeniden ve daha bilinçli bir şekilde yönelmesi, iman ve amel yönünden kendini yeniden sorgulaması gerektiğini vurgulamaya çalışacağız. 


İman ve salih amel bütünlüğü 


Allah'ın, Hz. Peygamber vasıtasıyla bildirmiş olduğu hükümlerin, emir ve yasakların hepsine inanmak, hak ve gerçek olduğunu kabul etmek seklin- 
de tanımlayabileceğimiz iman ile; iyi, güzel, fayda- 
l, sevaba, Allah'ın rızasına sebep olacak, kişinin 
iman, iyi nivet ve ihlâsla yapınış olduğu davranışlar olarak anlamlandirabileceġimiz salih amelin, 
çok sayıda ayette çoğunlukla birlikte zikredildiği 
malumdur. Bu yoğunluğu Kur'an okuyan herkes 


(Mehmed Âkif) 


rahatlıkla fark edebilir. Sanırım hepimiz şu küçük 
tecrübeyi yaşamışızdır: Kur'an okumasını yeni sökmeye başladığımız günleri hatırlamaya çalışalım. 
Hani, okumada belli mesafe kat ettikten sonra, artik 'inne'llezine âmenü...” diye başlayan ayetlere 
geldiğimizde, okuyuşumuz birden hızlanmıştır; 
çünkü akabinde çoğu kez “ve amilu's-salihâti...” 
de gelecektir ve biz bunu artık kanıksamışızdır. 

Kur'an'da iman ve salih amel konusunda görülen bu kesafet bize, hayatımızın bir sarkaç gibi, 
imandan amele, amelden imana sürekli gidip gelmesi gerektiğini öğretmektedir. Nedeni açıktır; 
birkaç cümle ile özetlersek: 

İman, amelin olmazsa olmaz yegâne unsurudur, amel de imanın tabii sonucu, şahidi ve tezahürüdür. 

İmanın muhafazası, güçlendirilmesi, canlı ve 
parıltılı tutulması ibadet ve amelle, İslâm'ın güzel 
gördüğü davranışlarda bulunmakla sağlanır. Her 
hâlükârda iman nurunu söndürmemek için, sürekli salih amelde bulunmak gerekecektir, 

İmanı, salih amel ile takviye edildiğinde kişi, Allah'la münasebetini güçlendirir, böylece O'nun rlzasını kazanabilir. 

Amel, imanın pratik hayata yansıtılmasıdır. 
İmanın takviyecisi konumundadır. 

Kalbi huzurun doya doya yaşanması, iman- 
amel bütünlüğünün sağlanması ile mümkündür. 
İmanı güçlendirecek, tehlikelere karşı onu çepeçevre sararak koruyacak olan salih amellerdir. 

Siradanlasan hayatı anlamlı hâle getirecek olan 
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le yöneltmemesi mümkün değildir; daha doğrusu 
böyle olmak durumundadır. Buna göre imar; vicdanın derinliklerinde gizlenip kalamaz, pasif ve hareketsiz olamaz. Ancak bu nitelikteki iman, ferdi ve 
içtimai hayatta kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilir. Allah'a ve insanlara karşı mükellefiyetleri eksiksiz yerine getirmek, kötülüklere 


Dünya ve ahiret mutluluğunun miġferi 
imandır; ancak, unutmamak gerekir ki, 
hiçbir eseri, izi görülmeyen, sahibini qüzel işlere, iyilik ve erdeme, aksiyona geçirmeyen bir iman ve inanışın fazla bir 
kıymeti yoktur. 


salih ameldir. Amelsizlik, aksiyonsuzluk ve boşta 
olma hâlidir. 

Allah'la yakınlığımızı koruyabilmek, imanın salih amelle desteklenmesi ve ibadetle beslenmesi ile 
mümkündür. 

İbadetle, amel-i salihle takviye edilmeyen iman 
zayıf düşebilir. 

İmanını salih amelle bezemiş bir müminin nazarında, her şey Allah'ındır ve her şey Allah'tandır. 
Bu inanca sahip olanlar sürekli olarak tercihini hayra, sa'vini hasbiliġe, davranışlarını Allah rızasına ve 
bunun parıltısı olan vicdan huzuruna bağlarlar. 

İman ve aksiyon 

İman, bir şeye tereddütsüz inanmak demek olduğuna göre, bu yüksek kanaatin, sahibine güçlü 
bir azim ve irade bahşedeceği kuşkusuzdur. Dolayısıyla iman, insanı daima güzel işlere ve erdemli 
davranışlara sevk edecektir. 

Dünya ve ahiret mutluluğunun miğferi imandır; ancak, unutmamak gerekir ki, hiçbir eseri, izi 
görülmeyen, sahibini güzel işlere, iyilik ve erdeme, 
aksiyona geçirmeyen bir iman ve inanışın fazla bir 
kıymeti yoktur. Hakiki bir iman insanın bütün ruhi 
kuvvetlerine etki eden, onları harekete geçiren ve 
böylece insanı iyi ve hayırlı işlere sevk eden güçlü 
inanıştır. 

Hayat dinamiktir. Atomdan galaksilere her şey 
hareket hâlindedir. Bunun gibi, iyiye ve güzele 
doğru hareket etmemek, yerinde saymaktan öteye 
geri kalmak, hatta hayattan kopmak anlamına gelecektir. Başka bir ifade ile, yerinde olduğu gibi 
durmak, aynı zamanda bozulmak ve inhitat etmektir. Amel-i salihi bir de bu çerçevede düşünmeliviz, 

Toplumsal bazda yaşanan bunalımlar karsisin- 
da, imanımıza dinamizm kazandırma ihtiyacı, günümüzde kendini daha çok hissettirmektedir, 

İdeal iman 

Dinimizin öngördüğü ideal iman, salih amellerle kemale ulaşmış bir imandır, İslâm'ın tanımladığı 
iman, kişinin içinde gizlenip kalan, tutum ve davranışlarında makes bulmayan bir inanma olayı değildir. Hakiki bir imanın kişiyi iyiye, doğruya, güze- 
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karşı durabilmek için bu nitelikte bir imana sahip 
olmak gerekir. Mehmed Âkif'in, 'Imandir o cevher 
ki, ilâhi ne büyüktür” dediği iman, işte bu nitelikteki imandır ve bu imana ancak salih amelle ulaşılabilir. 

Zorluk ve darlıklarda yeniden iman ve salih 
amele yönelmek 

Kuşkusuz iman ve salih amelde devamlılık esastir; binaenaleyh, iman ve salih amel, veri geldiğinde bürünecek, gereksiz görüldüğünde çıkartılıp bir 
kenara bırakılacak bir libas değildir. Şu var ki, bilründüğümüz bu elbiseye daha sıkı ve samimi bir 
şekilde sarılmak gereğini hissedeceğimiz an ve anlar da olabilecektir, 

Günümüzde olduğu gibi, fert ve cemiyet olarak çetin badirelerle, toplumsal çalkantılarla yüz 
yüze geldiğimizde, iman ve amel yönünden durumumuzu tekrar tekrar gözden geçirmemiz, hatta 
her hâlükârda bunu rutin bir eyleme dönüştürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, karşi karşıya 
kaldığımız iç karartıcı durumların arkasında, inang 
ve amel noktasındaki zaaflarımızın birinci derecede etkili olduğunu hesaba katmamız lazım. 


Meramımı daha iyi anlatabilmek için toplum 
olarak yakın zamanda şahit olduğumuz nâhoş bir- 
iki örneği hatırlatmak istiyorum. 

Bizim ülkemizde, bizim okulumuzda okuyan 
bir genç, yani bizim gencimiz birtakım özentilerle 
kendi arkadaşının boğazını kesebilmişse; bizim ülkemizin sanayicileri, fabrikalarının zehirli atıklarını 
insan sağlığını hiçe sayarak toprağa gömebilmişlerse -olumsuz örnekler çoğaltılabilir- ve artık toplumumuzda bu vasıftaki insanların sayısı önemli bir 
yeküna ulaşmışsa; buna karşın bu duruma düşüşümüzün nedenleri üzerinde kafa yormuyorsak, kötülüklerin izalesi doğrultusunda yeterli gayreti sarf 
etmiyorsak, bu anlamda tepkisiz bir toplum hâline 
gelmişsek, bu durumda hepimiz tek tek iman ve 
amel noktasında kendimizi sorgulamalıyız. İman 
ve amel noktasında hangi zaaflarla malül hâle geldiğimizi, ibadet ve taatımızdan, ahlâki erdemlerimizden neleri yitirdiğimizi düşünmeliyiz. 

Konuyu dünya ölçeğinde de düşünebiliriz: 
Dünyanın her tarafında insanlığın karşılaştığı yı- 


kimlar; şiddet ve savaşlar, insanlığın topyekün geleceğini tehdit eden kimyasal silâhlar, çevre kirliliği, evrenimizin artık yaşanamayacak boyutlarda 
tahribi, toplumlarda görülen genel ahlâki çürüme 
göz önüne alınırsa, bütün bir beşeriyetin kendi 
kutsal değerlerinden uzaklaştığını rahatlıkla öne 
sürebiliriz. Bu durumda, herkesin kendi durumunu 
kendi kutsalı açısından yeniden bir değerlendirmeye tabi tutma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 


İşte iman ve salih amele bir de bu açıdan bakmalıyız. Kur'an'ın “hüsranda olmayanlar” diye sıraladığı imarı edenler, iyi işler (amel-i salih) yapanlar, 
birbirlerine hakkı ve sabri öğütleyenler grubuna 
dahil olma gibi bir hedef ve amacımız olduğuna 
göre, çevremizde ve dünyamızda olup bitenlerden 
endişeye düşmemek, dehşete kapılmamak mümkün mü? Bütün bu şartlarda imanımıza ve salih 
amelimize yönelmemiz, iman ve amel noktasında 
hangi zaaf ve hatalarımızın, ne gibi eksikliklerimizin bizi bu derekeye düşürdüğünü sorgulamamız 
gerekiyor. Evet, sorgulamalıyız ve ibadetlerimizle, 
güzel iş ve davranışlarımızla imanımıza yeni bir aksiyon kazandırmalıyız ki, Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği şu mükafatlara erebilelim: 

“Erkek veya kadın, kim mümür olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onlarin mükâfatlarını yapmakta olduklarının en güzeli 
ile vereceğiz.” (Nahl, 97) 

“İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini 
elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzelivle mükğfatlandıracağız.” (Ankebut, 7) 

“İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size, Allah'ın apaçık 
ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onu, içinden 
ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennete sokar...” (alik, 11) 


Duaya salih amelin vesile kılınması 


Öyle iç karartıcı olaylarla, yıkılışlarla, yüreğimizi 
ağzımıza getiren beklenmedik hadiselerle karsilaslriż ki, bunlar karşısında ancak iman ve salih amelimizle ayakta kalabiliriz. İşte, bir insan ve bir kul olarak üstesinden gelmesi zor bir imtihanla karşı karsiva kaldığımızda, duamıza vesile edebileceğimiz 
nitelikte salih amelimiz/amellerimiz bulunmalıdır. 

Hz. Peygamber (s.a.5.)'in bize anlattığı, girdikleri mağarada mahsur kalan üç kişinin yakarışlarını 
(Buhari, Edeb, 5; Müslim, Zikir, 100) hatırlayalım. Hani, 
üç kişi, yağmurdan korunmak için girdikleri mağarada, mağaranın ağzını bir kayanın kapatması sonucu mahsur kalmışlardır. Kendi fiziki güçlerini kul- 
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Hakiki bir imanın kişiyi iyiye, doğruya, 
güzele yöneltmemesi mümkün değildir; 
daha doğrusu böyle olmak durumundadır. Buna göre iman; vicdanın derinliklerinde gizlenip kalamaz, pasif ve hareketsiz olamaz. 


lanarak buradan kurtulmaları imkânsızdır. Duadan 
başka çareleri yoktur, Nitekim onlar da öyle yaparlar: Her biri, kendilerince kabule en şayan olduğunu düşündükleri birer iyiliklerini dualarına vesile kılarak, içinde bulundukları durumdan kurtulmaları 
için Allah'a yalvarırlar. Darda kalmış bu kişilerin, 
dualarına, Yüce Allah'ın hoşnutluğunu sağlayacak 
iyiliklerini vesile kılmaları, bizim için son derece öğretici ve ibret vericidir. 

Tekrar ifade edersek, muzdar olduğumuz öyle 
durumlar olur ki, bunu Cenab-ı Allah'a açarken duamiza vesile kılabileceğimiz salih amellerimiz bulunmal. Nitekim Yüce Allah, kendisine yaklaşmamız için vesileler aramamızı emrediyor. (Maide, 35) 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Genişlik ve 
darlık zamanlarında iman, ibadet ve dua ile irademizi güçlendirmeliyiz. İnancımıza salih amellerimizle dinamizm kazandırmalıyız. Hayatımızın her 
karesinde imanımızın ve amelimizin gücünü arkamızda hissedebilmeliyiz. 

Her türlü iş ve hareketimizde Allah'ın rızasını 
aramayı ölçü edinmeli, hayatımızın sürekli muhasebesini yapmalıyız. 

Acziyetini müdrik bir kul olarak Dergâh-ı İzzete 
sığınıp, Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi; 

Nàcar kalacak yerde, 

Nâgâh açar ol perde, 

Derman olur her derde. 

Mevlâ görelim neyler, 

Neylerse güzel eyler. 
diyerek, Allah'a iltica etmeli ve O'na güvenmeliyiz. 

Ashab-ı kirama imtisalen biz de yazımızı Asr süresini hatırlatarak -Merhum Âkif, klişe olarak yazımian başına aldığımız mısralarıyla bu süreyi ne güzel şiirleştirmiştir!- yazımızı bitirelim: “Asra andolsun ki, insan gerçekten hüsrandadır. Ancak iman 
edenler, iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı ve sabri öğütleyenler bunun dışındadır.” 

Toplanıp avnlirlarken Asr suresini okumayı bir 
itiyat haline getiren ashab-ı kiramın tavrını daha iyi 
anlamava çalışalım. Zira, günümüzde buna çok 
daha fazla ihtiyacımız olduğu açıktır. 
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Inanç, Ruh ve 
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G ünümüzde dünyanın her yerinde Türklere rastlamaniz müm- 
/ kün; “göç” ettikleri her toprak parçasını nasıl bir “inanç” ve 
"ruhla “yurt”laştırdıklarının, bunu nasıl bir “aidiyet” duygusuyla 
sağladıklarının tahlili gerekir. Bu aidiyet ve zihniyetin/ruhun temel dinamiklerini kavradığımız zaman, modern hayatın getireceği muhtemel bir kırılmanın ortaya çıkaracağı bireysel ve toplumsal sorunların 
ve yabancılaşmanın olumsuz etkilerini en aza indirgemek ve çözüme 
| kavuşturmak mümkün olur. Fakat felsefe, kelàm/itikad, genel ve gey netik sosyoloji, sosyal psikoloji ve morfoloji; yani coğrafi sosyoloji ve 
sosyal demografi bilimlerine ait “İnanç”, “Ruh”, “Aidiyet” ve “Göç” 
gibi girift kavramlardan bahsetmenin zorluğu da ortadır. Bu nedenle, reel durumdan hareketle Anayurt Türkiye'den Atayurt Türkistan'a 
yaptığım maddi ve manevi göçten, bireysel ve toplumsal değişim ve 
© dönüşümlerden bahsederek “olan” ile “olması gereken” ilişkisine dair kavramsal temellendirmelerimi müzakereye açmaya çalışacağım. 
Bir toplumsallaşma süreci olarak göç 
İslâmiyet; insanın bu dünyada refah ve huzur, ahirette ise felah/kurtulusunu temin eden temel ilkelerin en son ve mükemmel birlikteliğidir. Felsefe'nin amacı da Farabi'nin ifadesiyle “tahsilus'saade"dir; yani ister felsefi ister dini bilgiyi alın, her ikisinin de temel hedefi; insanın mutluluğunu temin etmektir. Bunun için, insanın adaletli ve mutlu bir ortamda yaşamasını temin etmek gerekir; bu ise ancak onu anlamak; sosyal, siyasal, ekonomik açıdan geçirdiği aşamalari; yani tarihini incelemekle olur. Özellikle Türk insanını anlamak istiyorsanız, Orta Asya'dan başlayan göç tarihini bir nevi toplumsallaşma süreci olarak tahlil edilmesi gerekir, Çünkü Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı forsunda gözüken 16 yıldızla simgelenen Türk 
devletlerini kurdurtan zihniyeti anlamak ancak maddi ve manevi göçleri, değişim ve dönüşümleri bilmekle olur. 


Aidiyet ve asabiyet duygusunun oluşumunda göçlerin etkisi 


lbn Haldun'un ifadeleriyle söyleyecek olursak, asabiyet/aidiyet terimi “dayanışma duygusu”, “sosyal bağlılık” ve “sosyo-politik kimlik” 











olarak tanımlanabilir. Toplumu ve devleti ayakta 
tutan temel motivasyon olan asabiyet kavramının 
incelenmesi, hem insanın göçerlik ve verlesiklik/medenilik doğasını, bunlar arasındaki geçiş sürecini, olası kırılma ve yabancılaşma noktalarını; 
hem de egemenlik ve siyaset ilişkisini gündeme 
getirir. 

Sosyal dayanışma ve sosyo-politik kimliğin ifadesi olan aidivet/asabivet teriminin tahlilini 'Nesep” ve “Sebep” şeklinde ikili bir tasnifle yapabiliriz. Önce, nesep/soy unsurunu, ontolojik açıdan 
dünyanın her yerine dağılmamızı açıklaması nedeniyle göç kavramı merkezli açıklamak gerekir. 
Sonra sebep unsurunu İnanç ve ruhun epistemolojik açıdan nasıl oluştuğunu, burada yaşanan en 
ufak bir kırılmanın bile nasıl değerlerine yabancılaşmaya, kimlik değişim ve dönüşümüne neden 
olabileceğini açısından incelenmelidir. 

Aidiyet ve nesep ilişkisi bağlamında göç 


Orta Asya'nın hırçın çocukları olan Türklere; 
uçsuz bucaksız bozkirlarin efendisi olmak yetmedi. Sarı denizden Atlas okvanusuna binlerce kilometrelik bir yürüşüye/göçe başladılar. Hunlardan 
Oğuzlara bin yıldan fazla sürdü Türklerin göç hareketi, Bu süre bile bireysel ve toplumsal açıdan 
birlik ruhunu, dayanışma gücünü göstermesi için 
yeterlidir. Ele geçirdikleri yeri yurt belleyenler de, 
geri dönenler de oldu. Maalesef, inanç ve dillerini 
zamanla kaybederek tamamen farklı bir aidiyet 
duygusuna sahip olanlarda görüldü. Hun, Saha 
(Yakut), Akhun, Avar, Bulgar, Uygur, Macar, Peçenek, Kıpçak boylarının göç hareketleri içinde en 
uzun ve sonuçları itibarıyla en önemlisi Oğuz boyununkidir. 

Sürekli yer değiştirmelerine rağmen Atayurtta 
tutunmayı başaran Oğuzlar, 8. yüzyılda Batı'ya 
doğru büyük bir göç hareketi başlattılar. Üç yüzyıldan fazla süren göç hareketinde önce Seyhun 
Nehri'nden, Maveraünnehir'e, oradan Horasan 
üzerinden İran, Anadolu, Suriye ve Irak'a ulaştılar. 
Göçlebe) bir yaşam içindeyken yerleşik düzene 
geçerek uzun soluklu devletler kurdular. Hun imparatorluğundan sonra kurulan Göktürk devletinin kurucu unsurlarindan olan Oğuzlar, Selçuklu, 
Anadolu Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti 
ile dünya siyaset tarihinde önemli yere sahip oldular. Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevi devletleri- 
nin kurucuları da Oğuz boylarıdır. Fakat önemli 
olan Selçuklu devletiyle birlikte hem Asya'nın; 
hem de İslâm dünyasının hâkimi olmaya başlamalarıdır. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı devletinin 
iskân politikasıyla yerleşik düzene geçmeye başladilar. Cumhuriyet ile birlikte göçebelik tarihe kavuştu. 
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Aidiyet ve sebep ilişkisi bağlamında göç 

Göçer ve yerleşikliğin birey ve toplumda oluşturduğu özelliklerin incelenmesi; Orta Asya'dan 
göçen bir boyun sosyo-politik tarihte sürekli ve 
uzun nefesli devletler kurması ve kendine özgü bir 
medeniyet/ümran oluşturma sürecini anlamak demektir. Günümüzde ise hem köylerden şehirlere, 
hem de başka ülkelere göç yaşanmakta; bu da 
önemli bireysel ve toplumsal değişim ve dönüşümleri beraberinde getirmektedir. Eğer tarihsel 
boyutu gözden kaçırırsak; modemitenin getirdiği 
sosyal farklılaşma ve değişmenin ortaya çıkardığı 
bireysel ve toplumsal sorunların çözümünde 
önemli rol oynayacak olan özgüven ve aidiyet ruhunu kaybetmiş oluruz. 

Bu satırların yazarı bunun şahididir; Ürdün'ün 
Amman şehrinin Salt kasabasında Türk şehitliğine 
yakın bir yerde kaldığım bir yıl boyunca bunu her 
gün hissettim. Altı yüz yıla yakın üç kıtada birçok 
farklı din, dil ve ırktan oluşan bölgelere hükmeden 
Osmanlı devleti, sahip olduğu “İnanç"ın gereği 
olarak buraları koruyup kollamış ve insanları asimile etmemiştir. Oysa günümüzde, bu bölgelerde isgal devletlerine göre şekillenmiş toplumsal bir vapi bulunmaktadır. Fiili sömürge bitmiş ama kültürel sömürge hâlâ devam etmektedir. Fransızca, Ingilizce hâkim diller olarak ön plâna çıkmış; hele 
Kuzey Afrika bölgesindeki Arap devletlerinde neredeyse Fransızca halk dili olmuş; Türkistan'da durum farklı değil. Ruslar 70 yıl içinde Türkçeyi paramparça etmişler; boyları ırklar hâline getirmişler, 
en önemlisi Türkelinde Rusça iletişim dili hâline 
gelmiş. Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Milletinin sahip olduğu inanç ve aidiyet duygusunun oluşturduğu tarihsel sorumluluğunun gereği olarak Kirglzistan Os Devlet Üniversitesi bünyesinde açmış olduğu İlâhiyat Fakültesiyle Atayurtta yaşanan yabancılaşmanın/ kırılmanın etkisini azaltmaya çalışıyor. Bin yil önce ayrıldığı mekâna, buradan götürdüğü itikadi/fıkhi yapıyı nasıl bir medeniyete dönüştürdüğünün örneği olarak tekrar asıl merkezi- 
ne taşıyor. Temel inanç esaslarından yaşanan kirilmayla ortaya çıkan yabancılaşmayı bilgisel açıdan 
tekrar aslına rücu etmesi için Bakü, Mahdumkuli, 
Nahcivan, Afganistan, Dağıstan, Sofya, Kazan ve 
Romanya'da eğitim merkezleri açılmıştır. Bu Anayurttaki Türklerin, Balkan, Kafkasya ve Orta Asya'daki kardeşlerinin “üşüyen ruhlarına” binlerce 
kilometre öteden uzanan sımsıcak bir eldir. 

İnanç, ruh ve aidiyet duygusunu Os İlâhiyat 
Fakültesinde görev yapmaktan daha iyi ne ifade 
edebilir bilemiyorum. Bu biraz duygusal bir tespit 
olarak gelebilir; ama kısa sürelerle de olsa Almanya ve İngiltere'de bulundum; başka bir inanç, ruh 
ve aidiyetin olduğu mekânlara göç etmiş kardeşkanı ölan müminin ömründe bir ke; 
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lerimizle tanıştım. Ekonomik nedenlerle yapılan 
göç üzerinden üçüncü nesil geçmiş; bütün değiştirme ve asimilasyon politikalarına karşı insanları 
bir arada tutan nasıl bir aidiyet duygusudur, bunu 
gözlemledim. Onlar dönüşmüyarlar, şartlar gereği değişiyorlar; ama aynı zamanda örf, âdet, gelenek ve inançlarının oluşturduğu aidiyet ve asabiyet duygusunu korudukları sürece yabancılaşmanın risklerini azaltıyorlar. Kısacası, üç kıtadaki bireysel gözlemlerime göre, maddi ve manevi göç, 
dini inanç ve uygulamaların yayılmasında va da kınimalar yaşanmasında çok önemli rol oynamaktadır, 


Aidiyet duygusunun temeli olarak inanç: 
Tarihsel boyut 


Batılı devletlerin 50-70 fiili hakimiyetleriyle bulunduklari mekânları dil, örf, âdet ve inanç açısındarı nasıl dönüştürdükleri ve özellikle bireysel yabancılaşmanın ortaya çıkardığı sorunları bütün 
göçerler ve yerleşikler yaşıyor ve biliyor. Anadolu 
Türklerinin farkı işte tam bu noktada ortaya çıkıyor: Fark; “Halka hâkim olmak” gerekir diyen “Hakimlik” ile “Halka hizmet Hakka hizmettir” diyen 
'Hadim'lik arasındaki zihniyettir. Tarihsel olarak 
söyleyecek olursak; Anadolu Türklerinin kendilerini 'Hakimu'l-Haremevn' olarak gören Arapları 
Çaldıran'da yendikleri tarihten itibaren (1517) Al 
lah ve Resulü'ne olan inanç ve aidiyetlerini “Hadimu'l-Haremeva' diye nitelendirmeleri bunun en 
güzel örneğidir, 

Türkleri diğer milletlerden farklı kılan, göç ettikleri mekânları yurtlaştıran zihniyetin temel unsuru budur. Orta Asya'dan getirdiği nesep/Türk 
özelliklerine, insanı Tanrı'nın bir emaneti olarak 
görüp, bir kişiye yapılan haksızlığın bütün insanlığa yapılmış olacağının idrakinde olan sebep/din 
asabiveti ile birleşince ortaya bu ruh/zihnivet çıkmıştır. İnsanın var oluş amaçlarına ters faaliyetler- 
de bulunulması durumunda zulüm ortaya çıkar ilkesini şiar edinmenin doğal sonucudur bu. Artık 
insan korunması gereken en değerli varlık, toplumlar ise Allah'ın iyilik ve güzellikte yarışması için 
farklı dillerde yarattığı “İbrahimi milletler” olarak 
görülmektedir. Bu bakış açısıyla; Türkler; Hz. 
Adem'den Peygamberimize kadar her kavme aynı 
temel inançlar (Tevhid, Nübüvvet ve Mead) gönderildiğini, uygulamalarındaki farklılıkları farkına 
varıp, aykırılığa dönüştürmeden farklı, dil, din ve 
ırkları bir arada yıllarca barış ve huzur içinde tutmuştur, Kanaatimce, uzun yillar Türk ve Müslüman ġzlestirilmesinin nedeni de budur. 


Aidiyet duygusunun temeli olarak inanç: 
Güncel boyut 

İnsanlar bulundukları ortamlarda kişilik ve kimliklerini korumak için, bireysel ve toplumsal tutum 
ve davranışlarını oluşturmada dinin algılanış ve 
uygulanış biçimini içselleştirmeleri gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağını bizlere Cibril hadisi açıklamaktadır. Burada dinin imanın temel ilkelerini, 
müminlerin uygulaması gereken pratiklerin (İslâm) neler olduğu açıklanmaktadır. Ayrıca bunları 
yerine getiren kişinin ulaşacağı mertebeyi (İhsan) 
“sosyal davranış modeli” olarak ortaya konulmaktadır, Çünkü bireysel ve bedensel ibadetler olarak 
gözüken namaz ve oruç, mali niteliği olan zekât, 
hem bireysel hem de mali olan hac, bireyin toplumsallaşma sürecinin en önemli unsurları haline 
gelmektedir. 


Haftada bir gün cuma namazında, senede iki 
gün bayram namazlarında; dünyanın neresinde 
olursa olsun bir araya gelen Müslümanlar, modem hayatın yalnızlık ve yabancılaşma risklerinden doğal olarak korunmaktadır. İmkânı olan müminin ömründe bir kez yapması gereken hac ibadeti, bütün dünya Müslümanlarıyla birleşmesi, tanışması ve maşeri bilincin oluşmasını göstermesi 
açısından toplumsallaşmanın zirvesinin simgesidir. Kişi, hangi makam, mevki, iş, statüde olursa 
olsun, bu anlarda bütün farklılıkların yok olduğunu, insanların tarağın dişleri gibi eşitlendiğini, 
önemli olanın takva olduğunu bizatihi yaşamaktadır. Bu şekilde oluşan aidiyet duygusuyla kişi, modern hayatla birlikte ortaya çıkan sosyal farklılaşma, yabancılaşma ve yalnızlık sorunlarını önemli 
ölçüde giderebilmektedir. Bu son husus, sosyal 
psikoloji açısından çok önemlidir. F. Bacon'un ifadesiyle artık “Din, insan toplumunun en güçlü baġir. 

Sonuç; “Mümin”, “Müslim” ve “Muhsin” niteliklerini taşıyan kişi için yeryüzü; bir deneme ve 
imtihan yeri, iyilik ve güzellikte yarışma mekânı 
olarak yeniden anlamlanir. Göç ettiği mekânda 
karşılaştığı yeni insanların farklı dillerde, ırklarda, 
renklerde yaratılmasının sebebi üzerinde durur, 
hepsini Allah'ın bir emaneti olarak görür. Kendisine yapılmasını istemediği bir şeyin başkasına yapılmasını kesinlikle istemez. "Deneme ve imtihanın (Maide, 48; Mülk, 7) bilincinde olan mümin kişi, diğer insanları değiştirmek ve asimile etmek yerine; tanışmak, bilişmek ve dünyayı yaşanabilir kılmak için çalışacak, Ahmet Yesevi'nin Orta Asya'da 
temellerini oluşturduğu alperen ruhuyla hareket 
edecek, tebliğini hal diliyle yapacak, başkasının 
konuştuğu yerde o örnek olacaktır. 


C C' vlilikte yaşanan sorunlarda 
7I bencilliğin rolü önemlidir. 
İnsandaki biyolojik dürtüler, 
kendisini bencil olmaya yöneltir, kişi bu duygularını terbiye 
etmelidir. Terbiye, kendi biyolojik dürtüleriyle karşı tarafını duyguları arasındaki dengeyi kurmakla sağlanır. Bu da bencillik 
ve ben merkezcilikten fedakârlık 
ederek, karşi tarafın mutluluğunu düşünmektir. “Seni seviyorum, sana ihtiyacım var” demek, 
bencilce bir sevgidir; içinde çikarcılık vardır. İhtiyacı olmadığı 
zaman bırakabileceği anlamını 
da taşır. Bencilliğin karşıtı olan 
fedakârlık ise, kişinin bazı isteklerini kurban edebilmesidir. Evlilikte yaşanan sevgi, pek çok ihtivactan daha önemlidir. 


Ya 
Evlilik Sorunları 


aygın 


Hamlet'te, ‘kocam beni seviyor mu?" diye soran kadına erkek, 'kocanın senin için yaptığı 
fedakârlıklara bak” diye karşılık 
verir. Sevginin ölçüsü budur. Erkek maddi imkânından veya istirahatindan fedakârlık ederek 
sevdiğini gösterir. Sadece 'seni 
seviyorum” demek, ölçü değildir. Burada kişi, kendisiyle barışik olması ve kişisel bütünlüğü 
için, karşıdakine 'sevgine ihtiyacım var demektedir. Bu ifade, 
evlilikte önemli bir duygudur, 
ama amaç olmamalıdır. İnsan 
karşındakini, kendisini mutlu ettiği için değil, kendi olduğu için 
sevmelidir, ideal olan budur. 
Hayatı paylaşma sürecinde, 
önemli olan 'eşim beni mutlu 
ederken, ben de onu mutlu 


Prof. Dr. Nevzat Tarhan 





edebiliyor muyum?” sorusunu 
sormaktır. Bu evliliğe güç katar. 

Kimliksiz evlilik 

Hayatı paylaşabilmek, evlilikteki en önemli unsurlarındandır. 
Yalnız ideal olan, tarafların bunu kendi kimliklerini koruyarak 
yapmalarıdır. Eşinin kimliğini 
terk ederek kendine uymasını istemek bencilliktir. Ünlü psikolog Eric Ericson, "yetişkin olma 
yolunda dostluktan önce, kimlik 
önemlidir” der. Kimliksiz insanın, iyi bir dostluk yapması zor 
olduğu gibi, iyi bir evlilik yapmasi da zordur. İnsan kimlik sahibi olmadığı ya da onu geliştiremediği, meselâ sürekli annesine bağımlı olduğu zaman iyi bir 
eş olamaz. Bir anne baba çocuġunu kimliksiz, kendine baġimli 
olarak vetistirirse, o çocuktan iyi 
bir evlilik beklenmemelidir. Yetişkin olma yolunda bireyselleşen ve kimliğini bulanlar, kendini tanıdığı ve zayıf yönleriyle cesurca yüzleşebildiği için, iyi evlilik yapmaya adaydırlar. Kendini 
tanıyan bir insanın iyi ilişkiler 
kurma ihtimali yüksektir, Kimlik 
sahibi insanlar, kendini sürekli 
yeniden tanımlayan kişilerdir. 
Çünkü insanın parmak izleri gibi kişiliği de farklı yaratılmıştır. 
Monotonluk 


Uzlasma sanatinin gelisebilmesi farklı kişiliklerin varlığını 
gerektirir. Bir taraf diğerinin sergilediği kişilik tipine tamamen 
uyarsa, evlilik bir müddet sonra 
monotonlasip tatsızlaşır, bu durum iki tarafı da mutsuz eder. 
Fakat iki farklı kimlikte zaman 
zaman tatsızlıklar, sıra dışı duygular, fırtınalar yaşansa da; bu 
durum evliliğe çeşitlilik katarak, 
monotonluktan uzaklaştırır. Evrenin çeşitlilik ilkesiyle yaratılmasinin ana sebebi monotonluktan 
uzaklaşması ve iletişimi artırmasıdır. Bu evlilikte de gereklidir, 
dolayısıyla kimlik sahibi kişilerle 
evlenmeye gayret edilmelidir. 

Evlilikte özgür ifade 

Eşlerin birbirlerine körü körü- 
ne bağlılığı da tehlike işaretidir. 
Bir müddet sonra taraflardan biri evliliği zevksiz bularak kendisini başka bir meşguliyete verebilir. Meselâ, bazı “işkolik” erkekler 
vardır ki; gece yarılarına kadar 
çalışırlar. Bu kişilerin aşırı derece 
çalışması, çok çalışkan oldukları 
ya da işi çok sevdiklerinden deġil, evindeki ortamdan kaçmaları sebebiyledir. Burada evde 
mutlu olamayışın önemli rolü 
vardır. Tarafların ayrı birer kimliklerinin olması ve kendilerini 
özgürce ifade etmeleri, evlilikte 
istenen şey olmalıdır. 
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Devamlı yenilik ve değişim 


Evlilikte kadın kendini, kimliğini ispatlama zorunda hissetmemelidir. Yoksa kendini gerçekleştirmek için evlilikle ilgili 
birçok sorun çıkarır, eleştiri yapar. Onun, fikirlerine değer verildiğini ve kararlarının göz önüne alındığını bilmesi, kimlik kazandığını gösterir, O zaman eşinin görmediği bir şeyi görebilir, 
bir hatasini bulup çıkarabilir; bu 
sekilde birbirini tamamlavan evlilikler ortaya çıkar. İdeal evlilikte devamlı yenilik ve değişim, 
eşlerin kimlik sahibi olmalarıyla 
mümkündür, hayat boyu kalite 
ancak bu şekilde yakalanabilir. 


İnsanlar © zaman başka ilgi 
alanlarına ihtiyaç hissetmezler, 
Sürekli değişim içinde olduğundan hayatlarına renk katılmış 
olur. 


Durgunluk tehlikeli 


Evlilikte durgunluk tehlikelidir. Bir evlilik çok durgun gidiyorsa, akla o evliliğin geleceği 
ile ilgili soru işaretleri takılmalı, 
her an bir sorun çıkabileceği 
düşünülmelidir. Hayata ilgi duymak, hayatı ilgi çekici yapmakla 


mümkündür. Evliliklerde arada 
bir fırtına çıkması faydalıdır ve 
istenilmese de kaçınılmazdır. 
Aslında seyrek yaşanan bu fırtınalar sağlıklı evliliğin işaretleridir. Sorun yaşanmayan, sıfır ha- 
ta ile yürüyen evlilik yoktur. 
Çünkü insanın olduğu yerde sorun da vardır. Fakat bu sorunlar 
ya da fırtına üç günden fazla sürerse problem oluşturur. 


Sessiz zaman olmalı 


Evlilikteki sorun alanlarından 
birisi de, yapışık ikizler gibi gereğinden fazla beraberliktir. Her 
insanın hür düşünmesi için kendine özel, sessiz bir zamanı olmalıdır. Müdahaleci, 'kontrol 





bende olsun' diyen kimseler, 
eşinin kendi kendine kurduğu 
hayalleri bile bilmek isterler. 
Karşı tarafın her fikrini öğrenmek isteyen, onun hayaline dahi karışan kişilere, 'eşinin dalıp 
gittiğini görürsen, sen de ona 
ne düşündüğünü sor, bakalım 
neler hissedecek” demelidir. 
Hatta insan kendisine, Yaratıcısı 
ile beraber olmak için dahi özel 
bir zaman ayırmalıdır. Onun 
için ayrılan zaman kişiyi ayrıca 
mutlu edecektir. 





söylediklerimiz... Yaptıklarımız... 
Yaptıklarımız... Söylediklerimiz... 


Ev diyoruz, yuva diyoruz, 
ocak diyoruz; birey diyoruz, aile 
diyoruz, insan diyoruz, çocuk 
diyoruz... Birlikte yaşama diyoruz, geçim diyoruz, iletişim diyoruz, hoşgörü, tolerans, esneklik diyoruz... Mutluluk diyoruz, 
huzur diyoruz, sevinç diyoruz, 
sükünet diyoruz, saâdet diyoruz... Medeniyet diyoruz, gelecek diyoruz, hayat diyoruz... Diyoruz diyoruz da, derken bunca 
çok şeyi, söylediklerimizin hiçbirini birbiriyle birleştiremiyoruz. 
Birleştiremiyor, buluşturamıyor, 
irtibatlarıdıramıyoruz. Birini ötekine bitiştiremiyor, yapıştıramıyor, tutturamıyor, tutunduramıyoruz... 

Söylediklerimizle yapıp ettiklerimizin izdüşümleri bu kadar 


mi ayrı düşer, ayrı yerlere düşer? Düşmeli midir? 

Önemli, çok önemli diyerek 
ağzımızda, kalemimizde, hâl ve 
hareketlerimizde devamlı dillendirdiğimiz kavramları, meseleleri, değerleri, değer yargılarını; 
belki de büyükçe bir yapbozun 
parçaları imiş gibi taşırken oradan oraya, bilinçsizce alıp bırakivor; tam, “işte şimdi oldu” deyip, tamamlandı zannederken 
bütün, bir de bakıyoruz ki, bütünü ortaya koyma ve görebilme adına, bütüne varma ve onu 
kavrayabilme adına, bir arpa 
boyu yol alamamışız, hiçbir ilerleme kaydedememişiz... 

Hayat, içinde kavbolacaġimız kadar büyük, üç boyutlu, 
dört boyutlu, beş boyutlu... O 


kadar geniş ve derin bir yapbozdan, bir yapboz oyundan ibaret 
değil mi zaten? 

Bu, karmaşık mı, bu kadar 
karmaşık olmalı mı, yoksa biz 
miyiz, kendimiz miyiz bir şeyleri 
karmaşık hâle getiren? Esasında 
muhteşem olduğu kadar basit, 
basit olduğu kadar muhteşem... 
Sadece bilinmeyen, sadece keşfedilmemiş! 

Keşfedilmeyi bekliyor. Bizim 
kesfetmemizi... Keşfettiğimiz, 
keşfedebildiğimiz takdirde ise, 
kollarimizda bulacağımız, bizi 
bekleyen başka, bambaşka bir 
dünya... 

Ev ile mutluluğu, yuva ile sıcaklığı, ocak ile samimiyeti birleştirebilsek, sözlükteki verlerinden alıp, kovabilsek üst üste, 
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yan yana, içi içe; biraz törpülevebilsek sivriliklerimizi, biraz 
dinginlestirebilsek dalgalanmalarımızı... En azından başkalarına, çevremizdekilere zararsız 
hâle getirebilsek yaklaşım ve 
davranışlarımızı... “Başkaları” 
yabancı değil ki, başkaları “ailemiz”, başkaları “yakınlarımız”, 
başkaları “sevdiklerimiz”... 

Aile ile huzuru, birliktelik ile 
sevinci, çocuk ile geleceği, geçim ile esnekliği, iletişim ile hoşgörüyü, medeniyet ile süküneti, 
hayat ile saâdeti aynı çizgiye, 
ayni noktaya getirebilsek... O 
hâlleriyle içselleştirebilsek, seslendirebilsek, renklendirebilsek, 
canlandırabilsek dlemlerimiz- 
de... 


Evin dışındaki yerlerde aranmamal mutluluklar, aynı evi 
paylaşan insanlar her zaman tek 
başlarına arıyorlarsa mutluluğu 
çok uzaklarda, bir şeyler yolunda gitmiyor demektir... Zamanı, 
mekânı ortak paydada buluşturamıyorlar, esasında çok farklı 
hayatlar yaşıyor, yaşatıyorlar demektir... Aynı ailenin üyeleri birbirlerine zıt istikâmetlerde yola 
çıkan ve kilometrelerce de yol 
almış trenler misâli, birlikte oldukları noktada aslında birbirlerinden ayrilar demektir, iç dünvalarinda, farklı hedeflere, farklı 
istasyonlara, farklı tercihlere, ayrı ölçekli apayrı haritalarla, vakit 
vakit mesafeler boyu yol alıyorlar dernektir... 


Yuvanın içinde bulunamayan sıcaklığın, yuvadan başka 
mekânlarda peşine düşülüyorsa, neticede bulunacak, karşılaşılacak soğuk düş kırıklıkları, 
dehşetli fırtınalar, tatlandırılmış 
zehirler, renk, şekil ve kılık değiştirmiş canavarlar olacaktır 
ancak... Anne baba çocuktan 
ayrı meşguliyetler ve lezzetler, 
çocuk anne babadan ayrı heva 
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ve hevesine ait kandırmacalar 
peşinde ise, peşinde iken, nedir 
paylaşılan, nedir ki buz gibi duvarların arkasına sığınıldığında, 
sohbetsiz ve tatsız sofraların 
içinde, muhabbetsiz akşam ve 
sabahların aydınlığa ermeyen 
karanlığında... 


Ailede bulunmali huzur, orada yaşanmalı, orada soluklanmali. Bulunamazsa, bulunamamis ve bulunamıyor ise, yaşanamivor ve soluklanamivor ise, 
huzurun yerine huzursuzluk kapida demektir, kapıyı çalıyor demektir, hatta kapıdan içeri girmiş, etrafı sarmış, her yere sessizce ve sinsice sokulmuş demektir... Beraber yaşanmalı değil midir en tatlı sevinçler; güzelliklerin tadı, kokusu damağında kalmalı değil midir herkesin, en güzel anlar o arılar olmali değil midir, birlikte olunan, 
birlikte yaşanan? 

Medeniyetin getirdiği kargaşa, gürültü ve kısmen de olsa 
zararlı etkilere rağmen, beraberinde insanoğluna sunduğu pek 
çok kolaylığı, imkânı, kazanımı 
genişletilebilir ve stres kaynağı 
olmaktan, sükünet sebebine de 
dönüştürülebilir. Hayat, bir tezatlar yumağı, karmaşa zinciri, 
paket paket, çanta çanta sorumluluktan saâdet çeşmesi håline de getirilebilir, sağlıkla, âfiyetle, bereketle, rahmetle; bakışla, niyetle, sezişle, öngörüyle... 

Hayat bize verilmişse tüm 
canlılığı, tazeliği, parlaklığı, şeffafliċji ile, cezbediciliği, imkânlari, hatta sonsuzluğu, sonsuz firsatları ile... Aklımızla, kalbimizle, 
canımızla, ömrümüzle onu kullanmak, kullanmayı seçmek bize düşüyor. 

Kendi sınırlarımızı, kendi alanimiz; kendi çizgimizi, kendi 
tarzımızı, kendi düşünce ve fi- 


kirlerimizi, ilgi ve meraklarımızı, 
ideallerimizi, hayallerimizi bir 
belirleyebilsek, bir kesinleştirebilsek... Oturtabilsek yerli yerine 
değerlerimizle düşlerimizi, hayallerimizle gerçeklerimizi bir 
arada, bir araya... Zor mu, imkânsız mı? Değil aslında... 
Bireyi toplumdan soyutlayamivor, kendisini gerçekleştirmesinden alıkoyamıyor, his dünyasından koparamivor, insanlardan tecrit edemivorsak... Ihtiyaçları doğru şekilde karşılanırken insanın, sağlıklı ve düzgün 
biçimde yaşantısını surdirebilmesi, içinde ve dışında dengeyi 
bulup, rahata erebilmesi için, 
gerçek ve kalıcı mutluluğu vakalaması hatta başkalarına yakalattırması adına, en iyisi, en güzeli söylediklerimizi yaşantımıza 
geçirmek üzere niyetlenmek, 
çalışmak, çabalamaktır. Ev ile, 
evde geçirilen süre, evde yaşanarı hayat ile mutluluğu, aile ile, 
aile bireyleri ile, ailecek “bir 
şey” paylaşma ile huzuru bir 
araya getirmek, getirebilmek... 
Emek istese de, gayret istiyorsa 
da bu, ışık orada, hayatın aslı 
orada... Orada bizi bekliyor sevdiklerimizle, sevenlerimizle... 


Söylediklerimiz ile yaptıklarımız, kalbimizde veserttiklerimizle ortaya koyduklarımız, iç 
âlemimizde büyüttüklerimizle 
elimizin tuttuğu, işlediği birbirini yalanlamamalı, tam aksine 
doğrulamalı, desteklemeli, pekiştirmeli, perçinlemeli... Bitmeyen lezzetlere, esas nimetlere 
öyle kavuşulabilir ancak... 


İnsana da bu yakışır ancak, 
insana, Müslüman'a, mümine... 

Rabbi'ni bilip, tanıyana, peygamberini sevip savana... 














Batil inanislar, 


BİR KONU BİR AYET jif 


Doç. Dr. İsmail Karagöz 
Diri İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


Bid'at ve Hurafeler 
Dini Hayatı Olumsuz Yönde Etkiler 


) nsan, “Allah'a kulluk” ile sorumlu kılınmış bir varlıktır. Bu sorumluluğu yerine getirebilmesi için akıl ile donatılmış, ilk insan Adem 
(a.s.)'den itibaren peygamber ve kutsal kitaplarla kendisine rehberlik 
edilmiştir. Zamanla insanlar, peygamberin tebliğ ettiği dini esaslardan 
uzaklaşmış, haktan sapmış, batıl, bid'at ve hurafelere dalmışlardır. Yüce 
Allah, bu durumu düzeltmek için yeniden peygamber göndermiştir. 
Peygamberler, hakkı ve doğruyu yeniden insanlara tebliğ etmişlerdir. İnsanlık tarihinde zaman bu şekilde akip gitmiştir. Hz. İsa'nın ölümünden 
sonra milâdi yedinci yüzyılın başlarına kadar yaklaşık yüz yıllık bir zaman 
diliminde insanlık peygambersiz kalmıştır. Bu zaman diliminde toplumlarda hak dinden sapmalar olmuştur. İnsanlar iç dünyalarında var olan 
din duygusunu tatmin etmek için uydurma ilahlara, putlara, yıldızlara, 
ateşe ve başka varlıklara tapmışlar, yüce Yaratıcı'ya ortaklar koşmuşlar, 
batıl şeylere inanmışlar, haram, günah ve zulme dalmışlar, ahlâken bozulmuşlardır. Hak din üzere kalan insanların sayısı çok azalmıştır. Mesela Yahudiler Tevrat'ta tahrifat yapmışlar (bk. Mâide, 13), “Üzeyr Allah'ın 
oğludur” (Tevbe, 30) demişler, hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı 
rabler edinmişlerdi. (Tevbe, 31) Hıristiyanlar, İsa Peygambere ilâhlık isnat 
etmişler (Tevbe, 31), “Mesih Allah'ın oğludur” (Tevbe, 30), “Allah, Meryem 
oğlu Mesih'tir” demişlerdi. (Mâide, 17) Yahudiler ve Hıristiyanlar, “Biz Allah'in oğulları ve sevgilileriyiz” iddiasında bulunmuşlardı. (Mâide, 18) Hicaz bölgesindeki insanların çoğu ise; Allah'ın birliği esasına dayalı 'Tevhiti” inancından uzaklaşmışlar, yeri göğü yaratan ve rizik veren olarak 
Allah'ın varlığını kabul ettikleri halde (meselâ bk. Şürâ, 9-13, Zümer, 38) şefaatçi olur, kendilerini Allah'a yaklaştırır (Zümer, 3) inancı ile kendi elleri ile 
yaptıkları putlara tapmaya başlamışlar (meselâ bk. Necm, 19-20), Kâbe'ye 
360 put yerleştirmişlerdi. Allah'a kız çocuğu isnat etmişler (Zuhruf, 16), 
meleklerin Allah'ın kızları (Şürâ, 19) ve dişi (Zuhruf, 19) olduğu inancına sahip olmuşlardı. Kâbe'de ıslık çalarak ve el çırparak dua/ibadet etmeye 
başlamışlardı. (Enfâl, 35) Hac ibadetini bahar mevsimine denk düşürmek 
için “nesie” denilen bir yöntemle hac aylarını değiştirmişlerdi. (bk. Bakara, 197; Tevbe, 27) Aile düzeni bozulmuş, çak evlilik sınırsız bir şekilde uygulanmış, hatta “nikâh-ı makt" denilen üvey anne ile evlenme geleneği 
oluşmuştu. (Misa, 22) Bazı hayvanların etlerini yemeyi kendilerine haram 
kılmışlardı. (En'âm, 143-144) Bir kısım insanlar köleleştirilmiş, sömürü, zulum, haksızlık artmış, ahlâki değerler yitirilmiş, fuhuş, içki ve kumar yayginlasmis, kan davaları toplumu sarmıştı. Dünyanın diğer yörelerinde de 
durum bundan farklı değildi. Meselâ İran'da ikili tanrı inancı hakimdi, 
ateşe tapılırdı. Atalarımızın yaşadığı Orta Asya'da putperestlik inancı vwardi, Gök-tanrıya, ver-su ruhlarına, atalara kurban kesilirdi, ölülerin hatira- 
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Ni KONU BİR AYET 


Batıl inanış ve hurafelerin toplumda 
varlığı ve yaygınlaşmasında eski inanış, 
gelenek, uygulama ve alışkanlıkların etkisi olduğu gibi, inançsızlık, kumar, fuhuş, hırsızlık, yalan, iftira, gıybet ve 
benzeri haramların yaygınlaşmasının 
da etkisi vardır. 


sına törenler yapılır, hayvanlar kesilir, yemeklerin 
bir kısmı ölünün mezarları üzerine dökülürdü. Tabiat olaylarına tapanlar vardı, Göğe, büyük dağa, büyük ağaca, gözlerine büyük görünen her varlığa 
tanri derlerdi. (bk. Abdülkâdir İnan, Hurâfeler ve Menşe'leri, Diyanet İşleri Başkarılığı Yayınları, Ankara, 1962) 

İşte insanlık âleminin böyle hak dinden uzaklaşmış, batıl ve hurafelere saplanmış olduğu bir zamanda yüce Allah, Hicaz bölgesinde milâdın 610 
tarihinde Muhammed Mustafa (s.a.s.)'yı bütün insanlara peygamber olarak gönderdi. Peygamberimiz (5.a.5.), çok tanrılı inancı ortadan kaldırmak, tek 
Allah inancını ve hak dini hakim kılmak için mücadele verdi. Müşrikler, buna şiddetle karşı çıktılar. 
“Kendilerine bir uyarıcı/peygamber gelmesine hayret ettiler ve kâfirler 'bu, yalancı bir sihirbazdır, tanrıları bir tek tanrı mi yaptı? Bu, cidden tuhaf bir şeydir” dediler. Onların bir grubu da, ‘gidin, tanrılarınıza bağlı kalın, çünkü bu arzu edilen bir şeydir. Biz 
bunun söylediğini öteki dinde işitmedik. Bu, uydurmadan başka bir şey değildir” dediler.” (Sâd, 4-7) 
Peygamberimizin tebliğ ettiği gerçeklere; geçmiş 
milletlerin masalları (esâtir) (En'âm, 25), uydurma 
şeyler (ihtilâk) (Sâd, 7), uydurma sözler (tekavvül) 
(Tür, 33) ve öncekilerin gelenekleri (huliku'l-evvelin) 
(Suarà, 137) dediler. “Onlara, “Allah'ın indirdiği- 
ne/fKur'an'a ve peygambere gelin” denildiğinde; 
“Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter” 
dediler, Peki ya babaları bir şey bilmiyorlar ve doğru yolu bulamamis olsalar da mi?” (Mâide, 104) 'Onlara, “Allah'ın indirdiġine uyun!” denildiğinde; 
“Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yolja 
uyarız!” dediler. Peki ama, ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı 
(onların yoluna uyacaklar)? (Bakara, 170) 


Peygamberimiz (s.a.s.), ısrarla İslâm'ı insanlara 
anlattı, Allah'ını yardımı ile kısa denilecek bir zaman 
diliminde Hicaz bölgesinde yaşayanlar Müslüman 
oldular. İslâm hızla diğer bölgelere de yayıldı. Günümüzde yeryüzünün her tarafında insanlar İslâm 
dininden haberdar oldular. Çeşitli ırklardan pek çok 
insan Müslüman oldu. Dünyanın her tarafında insanlar İslâm ile şereflenmeye devam etmektedirler, 
bundan sonra da edecektir. 

Bununla birlikte geçmişten günümüze Müslümanlar, birçok konuda ihtilâfa düştüler, çeşitli imanış, âdet ve geleneklere sahip oldular. İslâmi bilgi 
ve bilinçlenme azaldıkça batıl inanışlar, hurafeler ve 
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bid'atler artti. Ulkemiz insanlari arasinda da maalesef Kur'an ve sünnetle örtüşmeyen, dini inancımızla bağdaşmayan inanış, kanaat, uygulama ve davranışlar, batıl, asılsız ve hoşa giden uydurma sözler, 
mantıki bir dayanağı ve gerçekliği bulunmayan birçok inanç ve uygulama yaygınlaştı (hurafe), Hz. 
Peygamberden sonra ortaya çıkan, Kur'an ve sünnete uymayan, dine bir ekleme veya dinden bir eksiltme mahiyetinde olan görüş ve uygulamalar 
(bid'at) ortaya çıktı. 

Köpeğin ulumasinin bir felâket habercisi olduğu, nazar değmemesi için evlerin kapısına veya duvarına at nalı ve aynı inançla çocuklara mavi boncuk takılması, baykuş ötmesinin ölüm habercisi olarak algılanması, çocuğu olmayanların türbelerde/mezarlarda kurban kesmeleri, yatırlara veya bazı ağaçlara bez, çaput bağlamaları veya beşik yapıp 
türbelere bırakmaları, konuşmayan çocuğun konuşması için ayağına kilit vurulması, yürüyemeyen 
çocuğun ayağına ip bağlanması ve cuma namazından çıkan ilk kişiye bu kilidin açtırılması ve ipin çözdürülmesi, iş bulma, evlenme, bir sınavı kazanabilme ve benzeri bir istekte bulunmak amacıyla türbelerden yardım istenmesi, yeni doğan çocuğun kırk 
gün evden çıkarılmaması gerektiği, gelin eve ilk 
geldiğinde bolluk olması için dolu bir su kabının 
döktürülmesi, bir yolculuğa çıkan kimsenin sağlıkla 
gidip gelmesi için arkasından su dökülmesi, kirve- 
nin kızı ile evlenilemeyeceği, iki bayram arasında nikâh kıyılmasının doğru olmadığı, kadının kestiği 
hayvanını etinin venmeveceġi, eşinden şiddet gören kadinin kocasına eşek dili yedirdiği takdirde şiddetten kurtulacağı, tespih çekilerek hatim yapılacağı, mezarlıklardaki ağaçların meyvelerinin yenilemeyeceği inancı; cenaze törenlerinde siyah elbise 
giyilmesi, cenazenin alkışla veya müzikle uğurlarıması veya yüksek sesle zikir yaparak taşınması, ölenin arkasından ağıt yakılması, 3, 7, 40 ve 52. günlerinde merasim yapılması, hacdarı gelenlerin ellerinin içinin öpülmesi, kurşun döktürülmesi geleneği, batıl inanış ve hurafelerdir. Müslümanın bu tür 
inanış ve uygulamaları terk etmesi gerekir, İslâm ile 
bağdaşmayan bu tür inanış ve uygulamaların terk 
edilmemesi, Allah ve peygamberin hak davetine 
çağrılan insanların, “Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter” demelerine benzer. 


Batıl inanış ve hurafelerin ortaya çıkışında ve 
varlığını sürdürmesinde eski dinlerden kalma inanç 
ve âdetler ile Kur'an ve sünnet hakkında yetersiz 
bilgi etkili olmaktadır. Sözgelimi karga ve kara kedi- 
nin, baykuş ötmesinin uğursuz sayılması, Şamanizm ve Budizm'den kalma batıl inanışlardır. Başına 
gelmesini istemediği bir şeyi gördüğü ve duyduğu 
zaman bir insanın kulak memesini çekip parmakları ile sert bir şeye vurması, işleri iyi giden bir kimsenin şeytan kulağına kurşun demesi, el falına bakmasi ve baktırması Yahudiliğin nazar inancına dayanır. 


Batıl inanış ve hurafelerin toplumda varlığı ve 
yaygınlaşmasında eski inanış, gelenek, uygulama 
ve alışkanlıkların etkisi olduğu gibi, inançsızlık, kumar, fuhuş, hırsızlık, yalan, iftira, giybet ve benzeri 
haramların yaygınlaşmasının da etkisi vardır. Nitekim Kur'an'da birçok ayette bu hususa işaret edilmektedir. Meselâ Firavun ve ileri gelenleri; Musa ve 
Harun peygamberlere; “Bizi atalarımızı üzerinde 
bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde 
hakimiyet ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? 
Biz ikinize de inanmıyoruz, dediler,” (Yunus, 78); 
Mekkeli müşrikleri; “Çirkin bir iş işledikleri vakit; 
“Biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk, Allah da 
bize bunu emretti” dediler. (Ey Peygamberim!) De 
ki; “Şüphesiz, Allah çirkin işleri emretmez. Siz bilmediğiniz şeyleri Allah'ın üzerine mi atıyorsunuz?” 
(A'râf, 28), İbrahim Peygamber; “Babasına ve kavmine; “Ne bu tapınıp durduğunuz heykeller?” demişti. Onlar, babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk, (Enbiya, 52-53) (bu yüzden) putlara tapivoruz ve 
onlara tapmağa devam edeceğiz (Şuarâ, 71, 72) dediler. İbrahim; “Onlara yalvardığınızda sizi işitiyor- 


lara; “Siz de, atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz, (Enbiya, 54) dedi. Kendilerine; “Allah'ını indirdiğine uyun”, denildiği zaman; “Hayır, biz babalartmızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.” derler. 
şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mi? (Lokman, 21) Hayır! Onlar sadece, “Şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve biz 
onların izlerinden gitmekteviz.' dediler. (Zuhruf, 22) 
İşte böyle, biz senden önce hiçbir memlekete bir 
uyarıcı göndermedik ki, oranın şımarık zenginleri; 
“şüphe yok ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de elbette onların izlerinden gitmekteyiz”, 
demiş olmasınlar.” (Zuhruf, 23) “Gönderilen uyarıcı; 
“Ben size, babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı?” dedi. 
Onlar; “Biz kesinlikle sizinle gönderilen şeyi inkâr 
ediyoruz”, dediler” (Zuhruf, 24; bk. 43-44; 69-77) anlamındaki âyetler, insanların batıl inanış ve hurafelere sahip oluşlarını atalarını bilinçsizce taklit etmenin 
sonucu olduğunu ifade etmektedir. Taklitçilikte insanların atalarının etkisi kadar gelişmiş toplumların 
ve baskın kültürlerin etkisi de vardır. Meselâ Kur'an 
ve sünnet ile örtüşmediği halde dövme yaptırma, 
erkeklerin küpe takmaları, giyim tarzları, müstehcenlik, teşhircilik, burçların insan karakterine etkili 
olduğu, medyumların gayp âlemi ve gelecek ile ilgili verdiği bilgilere inanma ve benzeri hurafelerin 
varlığında, çağımızın baskın kültürlerinin etkisi vardir. 


“Allah'a ve âhiret gününe iman eden hiçbir 
topluluğun, babaları, oğulları kardeşleri yahut kendi soyları bile olsalar, Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. 


BİR KONU BİR Ave ji 


İşte Allah, onların kalplerine imanı yazmış ve onları 
kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacaklari cennetlere sokacaktır, Allah onlardan razı olmuş, 
onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ırı tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Allah'ını tarafinda olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” 
(Mücadele, 22) anlamındaki ayette ifade edildiği gibi 
Müslümanların, yaşadıkları toplumda atalarından 
kalma inançlarını, İslâm ile örtüşmeyen başka toplumların kültür, düşünce ve inanışlarını, gelenek ve 
uygulamalarını terk edip Kur'an'a ve sünnete uymaları gerekir. Kur'an ve Hazreti Peygamber'in 
sünnetinde yer alan hükümleri özel, aile ve toplum 
hayatında uygulamaya koymaları; “Kim benden 
sonra terk edilmiş bir sünnetimi ihya ederse, onunla amel eden herkesin sevabı kadar o kimseye de 
sevap verilir. Kim Allah'ın ve Rasülü'nün rızasına 
uygun düşmeyen bir bid'at icat ederse onunla 
amel eden insanların günahları kadar o kişiye günah yükletilir. Hem de onu işleyenlerin günahı eksiltilmez.” (Müslim, İlim, 6; Tirmizi, İlim, 16) anlamındaki 
hadiste teşvik edildiği gibi, Peygamberin sünnetini 
ihya etmeye çalışmaları, Müslümanların temel görevidir, Kur'an ve sünnete uygun olmayan din adina birtakım uygulamalar da bid'attır, dine eklemedir, terk edilmesi gerekir. Peygamberimiz (s.a.5.); 
“Kim İslâm'da, olmayan bir şeyi (din adına) ortaya 
çıkarırsa o reddedilmiştir.” (Buhâri, Sulh, 5), “(Din adina) sonradan ihdas edilen her şey bid'attir.” (Nesâi, 
iydeyn, 22), “İşlerin en kötüsü (din adına) sonradan 
ihdas edilen şeylerdir.” (Müslim, Cuma, 43) buyurmuş, 
“Allahım! Kabrimi (ibadet edilen) bir put yeri haline getirme. Allah, peygamberlerinin kabirlerini 
mescit edinen kavmi rahmetinden uzaklastirsin,' 
(Ahmed, ll, 246) sözleriyle bid'at ve hurafeciliye dikkati çekmiştir. “Dinde agiriliktan sakının. Sizden öncekileri dinde aşrı gitmeleri sebebiyle helâk olmuştur.” (Hâkim, Hac, 1711) anlamındaki sözleriyle Müslumanlari asiriliktan, ifrat ve tefritten sakındırmıştır. 
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Prof. Dr. İ. Hakkı Unal 


Ahlâktır 


Sevgili Peygamberimiz, iyiliğin ne demek olduğunu soran birisine şöyle cevap vermiştir: “Kalbine danış. İyilik kalbin ve nefsin mutmain olduğu, günah (kötülük) ise, 
insanlar fetva verseler de, vicdanı yaralayan ve kalbin tereddüt ettiği şeydir.” 
(Ahmed b. Hanbel. Müsned, 4/228 Çağrı Yayınları, Istanbul-1982) 


Dinimizde, iyi ve kötü olan şeyleri bilmenin yolları Kur'an, sünnet ve akıldır. Akıl 
ayrıca, ilk iki kaynağı anlayıp değerlendir 
menin bir aracıdır. Onun için, “aklı olmava- 
nin dini olmayacağı” (Aclüni, Kesfi'l-Hatà, 7 / 
362, Beyrut- ty) İfade edilmiş, bu nimetten 
mahrum olanlar sorumlu tutulmamıştır. 
Yüce Yaratıcı'nın, elçileri vasıtasıyla bize iyi 
olarak bildirdikleri iyi, kötü olarak bildirdikleri de kötüdür İnanan insan için bunu sorgulamak ve tartışmak doğru değildir. Peygamberlerin insanlara tavsiye ettikleri iyilikler ve sakındırdıkları kötülükler de Allah'ın 
rizasi doğrultusunda olacağından bunlar 
da bir mümin için tartışma konusu olamaz 
Fitrat bozulmamış, akl-i selim sahibi insanların kendi düşünreleriyle ulaşacakları s0- 

nuç da, Yüce Allah'ın ve Kutlu Elçilerinin 

gösterdikleri yoldan çok farklı olmayacaktır 

© hâlde iyilik nedir? Cenab-ı 

Hak bu soruya şu cevabi ver- 


mektedir: “İyilik, yüzlerinizi doğu ve bati 
taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve 
peygamberlere iman edenlerin, mala olan 
sevgilerine rağmen, onu yakınlara, vetimiere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından 
dolayı) İsteyene ve (özgürleşmeleri için) kölelere verenlerin, namazı kılan, zekatı ve 
ren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine 
getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarinda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'a karşı 
gelmekten sakınanlar (muttakiler) bunlar 
dir.” (Bakara, 177) 


Kıblenin değiştirilmesini bahane edip 
Müslümanların kalbine şüphe sokmak isteyen Yahudiler hakkında indiği bildirilen bu 
ayet, iyiliğin, şekli ve sembolik şeylerde değil, insanın niyet, tutum ve davranışlarında aranması gerektiğini vurgulamaktadır. Çünkü soyut bir kavram olan iyilik, ancak, 














akıllı 

varlık olan 

insan evlemieriyle somutlaşırsa 

bilinir ve bir anlam 

ifade eder. Onun için 

iman ve salih amel (iyi ve 

hayırlı is), Kur'an'ın hep bir 

arada andığı ayrılmaz bir ikilidir. 

İşte sözünü ettiğimiz iyilik bu salih 

ameli de içine alan bir kapsama sahiptir. Kur'an'ın başka ayetlerinde, âdil 

olmak, emanete riayet etmek, namuslu 

olmak, hoş görülü ve bağışlayıcı olmak, 

insanlara iyi davranıp güzel söz söylemek 

gibi pek çok örneğine işaret edilen bu iyiliklere sahip muttaki insan, Allah nazarında en 

üstün insan olarak nitelendirilmiştir. (Hucurat, 
13) 


İyiliğin ne olduğu sorusu sevgili Peygamberimizin dilinde; “İyilik güzel ahlâk- 


tır.” (Müslim, Birr, H. Mo: 14-1 5, Çağrı Yayınları, İstanbul-1981) karşılığını bulmuştur. Başta verdiğimiz hadise benzer bir sözlerinde ifade ettikleri bu tanımlama, Kur'an'la birlikte düşünülürse, basta iman esasları olmak üzere, 
bütün ahlâki güzellikleri, hayırlı iş ve amelleri, iyi niyet ve olumlu tutumları içinde barındırmaktadır. Onun için Allah, sevgili elçisini tanıtırken; “Şüphesiz sen yüce bir ahlâ- 
ka sahipsin” (Kalem, 4) buyurmuştur. Çünkü 
onu en iyi tanımlayacak ifade budur. O, bu 
ahlakıyla “Muhammedü'l-emin” olmuş ve 
bu ahlâkıyla “âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.” (Enbiya, 107) O, bu ahlâkıyla insanları etrafında toplayabilmiş (Ali Imran, 
159), kısa zamanda pek çok kimsenin kalbini İslâm'a ısındırmıştır. O, bu ahlâkı 
sayesinde asla kin gütmemiş, düşmanlarını bile affetmiştir. O, bu yüce ahlâkıyla, bütün ömrü bovunca, kötülüklerden ve nefsani żaatlardan uzak kalmıştır. Çünkü o, diğer peygamberlerin de kavimlerine talim ede qeldikleri “ahlâki güzellikleri tamamlamak için 
gönderilmiştir”, (Muvatta, Husnu'l-hulk, 8, Çağrı Yay., Istanbul -1981) 


Başta mealini verdiğimiz hadisten anlıyoruz ki, Allah'a ve Rasülüne 
samimi bir iman ile inanmış bir mümi- — ve 
nin, bu iman ile aydınlarımış aklı ve kalbi S 
de kendisi için bir kılavuzdur. Bu kılavuz, 
Kur'an ve sünnette açıkça yer almamış konularda ona rehberlik yapacak, yolunu aydınlatacaktır. On beş asır öncesinin sade yaşantısıyla, insanı şaşkına çeviren günümüzun karmaşık hayatı karşılaştırıldığında, dini 
kaynaklarda yer almayan binlerce yeni olgu 
ve olay karşısında mümin, basiret ve ferasetiyle iyi ve kötüyü ayırmakta zorluk çekmeyecektir. Modern hayatın kompleks yapısı- 
nın doğurduğu ilişkiler yumağından, sevgili 
Peygamberimizin tavsiyesiyle, kalbine danişarak, kirlenmeden çıkabilecektir. Çünkü 
müminin kalbi Allah'ın nazargahidir. Kalblerde olanı bilen Yaratıcısına karşı takva bilinciyle donanmış olan müminin kalbi, kötü 
ve çirkine, yalan ve yanlışa geçit vermeyecek, bunu zorlavanlari da, sürekli yarıp sönen sinyal ışıkları gibi uyaracaktır. 


İşte ahlâkı hukuktan daha kapsamlı ve 
temelli kılan bu manevi yaptırımdır. ''Hukuk, asgari ahlâktır” diyenler, ahlâkın, insanla ayakta duran ve onun iradesiyle yaşayan bu geniş alanına işaret etmişlerdir. Hukukta yaptırımı olmayan, yalan, gıybet, hased, cimrilik, vefasızlık, iki yüzlülük gibi pek 
çok kötü huy ve davranışın uhrevi yaptırımını çok iyi bilen mümin, iyi insan olmanın 
yolunun nereden geçtiğini de çok iyi bilmektedir. O hâlde sevgili Peygamberimizin 
buyurduğu gibi gerçekten, “İyilik, güzel 
ahlâktır” ve “Hayırlınız ahlâkı güzel 
olanınızdır.” (Buhari, Menakıb, 23) 
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"Anne va da Leyla" 
tarifi zor ama 


herkesin ve her 
kesimin ai satlıkla 
anlayabileceği bir 
dile sahip, izleyiciyi 
saşırtacak bir film. 


MON u u A TE 


Gg Divanın AYUR DERGI HAZİRAN 3006 





5 Mayıs Cuma günü gösterime giren Anne yada Leyla adlı film, annesini arayan Keremle, aşık olduğu Leyla adlı kadını arayan Sait'in İstanbul'da yollarının kesişmesini ele almakta, konu olarak da “sevgi” te 
masını işlemektedir. Filmin fragmanında da ifade edildiği gibi; 'Annesini arayan bir çocuk ve sevgilisini arayan bir genç. Ve akıp giden kalabaliklar arasında elle tutulmaya çalışılan bir hayat. 'Anne ya da Leyla' ince, zarif dokunuşlarla anlatıları bir iç yolculuğunun öyküsü." 


Filmin yönetmeni ve senaristi Mesut Uçakan. Başrollerde Turgay 
Başyayla, 10 yaşındaki Oğulcan Gezgin, Aylin Coşkun, Müge Oruçkaptan, Bülent Polat, ve Cahit Akad rol alıyorlar. Yönetmen Uçakan 
daha önce; Lanet, Rahmet ve Gazap, Sessiz Ölüm, Zeynepler Ölmesin, Reis Bey, Yalnız Değilsiniz, Sonsuza Yürümek, Sevdaların Ölümü, 
Kelebekler Sonsuza Uçar, Ölümsüz Karanfiller gibi filmlere imza atmış, 
On yıl önce çektiği “Ölümsüz Karanfiller” filminden sonra sessizliğe 
gömülen Uçakan, bu yapımla, “naif ve uzlaşmacı bir film” ile seyirci 
karşısına çıktıklarını ifade ediyor, 

Uçakan'ın filmlerinde genel olarak görülen arayış teması burada da 
var. Ama bu sefer, kirlenmiş ve yozlaşmış bir dünyada saflığın peşine 
düşerek, genel kitlenin ilgilenebileceği bir film peşinde olduğunu gös- 





terivor. Uçakan, bu farklılaşmanın sebebini, Türki- 
ve'nin geçirdiği değişim süreciyle açıklıyor: “Zaman içerisinde toplum değişti. Şimdi daha kozmopolit hale geldik. İdeolojik çatışmaların çok arka planda kaldığı bir fotoğrafla karşı karşıyayız. 
Tabi bizim de hem olaylara yaklaşımımızda hem 
de sinema dilimizde bir olgunlaşma söz konusu” 
diyor. 

Film, zengin bir semtte babası ve dadısı ile birlikte yaşayanı küçük Kerem'in fotoğrafını bulduğu 
annesini aramak için evden kaçması ile başlıyor. 
Beyoğlu'na gelen Kerem, burada Leyla'sını aramak için İstanbul'a gelen bir modern zaman Mecnun'u ile karşılaşıyor. İkilinin bu arayışının, kaçınılmaz bir toplumsal yergi ile yoğrulduğu filmde, 
kaybolan değerlere duyulan özlem göze çarpıyor. 


Annesinin yokluğu sebebiyle derin ruh sarsintilari yaşayan ve sonunda dadısından yıllardır özlemiyle kavrulduğu annesine ait olduğunu öğrendiği bir fotoğraf alan Kerem, evi terk edip Beyoğlu'nda annesini aramaya başlar. Önce annesinin 
geçmişte yanında kaldığı kadını bulur; ancak, kadın Kerem'e annesini kötüler ve moralini bozar. 
Kaybettiklerini Beyoğlu'nda arayan tek kişi küçük 
Kerem değildir. Yitmişliklerin başkenti İstanbul'un 
bu görkemli ama köhne semti, Mecnun adındaki 
bir gencin Leyla'sını da saklamaktadır. Çocukluk 
aşkının peşinden İstanbul'un yolunu tutan ve onu 
karış karış Beyoğlu sokaklarında arayan Mecnun'un ansızın karşısına Kerem çıkar. Yitik sevdâlarının peşinde koşarken İstiklâl Caddesinde birbirine toslavan bu ilginç ikili arasında kısa sürede slcak bir dostluk ortamı oluşur ve arayışlarını birlikte sürdürmeye karar verirler. Üstelik çocuğun 
çantasından düşen fotoğraf, Leyla'nın ta kendisidir... Yani ikisinin de aradığı aynı kadındır. Filmde, çocuk annesini, genç adam ise çocukluk aşkı- 
mi, son tahlilde ise; ikisi de saf “sevgi”yi aramaktadır. 

Herkesin bir Leyla'sı var. Herkes bir şeyleri artyor bu dünyada, Her arayanı aradığını bulamıyor 
tabi. Böyle de olsa, bulabilenler sadece arayanlardır. Öyleyse, aramaktan vazgeçmemek gerekiyor. 
Birlikte aynı kadını aravan Mecnun ile Kerem'i tesadüfi olarak yakaladıkları ipuçları sevimsiz bir 
gerçeğe doğru götürmektedir. Ve iki kafadar, meşakkatli bir arayışın sonucunda tam da Leyla'ya 
ulaştıkları sırada, onun izini sürenlerin yalnızca ikisi olmadığını acı bir tecrübeyle öğreneceklerdir. 


Son olarak şunu ifade etmek istiyorum: “Anne 
ya da Leyla” tarifi zor ama herkesin ve her kesimin rahatlıkla anlayabileceği bir dile sahip, izleyicivi şaşırtacak bir film. Filmin odağına yerleştirilen 
fuhuş sektörünün silindir gibi ezip geçtiği hayatları anlatan dokunaklı hikâyesi de anlamlı. Ancak, 
filme adı verilen Leyla'nın film boyunca sadece 
birkaç dakika gözükmesi başta olmak üzere, 
sinemasal beklentiler konusunda söylenecek şeyler var diye düşünüyorum. 
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E £ inimizde camilerin imar ve inşası için yapılan 
«A her türlü hizmet övülmektedir. (Tevbe, 18) Hz. 
Peygamber (s.a.s) de; “Her kim Allah rızası için yeryüzünde bir mescit inşa ederse, Allah da onun için 
cennette bir köşk inşa eder” (Buhari, Salat, 65) buyurarak bu hususta âdeta müminlerin yarışmasını teşvik 
etmektedir. İslâm'a göre tüm mescitlere yapılan hizmetler takdire savan bulunmaktadır. Arıcak dinimizde üç mescidin ayrı bir önemi vardır. Bunlar; Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dır. 
Nitekim Kur'an-ı Kerim'deki “İlk günden takva üzerine kurulan mescid” (Tevbe, 108) ifadesiyle Mescid-i 
Nebi veya Kuba Mescidi'nin kastedildiği rivayet edilmekte, (Müslim, Hac, 514) İbn Kesir ise bu ayette sözü 
edilen sıfata Mescid-i Nebevi'nin daha lâyık olduğunu belirtmektedir. (lbn Kesir, el-Bidave, c. Ili, s. 218) Hz. 
Peygamber de yeryüzünde bu mescitleri ziyaret edilmeye değer bulmuş ve buralarda yapılan ibadetlerin 
diğerlerine oranla daha faziletli olduğunu bildirmiştir, (Buhari, “Fazlu's-salati fi mescidi Mekke ve'l- Medine” 1, 
5-6) 

Biz bu çalışmamızda temeli Hz. Peygamber tarafından atılan Mescid-i Nebevi'nin genişletme faaliyetleriyle, bu cami hakkında bazı teknik bilgilere yer 
vereceğiz, Bizi böyle bir çalışmaya iten saik, gerek 
hac gerekse umre ziyaretleri esnasında mimari, teknik ve estetik özelliklere ilgi duyan kimi hacılarımızın 
kafile başkanı ve din görevlilerinden bu mescit hakkında mevzu bahis özellikleri sormasıdır. Doğrusu, 
bunların bilinip bilinmemesi birinci derecede öneme 
haiz konular değildir. Önemli olan, ibadetin ruhunu 
keştedip onu yaşayabilmektir. 

Bilindiği gibi Hz. Peygamber Mekke'den Medine've 622 yılında hicret ettiklerinde Ebu Eyyüb el-Ensari'ye misafir olmuştur. Hz. Muhammed (5.â.5.) 
kendi evini inşa etmeden önce camiyi inşa etmiş, 
böylece yeni bir toplumun oluşmasına ev sahipliği 
yapacak ve onları bir araya getirerek eğitecek mekâni tesis etmiştir. Devesinin boş bulduğu arsaya çökmesiyle birlikte Necran oğulları kabilesinden Süheyl 
ve Sehl adındaki iki yetime ait bu arsa Peygamber tarafından satin alırmış ve hemen inşaatına başlarımıştır. Bedeli Halid b. Zeyd tarafından ödenen arsaya 
süs ve ihtişamdan uzak, duvarı kerpiç, zemini toprak, 
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tavanı ise hurma yapraklarıyla örtülü mescit, (A. 
Himmet Berki, O, Keskioğlu, Hatemill- Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı, DİB Yayınları, Ankara 1993, ss. 196- 
197) o zaman için 30x35 m2 çapında ve bir adam 
boyu yüksekliğinde inşa edilmiştir. Zamanla Müslümanların çoğalmasıyla birlikte buna paralel genişletme çalışmalarına da devam edilmiş, daha 
onun sağlığında iken bu alan 2500 m2 çıkartılmıştır. Mescidin birkaç kez muhtelif yönetimler 
tarafından genişletilmeye tabi tutulduğu görülmektedir. Yapıları bu ilâveler sırasıyla şu şekildedir: 





Hz. Peygamberin Hayber Gazvesi dönüşü (h. 
7): 1425 m2 

Hz. Ömer (h.17): 1100m2 

-Hz. Osman (h. 29-30): 496 m2 


-Emevi Halifesi Velid b. Abdülmelik (h. 88-91): 
2369 m? 


-Abbasi Halifesi Mehdi Billah (h.161-165): 
2450 m2 


-Memlük Sultanı Kavitbav (h. 888): 120 m? 


“Osmanlı Sultanı Abdülmecid (h.1265-1277) 
1293 m? 


-Melik Abdülaziz (h.1327): 6024 m? 
-Fahd b.Abdülaziz (h.1406-1414: 82.000 m? 


Söz konusu ayet ve hadislerde geçen müjdeyi 
de esas alan idareciler, bu belde ve mescitlere hizmet etmeyi âdeta kendileri için bir saygınlık meselesi addetmişlerdir. Nitekim Hicaza hâkim olduktan sonra “Hadimül Harameyn” unvanını kullanmava başlayan Osmanlı padişahları da Mescid-i Nebevi'nin imarı için çeşitli faaliyete girişmişlerdir. Bu padişahlar arasında sırasıyla; Kanuni 
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Sultan Süleyman, Il. Selim, İli. Murad, III. Mehmed, l. Ahmed, IV. Murad, IV. Mehmed, II. Mustafa, Ili. Ahmed, |. Mahmud, Ili. Osman 1. Abdülhamid, IIL Selim, IL Mahmud, Sultan Abdülmecid'i görmek mümkündür. Padişahlar içinde en 
kapsamlı imar faaliyeti ise Abdülmecid tarafından 
yapılmıştır. Bu maksatla malzeme masrafı hariç 
buraya 700.000 mecidiye gönderildiği belirtilmektedir. (Bkz. Nebi Bozkurt, M. Sabri Küçükaşçı, 'Mescidi Nebevi”, DİA, c.29, 5. 283-284) 

Dört yüz yıl boyunca Osmanlı idaresinde kalan Hicaz'da, Hz. Peygamber Mescidi de en az 
Kâbe kadar hizmet almış ve hürmet görmüştür. 
Örneğin Ravza-yı Mutahhara'ya örtü olan Kubbetül- Hadra (Yeşil Kubbe) tamamıyla II. Mahmut 
eseridir. İlk defa Mescid-i Nebevi'de elektriğin 
kullanılması da 1908 yılında Osmanlı dönemine 
rastlamaktadır. Padişahların yaptığı bu hizmetler 
anısına, mescide girerken Babü's-Selâm kapısının 
sağ üst kenarında lI. Abdülhamit'in, Cennetü"- 
Baki kapısı ile Cibril kapısı üzerinde Abdülmecid'in, kabri çevreleyen demir parmaklıklar üzerinde ise II. Ahmet'in tuğraları bulunmaktadır. 

Bu genişletme çalışmalarından sonra daha 
derli-toplu rakamsal verilerle Mescid-i Nebevi 
hakkındaki teknik bilgilere geçip, ondan sonra kisa bir analiz yapacağız. 

Mescidin ilk inşa alanı: 1050 m2 

Genişletme sayısı; 9 

En büyük genişletme zamanı: 1984—1994 
Kamulastinlan alan: 100.000 m? 

En son yapıları ilâve: 82.000 m2 

Son genişlemede kullanilan insaat çeliği: 50.000 ton 
Kullanilan beton miktarı: 250.000 m3 

Halihazır mescit içi alanı: 98.500 m2 

Genişletme öncesi mescit içi cemaat kapasitesi: 
128.000 kişi 

Halihazır mescit içi cemaat kapasitesi: 250.000 kişi 
Etrafı mermerle döşeli alan : 235.000m2 

Mescit çatı katı alanı: 67.000 m2 

Mescit içi sütun sayısı; 2174 

Hareketli kubbe sayısı: 27 

Kubbe süslemesinde kullanilan altın miktarı: 68 kg 
Hareketli kubbe ağırlığı: 80 ton 

Kubbe ebadı:18x18 (324 m2) 

Kubbe yarıçapı : 7.35m 

kubbelerin yerden yüksekliği: 16.65 m 


Sütunlarda kullanılanı pirinç ağırlığı: 1600 ton 
Çatı kolon adedi: 550 
Yürüyen merdiven sayısı: 4 
Sabit merdiven sayısı: 18 
Ana kapı sayısı; 13 
Toplam kapı adedi: 85 
Ahşap kapı ağırlığı: 2,5 ton 
Alt kat pencere adedi: 140 
Üst kat pencere adedi: 2400 
Kamera sayısı: 543 
Saha renkli granit alanı: 45.000 m2 
Saha beyaz granit alanı: 190,000 m2 
Temel direk derinliği: 5.4 m 
Mescit soğutma istasyon uzaklığı: 7 km 
Soğutma tünel eni: 6.10 m 
Soğutma tünel yüksekliği: 4.10 m 
Soğutma istasyon alanı: 70.000 m? 
Vantilatör adedi: 143 
Otopark alanı: 290.000 m2 
Bodrum kolon adedi; 2554 
Bodrum alanı: 79.000 m2 
Bodrum araç kapasitesi; 4444 
Minare adedi; 10 
Minare uzunlukları: 104 m 
Alem uzunluğu: 6 m 
Alem ağırlığı: 4.5 ton 
Minarelerdeki şerefe sayısı; 5 
Minarelerin basamak adedi: 334 
Abdest musluk sayısı: 6000 
Tuvalet sayısı: 2000 
{Ahmet İlyas Abdulgani, Tarihu'l- Medineti'l Münevvere el- Musavvar, Reşit Matbaa, Medine 2003, s. 14-18) 
Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere, Mescid-i 
Nebevi tarihinde en büyük genişletme çalışması 
Kral Fahd tarafından yapılmıştır. Uzun zaman 
alan bu çalışmanın son taşı 15. 04. 1994 Cuma 
günü konmuştur. Proje gereği son çalışma için 
yaklaşık 100.000 m2 arazi, sahiplerine paraları 
ödenmek suretiyle istimlâk olurmuş ve mescit 
alanına dâhil edilmiştir. Bu durumda, mescit etrafindaki alanların da namaz mahalli olarak kullanılması hâlinde, yaklaşık altı yüz elli bin ila bir milyon insan aynı anda ibadet imkânı bulmaktadır. 


Son genişletme çalışmasında gerekli olan yarım milyon adetten fazla fabrikasyon taşın dökümü mescidin 20 km uzağında kuruları bir fabrika- 
da imal edilmiştir. Taşların hammaddesi Suudi 
Arabistan'dan çıkarılmış ve bu taşlar geleneksel 
ve modern bir tarzda üretilmiştir. (H. Ahmet Özdemir, “Mescidi Nebevinin Son Genişletme Çalışmaları”, Divanet Aylık Dergi, sayı 73, ss. 17-21) Minare ucundaki 
alemler ise 14 ayar altından yapılmış olup Türkiye'de imal edilmiştir. (Mihrali, Süleyman, Kutlu Şehir 
Medine, Nil Yayınları, İzmir 2002, 5.133) 


Mescidin havalandırılması, açılır. kapanır hareketli kubbeler sayesinde yapılmaktadır. Bu kubbeler nefis taş ve kakma ahşaptan yapılmış ve 
muhtelif renklerde süslenmiştir. Ağırlıkları nedeniyle bu kubbeler daha önceden elle yarım saat- 
te açılıp kapanırken, şu anda bu işlem bilgisayar 
marifetiyle bir dakikada yapılmaktadır. Mescidin 
soğutulması ise Medine'ye 7 km uzaklıktaki bir 
merkezden dev jeneratör ve kanallar vasıtasıyla 
bodrumda bulunan vantilatörlere ulaştırılmakta 
ve buradan soğuk su pompalanmak suretiyle yapılmaktadır. Şehrin dışındaki bu merkez ayni zamanda mescidin zorunlu hizmetlerini karşılamak 
için koordinasyon üssü olarak da kullanılmaktadir, 

Mescitteki kapı ve pencereler özel ağaçlardan 
ve çivi kullanılmaksızın yapılmıştır. 2.5 ton ağırlığındaki ana kapıların açılıp kapanması da, kullamilan teknik sayesinde basit bir kapidan farksızdır. 
Cami içinde bulunan ve 17,000 ton mermer kullanılarak yapılan sütunlar 12 parçadan oluşmakta, ancak dıştan bakıldığında tek bir parça gibi 
gözükmektedir. 


Yasin, mermer levhalara yazılmış olup kolondan kolona tüm mescidi çevrelemektedir. Gerek 
muhtelif renkteki halılarla iç, gerekse sıcak geçirmeyen renkli mermerlerin kullanıldığı dış düzenleme nedeniyle mescidin uçaktan görünüşü bir 
gül bahçesini andırmaktadır. 

Mescit içinde Hz. Osman kapısındaki kütüphanede, içlerinde Türk müelliflerin de bulunduğu 
yazma eserler bölümü, Osmanlı ressamlar tarafindan çekilmiş Haramevn'in eski fotoğrafları ve çeşitli hatlarda yazılan Kur'an-ı Kerimler okuyucu 
hizmetine sunulmaktadır. Mescid-i Nebevi'nin islerinin sevk ve idaresi Osmanlı devrinde Şeyhü'|- 
Harem, Tanzimat sonrasında Harem-i Şerif Müdürü, günümüzde ise Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlık Vekâleti tarafından yürütülmektedir. 

Biz de tüm emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyoruz. 
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E KÜLTÜR-SANAT 


Enver Kurgun 
T.C. Çevre ve Orman Bakanligi 
Eğitim ve Yayını Dairesi Başkanı 


bilinçli insan... 


Dünyamız hızla kirleniyor, sınırsız 
zannedilen doğal kaynaklar sorumsuzca 
kullanıldığı için hızla tüketiliyor. Canlı 
türleri hızla azalıyor. 


Başdöndürücü hızla ilerleyen sanayi 
ve teknoloji, düzensiz şehirleşme ve buna ilâveten insanların “Benden sonrası 
tufan” anlayışıyla doğayı tahribi ve çevreyi sorumsuzca kirletmelerinin sonucu, 
bugün çevre konusunu dünyanın en 


-0 astal- önemli sorunlarından biri hâline getirgitim, hastalı l larından biri h 
ğa yakalanma- MR | / 
| ie Son 40 yılda dünyadaki mevcut kirean hastalık z liliġin 96 50 oranında arttığı ve kirliliğin 
En erinin yo çeşitli insan faaliyetleri sonucu meydaedilmesi gibi na geldiği düşünülürse, işe nereden 
un i başlamak gerektiği de ortaya çıkar. 
uzun vadeli 
ama en etkili Her yıl meydana gelen orman yan- 


ve en kestirme gınlarının 36 94'ünün insan kaynaklı ol- 

i duğunu istatislikler ortaya koymaktadır. 
y oldur. O hâlde işe insandan, insanın eğitiminden başlanması kaçınılmazdır. 

Zira çevreyi kirleten de, ona sahip 
çıkıp, düzeltecek olan da yine insandır. 

Eğitimde temel hedef; toplum çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde gören, 
çevresini kendisinin aynası gibi gören, 
israftan kaçınan ve doğal değerlerin ve 
güzelliklerin insanlığın ortak malı olduğunun bilincinde, bilgili ve katılımcı insan modelini yetiştirmek olmalıdır. 

Bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hâlihazırdaki özverili ve 
gayretli çalışmaları desteklenerek daha 
da güçlendirilmelidir. Bunun için daha 
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fazla maddi kaynak ve kalifiye personele ihtiyaç 
vardır. 


Bunun yanı sıra, her şeyi devletten beklememelidir. Toplumun her kesimine her ferdine bu 
konuda görevler düşmektedir. Bu yüzden günümüzde en etkili araç olan başta görüntülü ve basil medya olmak üzere, sivil toplum kuruluşları- 
nın da halkın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi yönünde gerekli gayret ve hassasiyeti göstermeleri şarttır. 

Her ferdin evindeki, işyerindeki elektriği, suyu, 
gıdayı kullanırken toplumun ortak değerlerini israf etmeye ve kirletmeye hakkı olmadığının bilincinde olması gerekir. Suyun faturasını kendimiz 
ödeyebiliriz, ancak dünyanın susuz kalmasının faturasını kimse ödeyemez. 

Dünyada milyonlarca insanın açlık tehlikesiyle 
karşı karşıya olduğunu ve 80 civarında ülkenin 
şimdiden susuzluk sıkıntısı çektiğini unutmamalı- 
VIZ, 

Toplumda otokontrol dediğimiz olay da bu 
anlamda çok önemlidir. Olumsuzluklara karşı 
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tepki oluşturmak, çevreyi kirletenleri uygun bir 
şekilde ikaz etmek, olmazsa ilgili mercilere haber 
vermeyi bir vatandaşlık görevi bilmek ve “neme 
lazım” anlayışına sahip olmamak ortak prensibimiz olmalıdır. Böylece iyi niyetli olmayan insanların da çevreye zarar vermelerini önlemiş olacağız. 

Eğitim bir nevi meyve veya çiçeğin aşılanmasına benzetilebilir. Küçük meyveli bir dut, kiraz, 
ahlat aşılandığında hem iri hem de lezzetli meyveler verir. Eğitim sayesinde ise insan; etrafına zararı olmayan, bilgili ve hoşgörülü, çevresinde herkes tarafından itibar gören, sevilen özelliklere sahip olur. 


Eğitim, hastalığa vakalanmadan hastalık etkenlerinin yok edilmesi gibi uzun vadeli ama en 
etkili ve en kestirme yoldur. 


Bunun için çocuğa okul öncesi ailede başlayan eğitim, hayat sonuna kadar devam eden bir 
süreçtir. Bu süreçte herkesin üzerine düşeni gereği gibi yerine getirmesi kaçınılmazdır. Daha güzel, daha güçlü bir ülke için el ele, gönül gönüle, 
hep birlikte... 
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İnsanlar kendilerinin de bir gün ölüvereceklerini 
düşünmüyor gibi. Okunan salâlar “Senden geldik yine Sana döneceğiz” teslimiyeti ile dinlenemivor. Hayat o kadar gürültülü ki... Önümüzden geçen tabutlar yüreğimizi titretmiyor. Acıları ile baş başa olan insanlar yalnızlaşıyor. 








illar önce... Etrafımda 

J olup biten her olayı sorguladığım ve dikkatle gözlemlediğim çocukluk yıllarımda Almanya'nın Frankfurt şehrindeydim. Bir kış gününde camda 
oluşan buhara yazılar yazıyor, 
şekiller yapıyordum. Birden daha önce hiç görmediğim türden 
siyah bir araç kapımızın önüne 
park etti. Araçtan siyah giyimli 
iki görevli indiler, aracın arkasına geçtiler. Benim hayretle bakışım annemin dikkatini çekmiş 
olmalı ki; “cenaze arabası, birisi 
ölmüş deviverdi'. Evet, doġruvdu, birisi ölmüştü. O iki görevli 
arabanın arkasından tabutu çıkardılar, süratle apartmana girdiler, Sessiz ve neler olacağını 
veya neler göreceğimi bekleme- 
ve başlamıştım. 

Kısa bir süre sonra aynı kişiler tabutu getirdikleri gibi aracın içine itina ile yerleştirdiler. 
Bu arada biri erkek diğeri bayan 
yine siyahı giyimli iki kişi aracın 
yanında yerlerini aldılar. Görünüşte üzgündüler. İşlerini bitiren iki görevli araca binip oradan ayrıldılar. Geride kalan iki 
kişi ise, araç gözden kavboluncaya kadar el salladılar ve sessizce apartmana geri döndüler, 

Çocukluğumda yaşadığım 
bu olaydan çok etkilenmiştim. 
Bu şehirde insanlar yaşıyordu, 
fakat yaşamın hiçbir karesini 
fark etmiyorlar, hissetmiyorlardı. Sanki ölmüyorlardı. 


Halbuki ülkemde, sevinçler 
kadar üzüntüler de paylaşılıyordu. Fıtratın ihtiyacı olan her şey, 
İslâm'ın koyduğu sınırlar içinde 
ne güzel gelenekselleşmişti. Acılar, kalpler üst üste gelecek şekilde kucaklaşarak, kalpten kalbe geçiyor, paylaşılıyor, azaltılıyordu. Kalbin hüznü gözyaşıyla 
buluşuyor, binlercesiyle birleşip 
yürekteki yangını nasıl da söndürüyordu. Salā sesiyle çöken 





sessizlik “innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciün” teslimiyeti ile bozuluyor; salâ sesini duyan, kendinden önce ecel şerbetini içene 
karşı son vazifesini yapmak iizere, görev başına geçiyordu. Ënceden tembihlenmiş gibi, 
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Sesi ve kıraati düzgün olanlar, gönüller derdine şifa olan 
Kur'an'ı okuyarak hem gidene 
hem kalana rahmet niyaz ederken, konu komşu uzaktan gelen 
misafirlere yemek hazırlayarak 
paylaşır acıları... Sesine, nefesi- 
ne alıştığı bir yakını kaybetmek, 
vuslatı olmayan bir yolculuğa 
uğurlamak dayanılması zor bir 
acıydı. Bu zor günde, yakında 
veya uzakta kim varsa tanıdık 
hatta bir kez selâmını alan koşup gelir, yerini alırdı musalla- 
nın başında. Hayatın ötesine 
geçene el sallanmaz ama bol 
bol dua edilirdi, cennete götürecek. Gidene karşı yapılması 
gereken ne varsa, esirgenmeden nezaketle yapılır, sonra geride kalanları yeni hayatlarına 
alıştırmak için söylenmesi gereken sözcükler özenle seçilerek 
söylenirdi. Allah sabırlar versin, 
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Allah rahmet eylesin, mekânı 
cennet olsun dilekleri, geride 
kalanlara sabır duaları ilk temenniler olurdu. Bu paylaşım 
siyahlar giymeye fırsat vermezdi. Kadim dostların yakınlığı, 
teslimiyeti kuvvetlendiren sözleri manevi bir dayanak olurdu. 
Kur'anini kalbinin üstüne koyan 
hanımlar vakarı kuşanıp cenaze 
evine giderler günlerce. Tesbihatlar, Ya Sinler, Kelime-i tevhitler okurlar birlikte. İhtiyaçlar giderilir istemeye hacet bırakılmaksızın. 


Ne var ki, bu kareler de yavaş yavaş buğulu camların ardında kalmaya başladı. Uzun 
mesafelerin kısaldığı günümüzde, bin bir zahmetle acıları pavlaşmak üzere yollar kat eden insanların, katlandığı zahmetin 
binde birine bile katlanmıyar insanlar. Yerlerinden hiç kalkmadan gönderilen taziye mesajları 
veya ilanlarıyla göz göze gelmeden, titreyen ellere dokunmadan geçiştiriveriyor acıları, Bu 
zor günde yemek vapiveren 
komşular bulmak ta zor artık, 
her gelen bir şeyin ucundan tutmuvor eskisi gibi. Dahası, insanlar kendilerinin de bir gün ölüvereceklerini düşünmüyor gibi, 
Okunan salâlar “Senden geldik 
yine Sana döneceğiz” teslimiyeti ile dinlenemiyor. Hayat o kadar gürültülü ki... Önümüzden 
geçen tabutlar yüreğimizi titretmivor. Acıları ile baş başa olan 
insanlar valnizlasivor. 

“Ölüm bir firtinadir 


Bugün bana ise yarın sanadir 

Oku bir Fatiha ruhumu sevindir 

Sevabı hem sana hem de 
banadır” 

mısraları, gidenlerin ardınan 
hüznü güz gibi olanlara ne güzel mesaj... 
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Fiziki ve beşeri coğrafya 

Batı Afrika'da Gine Körfezi sahilinde yer alan Nijerya 134 milyon nüfusuyla kıtanın en kalabalık ülkesidir ve her beş Afrika- 
l'dan birisi bu ülkede yaşamaktadır. Her ne kadar nüfusunun 96 
75'i kırsal kesimde yaşasa da 100 binin üzerinde 24 şehri bulunmaktadır. Atlas Okyanusu sahilindeki en büyük şehri ve eski başkenti Lagos'un yerini 1991 yılında ülkenin ortasındaki Abuja aldı. 36 eyalete ayrılan Nijerya halkının tamamına Nijeryalılar (Nigerian) denmektedir, Arazisi okyanus kıyısında deniz seviyesinde 
olup içerilere doğru geniş ovalar yer almaktadır. Ülke topraklarında akan başta Nijer ve Benue nehirleri olmak üzere diğer nehirlerin toplam uzunluğu 8.600 km.yi bulmaktadır. Önemli şehirlerin çoğunun bulunduğu güneyde ekvator iklimi, ortasında 
savanlar ve yaylaları mevcut olup buranın doğusunda ülkenin en 
yüksek noktası olan 2.419 m. yüksekliğindeki Chappal Wadi dağı yer almakta, kuzeyinde Sahra Çölü'ne doğru kurak Sahil bölgesi uzanmaktadır. Atlas Okyanusu kıyısında 853 km.lik sahili dişında batısında Benin, kuzeyinde Nijer, kuzeydoğusunda Çad ve 
doğusunda Kamerun ile çevrilidir, Ülkenin kuzeyinde Müslü- 









manlar çoğunlukta iken güneyde Hrıstiyanlar daha kalabalıktır. 
Tarih 


sahraaltı Afrika bölgesinde 
yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarıları en eski heykellerin 
Nijerya'nın Jos bölgesinde M.Ö, 
6. yüzyıl ile 3. yüzyil arasında 
yaşayan Nok kavmine ait olduğu anlaşıldı. Yine kitanin güneyine doğru gerçekleşen Bantu 
kökenli kavimlerin göçü buradan oldu. Ülkenin güneybatısında yer alan lfe şehri Yoruba 
etnik grubunun önemli tarihi 
merkezlerinden birisidir. Bugün 
Nijerya'nın etnik olarak en kalabalık nüfusuna sahip Hevsalar 
ise /. yüzyıl ile 11. yüzyıllar arasında ülkenin kuzeyine, Yorubalar ise güneybatısına yerleştiler. 
Kuzeyde 8. yüzyıldan itibaren, 
birçok şehir devleti kuruldu. Kuzeydoğusunda yer alan ve bugünkü Çad devleti sınırlarında 
kalan Kânim'de kurulan ve 14. 
yüzyıla kadar hüküm süren sultanlik merkezini daha sonra günevdeki Bornu'va taşıdı ve vaklaşık altı asır burada hüküm sürdü. Bir taraftan Kuzey Afrika'da 
yaşayan Berberiler ve Araplarla, 
diğer taraftan da kendi coğrafyasındaki ormanlık bölgede yaşayan yerlilerle sürdürdü. 

13. yüzyılda kuzeyindeki 
güçlü Mali Sultanlığı'nın ve 
onun yerine 15. yüzyılda kuru- 





lan Songav Sultanlığı'nın idaresine giren Hevsa devletlerinde 
yaşayanların tamamına yakını 
İslâm dinini kabul ettiler. Bu 
devletler Songay Sultanlığı'nın 
zayıfladığı ve özellikle 1591 yılında merkezi şehirleri Timbüktü 
Fas Sultanı Ahmed el-Mansur 
tarafından alındıktarı sonra 16. 
yüzyıl sonunda müstakil hale 
geldiler. 19, yüzyılın başına kādar Sahraaltı Afrika bölgesinde 
oldukça mimaride, ilim ve irfan- 





da, özellikle devlet idaresinde 
ileri seviyede bir İslâm medeniyeti tesis ettiler. 

Avrupa sömürgeciliğinin yavaş yavaş Afrika içlerine nüfuz 
etmesi 19. yüzyılın ikinci yarısında başladı. Bu dönemde telâşa kapılan Sahraaltı Müslümanları Osmanlı Devleti'ne daha 
fazla yaklaşmak için gayret gösterdiler. Osmanlılar da Afrika'daki sömürgeciliğin önüne 
geçebilmek için onlarla işbirliği- 
ne ihtiyacı vardı. 1882 yılında 
Misiri bir oldu bittiyle idaresine 
alan İngiltere, buraya bağlı Sudan'a da el koydu. Burada bulunan yerli askerlerden bir kısmı 
komutanları Râbih b. Fazlullah'ın idaresinde Çad Gölü havzasına çekilmeye karar verdiler. 
1990 yılına kadar bugünkü Nijerva ve Çad topraklarındaki 
sahraaltı Afrika sultanlıklarının 
tamamının idaresini el geçirdi. 
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Sırasıyla Vedây, Bagirmi, Bornu 
ve Hevsa devletlerini kendisine 
bağladı. Dikve isminde bir şehir 
kurarak kendisine payitaht merkezi yaptı. 

1885 yılında Berlin'de yaptiklar anlaşmalarla Afrika'nın 
merkezini kendi aralarında paylaşmış olan İngiltere, Fransa ve 
Almanya derhal Râbih'i durdurmak ve hatta ortadan kaldırmak 
için anlaştılar, Özellikle Fransızlar Batı Afrika'daki, Cezayir'deki 
ve Ekvator bölgesindeki askeri 
birliklerini buraya sevk etti, 
1900 yılı Nisan ayında Nijerya'nın kuzeyindeki Kusevri'de 
Rabih'e karşı saldırıya geçitler, 
Büyük kayıp vermelerine rağmen Râbih'in ordusunu yenerek 
kendisi de dahil pek çok askerini şehit ettiler. Oğlu Fazlullah 
bir yıl daha geride kalan birliklerle Kuzey Nijerya'da mücadele 
etmişse de o da bir yıl sonra babası gibi şehit edildi. Bunların 
yetiştirdiği ve savaşlar esnasında 
esir düşen askerleri hem Fransızlar hem de İngilizler tarafından 
Birinci Dünya Savaşı'nda zorla 
cephelere sürülerek kendileri 
için çarpıştırıldı. 

Fransa Senegal'den Batı Afrika içlerine doğru sömürgesinin 
sınırlarını genişletirken İngiltere 
de Nijerya'nın güneyinden kuzeye doğru ilerliyordu. 1914 yılında bugünkü Nijerya topraklarının tamamına yakınını sömürgeleştirdi. Böylece dünyanın en 
büyük sömürge devleti Batı Afrika'daki en büyük sömürgesine 
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sahip oluyordu. Kuzeyde Fransızlarla sömürge komşusu olurken doğusundaki Kamerun'da 
komşusu ise Almanlar'dı. Ancak 
Almanlar Birinci Dünya Savaş'nda yenilince İngiltere ile 
Fransa Kamerun sömürgesini 
kendi aralarında paylaştılar. 


İngiltere 1 Ekim 1960 tarihinde Commonwealth içinde 
kalmak şartıyla Nijerya'nın pağımsızlığını tanıdı. Daha önce 
Nijerya'ya bağlanan Kamerun'un batı bölgesinin kuzey 
kısmı aynı konumunu sürdürme 
kararı alırken güneyi Fransız $ömürgesi olan Kamerun'a baġlandı. Nijerya 1963 yılında 
cumhuriyet idaresine geçti. 
1966 Ocak ayına kadar başbakanlık görevini sürdüren Baleva 
ve iki bölge idarecisi Ibo asıllı 
general Johnson Aguivil-lronsi 
tarafından yapılan darbe esnasında öldürüldüler, Ancak Ironsi 
de aynı yılın Temmuz ayında 
subavlarin darbesiyle öldürüldü 
ve Yakunu Govon Nijerya federasyonunu kurdu. Bu arada sömürgecilik döneminde kuzeye 
gelen Ibolar kendilerine yapılan 
saldırılar sonucu güneye tekrar 
göç ettiler. Bunlar 1970 yılında 
başlattıkları iç savaşta bir milyon 
Nijeryalı'nın ölümüne sebep oldular. Ülke petrol gelirleri sayesinde kısa zamanda önemli gelişme sağladıysa da askeri rejimler sivil hayata geçmek için verdikleri sözleri bir türlü uygulamaya koyamadılar. 1975 yılında 
general Murtala Ramak Muhammed bir askeri darbeyle 
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Govon'u iktidardan uzaklaştırdı, 
kendisi de 1976 Şubat ayında 
yapılan bir ayaklanma esnasında öldürüldü. Yerine geçen Olesogun Obasanjo 1979 yılındaki 
seçimlere kadar ülkeyi yönetti 
ve ö sene Kuzeyde kurulan Mijerya Milli Partisi yapılan seçimleri kazanınca Elhacı yaya Şaga- 


wa İ 
ll 
Í i ki 
giy r jil 
A Ni 
$) ġ 
$ i ia 


a X 


ri devlet başkanı oldu. Petrol 
gelirlerinin önemli bir kısmını 
ülkenin kalkınması için kullandı, 
ayrıca ziraatın gelişmesine katkı 
sağladı. Ne var ki 1983 yılında 
yapılan seçimleri aynı parti ve 
Sagari büyük bir zaferle kazanmalarına rağmen aynı yılın 50- 
nunda general Muhammed Buhari'nin askeri darbesiyle iktidardan uzaklaştırıldığı gibi bütün siyasi partiler yasaklandı. 
Ancak Buhari'nin dönemi fazla 
sürmedi ve general Ibrahim Babangida 1985 yılında yaptığı 
darbeyle iktidarı ele geçirdi. 
Nijerya'da 1990 yılında sivil 
iktidara dönüş süreci başladı ve 
1992 yılında milletvekilliği, 
1993'te de devlet başkanlığı seçimleri yapıldı. Zengin işadamı 
Moshood Abiola seçimleri kazanınca Babangida sonuçları 
kabul etmedi ve seçimleri iptal 
etti. 1998 yılında yapılan seçimlere tek aday olarak giren 
Sani Abaşa kazanmışsa da ani 
ölümü üzerine ülke yeniden bir 
kriz dönemine girdi. Yerine geçen Abdüsselam Ebubekir demokratiklesmevi hızlandırdı ve 
siyasi mahkumları serbest birakti. 1999 ve 2003'te yapılan secimleri eski asker ve devlet adami Olesogun Obasanjo kazandı 
ve halen yerine göre devlet başkanılığı, yerine göre de başbakanlık görevlerini yürütmektedir. 

Ekonomi 

Dünyada petrol zengini ülkeler içerisinde bütçe açığı olan 
tek ülke Nijerva'dir. Uluslararası 
Yolsuzlukla Mücadele Örgütü'nün {Transparency International) 2003 raporunda da belirtildiġi gibi dünyada yolsuzluk 
yapılanı Ülkeler içinde ikinci sırada ver alması bunu göstermektedir. Ülke nüfusunun dörtte biri petrol gelirleriyle geçinmektedir. Bununla birlikte Afrika kitasında Güney Afrika Cumhuriyeti, Cezayir ve Misir'dan sonra 
dördüncü büyük ekonomik güce sahiptir. Halen dış borcu 32 
milyar dolar civarında olan Nijerva makine, kimya, ulaşım, 
tekstil sektörlerinde 96 50'si Avrupa Birliği ülkelerinden olmak 
üzere yılda 9,8 milyar dolarlık ithalat yaparken, 96 95'i petrol ve 
doğalgaz olmak üzere kakao, 
kauçuk gibi ürünlerden de 9,7 
milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmektedir. Ziraata oldukça faz- 








la önem verilen ülkede nüfusun 
“o 36'si tarımla geçinmekte 
olup dünyanın önde gelen zirai 
ürünlerle meşgul olmaktadır. 


Kültür 


Çok farklı etnik ve dini toplumlara ev sahipliği yapan Nijerva'da çok kültürlü bir medeniyete sahiptir. Ülke genelinde 
175 civarında değişik dil konuşulmaktadır. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Müslümanların 
Mevlid, Ramazan ve Kurban 
Bayramları ile Hrıstiyanların Paskalya ve Noel Bayramları, ülkenin istiklâlini elde ettiği 1 Ekim 
günü, yılbaşı ve 1 Mayıs İşçi 
Bayramı resmi tatil günleridir. 
On binlerce Kur'an okulunda 
temel İslâmi eğitim alan Müslüman çocukları daha sonra ilk ve 
ortaöğretim seviyesinde eğitim 
veren medreselere devam etmektedirler, Afrika ülkeleri içerisinde Fas, Cezayir, Mısır, Sudan 
ve Güney Afrika ile birlikte en 
fazla üniversiteye sahip ülkelerden birisi de Nijerya'dır. Bu ülkede bulunan üniversitelerden 
bazıları Abubakar Tafawa Balewa University, Pan-African University, University of Abuja, University of Ibadan, University of 





lerin ve Usmanu Dan Fodivo 
Universitv'dir. 
Ülkede İslâmiyet 


Sahraaltı Afrika bölgesinde 
en köklü İslâmi geleneğe sahip 
olan ülkelerin başında Nijerya 
gelmektedir. 11. yüzyıldan itibaren İslâmiyetin yayıldığı Ku- 





zey Nijerya bölgesinde önemli 
şehirler arasında Bornu, Kano, 
Kaduna, Sokoto ve Hevsa devletleri gelmektedir. Bunların büyük bir kısmı 16. yüzyılın başında bulundukları bölgelerin merkezi şehirleri olarak şekillendiler 
ve ilerleyen asırlarda bölgede lslâm medeniyetinin parladığı 
yerler olarak tanındılar. Ülkenin 
kuzeyindeki bu İslâmlaşma günevdeki Ibolara ve Yorubalara 
fazla tesir etmedi ve hatta onla- 
ın ciddi direnişiyle karşılaştı. 
Bunu fırsat bilen başta İngiliz 
misyoner teşkilâtları olmak üzere bütün Hristiyan dünyası çok 
sayıda misyonerlerini Nijerya'ya 
gönderdiler. Bugünkü ülke slnırlarında yüzyıl önce zikre değer Hrıstiyan nüfus yokken bugün 50 milyon civarında son 
derece nüfuz sahibi bir kitle bulunmaktadir. Son iki dönemdir 
devlet başkanlığını yapan Olesogun Obasanjo da bu dine 
mensuptur. 


19. yüzyıla kadar sadece kuzey bölgelerinde yayılan İslâm 
dini Senegal'in Futa Toro bölgesinden gelen Fulaniler sayesinde 
ülkenin iç kısımlarına doğru yayıldı. Bugün Yoruba bölgesindeki her dört kişiden birisi Müslümandır. Buna karşılık misvonerler 20. yüzyıl boyunca kuzeydeki Müslüman bölgelerinde 
herhangi bir tesir birakamadilar. 

Gerek tarihi geçmişi gerekse 
İngiliz sömürgeciliğinin ardından elde ettiği bağımsızlık sonrasında ülkedeki İslâm'ın varlığı 
çok sayıda araştırmaya konu 
teşkil etmiştir. Aynı zamanda bir 
devlet adami olan Muhammed 
Bello, Adama el-İlüri gibi birçok 
alimin yetiştiği kuzey bölgesinde nüfusun çoğunluğunu Müslümanlar oluşturmaktadır. Bilhassa İngiliz sömürgeciliği döneminde geleneksel dini eğitimin yanında modern eğitimi de 
alan Müslüman gençler dış 
dünyaya daha rahat açıldılar ve 
öğrendikleri yeni dini yönelişleri 
ülkeye taşıdılar. Özellikle Suudi 
Arabistan'a eğitim ve hac maksadıyla giden Batı Afrikalılar bu 
ülkenin düşünce yapısından etkilendiler. 

Ülkenin anayasasında var 
olan “ahvâl-i sahsive' ile ilgili 
şeri hükümlerin diğer alanlara 
da uygulanmasına 1999 vili sonu ile 2000 yılının ilk aylarında 
Müslümanların çoğunlukta oldukları 19 eyalette geçildi. Özellikle Hristiyanlar buna büyük 
tepki göstererek ülkeyi büyük bir 
karışıklığa sürüklediler. Çıkan 
olaylarda her iki taraftan da çok 
sayıda insan öldü. Nijerya'da lslâm'ın bu seviyede günlük hayatin her alanında temsil edilmesi 
bölgedeki diğer ülkelerde de yakindan takip edilmektedir. 
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Doç. Dr. Cağfer Karadaş 
Uludağ Univ. İlâhiyat Fak. 


Semerkant 
Hanefi Okulu ve 





İmam Mâtüridi döneminde 
Semerkant hem stratejik açıdan 
hem de tarım ve ticaret bakimından Orta Asya'nın önemli 
ve önde gelen şehri konumundaydı. Önemi; Hindistan, İran 
ve Türk egemenliği altındaki 
bölgelerden gelen ticaret yollarının birleştiği bir konumda bulunmasi ve topraklarının oldukça verimli olmasından kavnaklanivordu. Dolayısıyla şehir, seyyahlar tarafından yeşillikleri ve 
bostanları ile ünlü, bolca sayfiye 
ve gezinti yerleri bulunan âdeta 
“cennet” telâkki edilen bir itibara sahip olmuştu. Halkı güzel 
ahlâklı ve gariplere yardımı seven bir topluluktu. Şehrin etrafinda düşmana ve yağmacılara 
karşı bir sur yapılmış ve giriş kapılar oluşturulmuştu. Şehirdeki 
ticari canlılık, refahin artmasına 
yol açmış; bunun da şehirdeki 
ilmi ve fikri hayatın gelişmesine 
büyük katkısı olmuştu, Zaman 
içinde İslâm coğrafyasının en 
önemli ilim merkezlerinden biri 
hâline gelen Semerkant'ın, İslâm ilim ve fikir hayatına büyük 
katkılar sağlayan âlimler vetistirdiği de bir gerçektir. Bu bölgede ilmi faaliyetin artmasının nedeni, Abbàsi merkezi iktidarının 
gücünü kaybetmeye başlaması 
ve bunun aksine Horasan ve 
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Maveraünnehir bölgelerinin kalici bir istikrara kavuşmuş olmasıdır. Bu sayede özellikle Semerkand, Buhâra, Belh ve Merv gibi 
şehirlerin IV./X. ve V./Al. asırlarda yeni ilim merkezleri hâline 
geldiği görülür. Bunlara Samàniler devletinin merkezden bağımsız olarak, ülke genelinde 
geniş çaplı bir ilmi hareket başlamasına yönelik kuvvetli bir politika izlemelerini de eklemek 
gerekir. Bu dönemde yazılan 
eserler incelendiğinde ele alınan 
konuların ve müelliflerin kullandığı üslübun, sözü edilen bu 
serbest fikir ortamını yansıttığı 
görülür. 

Bu gelişmeler paralelinde, 
Ebü Nasr Ahmed el-İyâzi'nin 
büyük gayretleri ile Semerkant'ta Hanefi ekolünün farklı 
bir versiyonu oluşmaya başladı. 
Bu okulun nasıl geliştiğini Ebu'l- 
Muin en-Nesefi'nin, Tebsrati'l- 
Edille adlı eserinden takip etmek mümkündür. Hanefi mezhebi, bu bölgeye Muhammed 
b. Hasan eş-Şeybâni'nin öğrencisi olan ve Ebü Süleyman el- 
Cüzcâni'nin arkadaşı olar Ebü 
Bekir Ahmed b. İshak b. Sabih 
el-Cüzcâni vasıtasıyla geldi. Hanefi mezhebinin bölgede köklesmesini ve bir ölçüde kelami 
karakter kazanmasını sağlayan 


İmam Mâtüridi 


şahıs ise, Ebü Bekir el-Cüzcâni'nin öğrencisi olan, nesebi 
Hazrec kabilesine dayanan Ebü 
Nasr Ahmed el-İyâzi'dir. Semerkant'ın Samani valisi Masr b. 
Ahmed (250-279/864-892) 7amanında Türk bölgelerindeki 
bir savaşta esir düşen el-İyâzi, 
usül ve furu konularında derin 
bir bilgiye sahip olmasının yanı 
sira, Mes'eletü's-sılat adli eserinde özellikle Mu'tezile ve Neccâriyye'nin delillerine güçlü ve 
tutarlı eleştiriler getirmesi; ayrica onlarla fikri mücadelede bulunmasi, kelâm ilminin bölgede 
gelişim düzeyini göstermesi bakimindan önemlidir. Ebü Nasr 
el-İyâzi şehid düştüğünde, içlerinde Ebü Ahmed ve Ebü Bekir 
adlarında iki oğlu ile Ebü Mansur el-Mâtüridi ve Hakim es-Semenkandi gibi seçkin öğrencilerinin bulunduğu kırk yetişmiş 
bilim adamını geriye bırakmıştı. 
Onun özellikle Mu'tezile'ye yönelik mücadelesi öğrencileri tarafından sürdürülmüş, hatta 
oğullarından Ebü Bekir el-İyâzi, 
ölümü esnasında kaleme aldırdığı ve Mu'tezile ile kendi görüşleri arasindaki farklılıkları dile 
getiren, el-Mesâilü'l-aşar el-İyâdivve adlı on maddelik bir bildirinin, Semerkant çarşısında 


okunmasını vasiyet etmiştir. 








Onların bu mücadelesini hem 
Samanilerin Semerkant valisi 
olan Nasr b. Ahmed hem de 
oğlu İsmail desteklemişlerdir 
Bu dönemde ve bölgede baskın 
ilim ve fikir kişiliği ile öne çıkan 
en önemli kişi Ebü Mansur el- 
Mâtüridi'dir. Caġdasi ve İyâ- 
Z'nin meclisindeki ders arkadaşı 
olan Hakim es-Semerkandi de 
onun bu büyüklüğünü ve önderliğini kabul etmiş olacak ki, 
Matiridi öldüğünde mezar taşına su ifadenin yazılmasını söylemiştir: 

“Bu kabir, bütün nefesini 
tüketerek ilim öğrenmiş olan, ilmin yayılması ve aktarılmasında 
bütün gayretini sarf eden ve 
dinle ilgili verdiği eserleri övgüye lâyık bulunan, ömrü bovunca meyvesi toplanan ulu bir kişinindir.” 

Mâtüridi'nin, hocası el-İyâanin yanındaki itibarını Ebü'l- 
Muln'in naklettiği; “Hocası olan 
Ebü Nasr el-İyâzi, Mâtüridi gelmeden derse başlamazdı.” 
cümlesi açıkça ortaya koymaktadır. Zaten Te'vilatü'l-Kur'an 
ve Kitabü't-Tevhid adlı eserleri, 
bu alanda yazılmış döneminde- 
ki eserlerle kıyaslandığında, fevkalâde iyi bir noktada oldukları 
görülecektir. Zaman içerisinde 
Semerkant Hanefi Okulu, İmam 
Mâtüridi'nin baskın ilmi ve manevi kişiliği ile itikad açısından 
Matiridive Ekolü olarak arılma- 
ya başlandı. Daha sonra mezhep bu isim altında, başta Orta 
Asya olmak üzere Osmanlı coğrafvasinda ve Hindistan'da yayıldı ve tanındı. Bu geniş şöhretine rağmen İmam Mâtüridi'nin 
hayatı hakkında çok bilgi bulabilmekteyiz. 


İmam Mâtüridi'nin tam adi, 
Ebü Mansür Muhammed b. 
Muhammed b. Mahmüd el- 
Mituridi es-Semerkandi'dir. Ba- 
71 tarihçiler Mâtüridi'nin nesebi- 


ni, Hz. Peygamber'in Medine'ye hicret ettiğinde evinde 
kaldığı Ebü Eyyüb el-Ensâri'ye 
kadar götürmekte, bu nedenle 
isminin sonuna bir de 'el-Ensà- 
m' nisbesini ilâve etmektedirler, 


Maturidi, Semerkant'im bir 
köyü veya mahallesi olan Mâtünd'de doğdu. Doğum tarihi 
hakkında kaynaklarda kesin bir 
bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 248/862 tarihinde 
vefât eden hocası Muhammed 
b. Mukâtil er-Ràżi've talebelik 
edecek makul bir yaş düşünülerek, yaklaşık 238/897 civarında 
doğmuş olabileceği ileri sürülmektedir. Ancak böyle bir kanaate itiraz edenler de vardır. 
Çünkü bu takdirde, Mâtüri- 
dinin yüz yıla yakın yaşamış olması gerekir. Onun H. 333/944 
yılında öldüğünden hareketle 
ortalama bir insan ömrünü hesaba katarak, 256/870 tarihlerinde doğmuş olabileceğini söylevenler de vardır. 

Aslında Mâtüridi'nin doğum 
tarihindeki bu bilgi noksanlığı, 
tüm hayatı için de geçerlidir. Zira 0, taraftarlarınca kendisine 
verilen “imâmü"-hüdashidayet 
imamı”, “imâmü"l-mütekelliminskelâmcıların önderi”, “musahhihu akâidi'-müsliminsMüstumanların inançlarını tashih 
eden”, “reisu ehli's-sinne-eħl-i 
sünnetin önderi” gibi likaplarla 
anılmasına rağmen, kaynaklarda onun şöhretine denk gelecek 
genişlikte bir bilgi bulunmamaktadır. Kaynaklardaki bu sükutun birçok nedeni olmakla 
birlikte, temel neden Semerkand'in merkeze olan uzaklığı 
olsa gerektir. Mâtüridiliğin yarundaki diğer Sünrü kelâm mezhebi olan Eş'ariliğin, merkezde- 
ki gücü ve etkinliği de İmam 
Matüridi'nin tanınmasında negatif bir etki meydana getirmiş 
olabilir. Özellikle Selçuklular dö- 





neminde Alpaslan ve Melikşah'ın vezirliġini yapan Nizamülmülk'ün kurduğu Nizamiye 
medreseleri ile Fs'ariliċi destek 
leyen bir politika gütmesi, Ma 
turidiliġin merkeze doġru vavilmasının engellenmiş olması da 
kuvvetle muhtemeldir. 


Bütün hayatını ehl-i sünnet 
akidesinin müdafasına hasreden 
ve bu çabaları neticesinde Ebü 
Hanife mezhebinin en tanınmış 
mütekellimi ve Semerkant, Buhara gibi önemli ilim ve siyaset 
merkezlerinin bulunduğu Mâverâünnehir (Amuderva'nin öte 
tarafı) bölgesinin, ehl-i sünnet 
ve'l-cemaatinin itikat alanında 
reisi ünvanını hak kazanan Mâtüridi, 333/944 yılında hayata 
gözlerini yummuş ve Semerkand'ın Câkerdize mahallesin- 
de, daha ziyade âlimlerin gömüldüğü mezarlığa defnedilmiştir. 

Eserleri: 

Kitabu't-Tevhid: Bekir Topaloġlu ve Muhammed. Aruci 
tarafından tahkikli neşri ve ayrıca Bekir Topaloğlu tarafından 
Türkçe'ye tercümesi yapılan 
eser, Türkiye Diyanet Vakfı yayınları arasında yayınlanmıştır. 

Te'vilâtü'(-Kur'an/Te'vilâtü 
Ehli's-Sunne: Kur'an'ın tamaminin dirayet yöntemi ile tefsiri 
olan eser, Fatıma Yusuf Haymi 
tarafından yapıları tahkikli neşri, 
1425/2004 tarihinde Beyrut'ta 
basılmıştır. Ayrica Bekir Topaloğlu tarafından yapılar ikinci 
bir tahkikli neşrine İstanbul'da 
devam edilmektedir. 


Diğer eserleri: Risâle fi'l- 
Akâid, Reddü Evâili'l-Edille li'l- 
Ka'bi, Reddü Tekzibi'l-Cedel li'l- 
Ka'bi, Reddü Usdli'l-Hamse li'l- 
Bâhili, Reddü Kitàbi'l-Imame li 
ba'di'r-Ravàfid, er-Redd ala'l- 
Karâmita, Reddi Kitàbi'l-Ka'bi fi 
Va'idi'l-Fiissàk, Beyânu Vehmi'l- 
Mu'tezile. 


DİYANET AWLIE DERGİ HAZİRAN 30h B:3 


İ medya kritik * 





Yolcu ve O İmam 


Yatsı namazı kılmak için inşaat hâlindeki bir camiye giden 
yolcu, kıldığı namazdan ve 
imamın anlattıklarından oldukça etkilenmiştir. Nasıl etkilenmesin? Cami natamam, ibadet 
alt katta fiziki birtakım eksiklerle birlikte eda edilmeye çalışılıyor. Ancak tamam olan şeyler 
çoğunlukta. İhlâs, maneviyat, 
ilim, hilim, doğru mesaj, kısacası ve açıkçası olumlu portre, 
yerinde hitap, tavır ve davranış 
biçimleri... 

Portre olumlu olunca verilen mesajlar da hâliyle olumlu 
ve güzel oluyor... 


Fatma K. Barbarosoġlu'nun 
diliyle anlatalım: “İmam cemaatin özellikleri üzerinde durdu, 
Cemaat binasının dayanışma 
ve sevgiden inşa edildiğini anlatti. En feyizli dakikaları cami- 
de/mabedde geçirdiğini, bunun da cemaatin ihlâsı savesin- 
de litfedildiġini anlattı. Yarım 
saat de olsa itikafa niyet edin 
diyerek itikafı tarif etti. İtikafa 
girmenin Efendimiz'in sünneti 
olduğunu anlattı, 


Ne sesinde coşkunluk vardı 
ne de öfke, Yavaş yavaş, mutmain bir kalp ile anlatıyordu. 
Efendimiz daima güçsüzden 
yana olmuştur diyordu. Fakiri, 
yaşlıyı kollayan. Biz de öyleyiz 
değil mi? Hocaefendi biz de 
öyleyiz der demez öyle olmadığını bilenler, o saniyeden itibaren “öyle olmanın” halkasına giriveriyordu. 

İmam konuşurken, arada 
çocukların sesi geliyordu. 
İmam, her sesi duyduğunda 
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kzmak yerine onlara iltifat 
ederek hareketlerini muhabbet 
çemberi ile sınırlamaya çalıştı. 

Namaz için ayağa kalkıldığında son ikazını yaptı. Yaşlı 
amcalar gençlerin arasında namaza dursun ki, onların gençliğinden istifade etsinler, 

Yolcu, bu bodrum katında, 
köşelerinden harçların döküldüğü bu bodrum katında, 
gönlünün kanatlanıp uçtuğunu fark etti. Midesinde bir küçük şeker ve iki avuç su vardı 
ama, kendisini bin rekat namaza niyet edecek kadar dinç hissediyordu. 


Yatsı namazının sünneti iki 
küçük çocuğun kıpırtıları eşliğinde eda edildi. Selâm verilir 
verilmez iki adam iki çocuğun 
arasına giriverdi. 

Yatsı namazının farzı eda 
edilirken çocuklardan hiç ses 
çıkmadı. İmamın sesi bodrum 
katını aşmış sokaklara, gökyüzüne doğru yayılmış sonra tekrar çocukların kalbine inmişti 
sanki. 

Çocuklar ve gençler cemaate ne kadar yakışıyordu. Onlarla her şey ne kadar feyizliydi. 
Adam yıllardan beri ilk defa 
dua ederken avuçlarının islandığını, içinin yıkandığını fark 
etli. (Fatma K. Barbarosoğlu “O 
İmam” Yeni Şafak, 11.04.2006) 

Dâyanışmayı ilke edinmiş, 
kenetlenmiş ve Allah için birbirlerini seven topluluklar... Samimivet, ihlâs, sevgi ve saygı 
odaklı yaşayış... Gençleri, vetiskinleri ve çocukları bu ilgi, sevgi ve hoşgörü ile bir arada tutmayı başarmış, kaynaştırmış 
bir imam ve cemaat örneği... 

Vatikan Karikatürü Kınadı 
Dergi Özür Diledi 

Katolik Araştırmaları (Studi 
Cattolici) adlı aylık kültür ve 
din dergisinin son sayısında 
Hz. Muhammed'i -dilimiz varmıyor- cehennemde tasvir 
eden bir karikatüre yer vermesi öncelikle Vatikan'ın büyük 
tepkisini çekti. Vatikan'ın ''Dinlerle Diyalog” işlerinden sorumlu din adamı Justo Bakla, 
“Dünyada bir milyar mümini 
olan Müslümanlığın değerli 
sembolü Hz. Muhammed. ile 
böyle alay edilemez. Yayın organını esefle kınıyoruz” dedi. 
Diğer bazı katolik çevrelerden 
de gelen tepkiler üzerine derginin genel yayın yönetmeni 
Cesare Cavalieri geri adım atarak, “Bir Hıristiyan olarak, hakarete uğrayan tüm Müslümanlardan özür dilerim. Bunu 
yapmamalıydım”dedi. (Hürriyet, 
17.04.2006) 


Dante'nin İlâhi Komed- 
va'daki çirkin tasvirinin izlerinden bir türlü kurtulamamış olmalarının bilinç altında yatan 
bir yansıması olan hakaretin 
üstelik bir dini kültür dergisin- 
de yayınlanması oldukça manidar... Ama Vatikan'dan tepki 
gelmesi ve hemen bunun ardından özür dilemeleri de ilginç bir gelişme... Özür dilemeleri için tepkinin mutlaka 
Hıristiyanlardan mı gelmesi 
gerekiyor diye insanın sorası 
geliyor!... 
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Aslında her okur Diyanet Çocuk Dergisinden 
bir tek şey ister: Öğrenmek... 





Kültürünü öğrenmek ister 
Tarihini öğrenmek ister 
Dinini öğrenmek ister 

ve 

merakını gidermek ister. 


Ayrıca kültürünün, tarihinin, 
dininin anlaşılabilir bir dil, 
kavranılabilir bir üslupla anlatılmasını ister 


Diyanet Çocuk Dergisi, 


okuyucusunun ihtiyacı olan bilgiyi“ 
27 yıldır vermeye gayret ediyor. © 
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Şüphesiz Allah kendisine 
ortak koşulmasını bağışlamaz. 
Bunun disindaki gunahlari, 
dilediġi kimseler icin baġislar. 
Allah'a ortak koşan, kuşkusuz, 
derin bir sapıklığa düşmüştür. 
(Nisâ, 116) 
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